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Van de redactie: 
 

LENTE op de Donderberg! 
 
E I N D E L I J K is ie dan vertrokken 
WEG tenslotte die dikke sokken! 
Mensen wat duurde het dit jaar lang, 
Van al die kou werd je gewoon BANG! 
 
Telkens weer die nieuwe winterstuipen 
En wij maar steeds weer weg aan ‘t kruipen 
In onze huizen, bij de verwarming 
En die stookkosten… mensen, pure 
verarming! 
 
Ook de redactie zat met dikke sjalen 
En vingerloze wanten, achter de PC te balen; 
Maar oh wonder het is tòch weer gelukt 
En hopelijk raakt u nèt zo verrukt 
 
Als wij over al dit verslag van wat is geweest, 
En onze wijk in dit voorjaarsfeest; 
Bloeiender en geuriger als ooit tevoren, 
En u en wij weer een beetje herboren! 
 
Wij wensen u een heerlijke LENTE! 
 

Redactieleden:   Algemene coördinatie: Freelancers: 
Diana Bolk   Bert Pansters  Willie de Kubber 
Tel. 06-42625283  Tel. 06-51084146 Ida Kersten 
E-mail: diana@opperheks.nl bert.pansters@home.nl 
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Handboek voor de  
watervriendelijke tuin 

 
Waterschappen, gemeenten, tuincentra, hoveniers en inwoners moeten samen aan de slag 
om tuinen aan te passen zodat ze beter bestand zijn tegen wateroverlast en hittestress. Met 
kleine aanpassingen in en aan de tuin kan er al veel bereikt worden. Sinds kort is daar een 
handig hulpmiddel voor. En wel het Handboek voor de watervriendelijke tuin. 
 

Handboek watervriendelijke tuin 
Het handboek voor de watervriendelijke 
tuin is onlangs gepresenteerd. Het boek 
bevat veel infobladen met praktische tips. 
Hiermee kan de tuinbezitter zelf aan de slag 
om de gevolgen van wateroverlast na 
hevige regenbuien of gevolgen van 
langdurige droogte te beperken. Met 
slimme en simpele aanpassingen aan de 
tuin, heeft extremer weer minder impact. 
Waterschappen, gemeenten, Rijksoverheid 
en bedrijfsleven trekken samen op om 
tuinbezitters hierbij te adviseren. 

 
Veel praktische tips 
Het Handboek bevat 19 infobladen met veel praktische tips.  
Behalve een korte toelichting wordt er met duidelijke  
tekeningen en instructies uitgelegd hoe je bijvoorbeeld  
een regenton plaatst. Ook wordt ingegaan op het belang  
van een gezonde bodem. Een opsomming van planten  
voor een schaduwtuin en voor een zonnige tuin ontbreekt  
evenmin. En wat dacht u van tips voor: de aanplant van  
een groene haag, waterpasserende verharding, de aanleg  
van een regenwatervijver en het planten van een boom. 
 
En heeft u geen tuin? Niet getreurd, ook met een balkon of  
weinig buitenruimte kunt u een groene oase maken.  
Klimplanten, kruiden, tomaatjes, bloemen, het kan allemaal op een balkon. Ook tips voor een 
geveltuin en/of een tuin vol met vogels, bijen en vlinders komen aan de orde. Kortom: genoeg 
ideeën om in het voorjaar met de tuin aan de slag te gaan.  
 
Via onderstaande link kunt u een lichte versie van het handboek downloaden 
https://www.tuinbranche.nl/Uploaded_files/Zelf/totale-handboek-incl-infobladen-lichte-
versie.e1233f.pdf 

bron: www.roermond.nl   
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Eens in de ongeveer zes  
weken, komen deze  
mensen bij elkaar.  
Ongeveer dertien in  
totaal, aangevuld met  
Kelly van Wel.kom, die  
ook notuleert. In de  
Woonkamer in de  
Mozartstraat.  
 

Een logische plek voor  
hen natuurlijk: sinds jaar  
en dag is dit huis een  
warm bad voor velen in  
dit deel van de Donder- 
berg. Het is ook voor de hand liggend in 
deze serie met de Componisten te 
beginnen: het is tenslotte de oudste 
bebouwing van de Donderberg en 
bovendien, binnen alle wijkontwikkelings-
plannen en goeie ideeën steeds stief-
moederlijk behandeld: “wij liggen aan de 
laatste mem” zoals dat dan zo mooi heet 
hier. “Of dat nou ècht zo is….” hoor ik u al 
denken, maar eerlijk is eerlijk:  
de Sterrenberg is in al die jaren al aan 
minstens z’n tweede renovatie bezig en 
het zou goed kunnen dat het ook simpel te 
maken heeft met dat deze buurt niet dicht 
genoeg bij het Donderbergse centrum ligt.  
 

Je HOEFT er niet doorheen al je er niet 
moet zijn, terwijl de Donderbergweg door 
zowel de Kastelenbuurt, als de Sterren-
berg begrensd wordt. HALLO die loopt ook 
door deze buurt dames en heren, van 
oudsher. Hoezo geen link met het centrum 
van deze wijk? Over wegen gesproken:  in 
deze buurt en het is echt waar en niet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

overdreven, zijn de wegen erbarmelijk, al 
zóveel jaren. Niet alleen het asfalt, maar 
vooràl ook de stoepen. Er zijn plekken waar 
die tot wel 20 cm omhoog worden gedrukt 
door de boomwortels. Binnenkort is er 
weer een wijkrondgang met de verant-
woordelijken en dan komen ze nog steeds 
dezelfde mankementen tegen als vorige 
keer, roept iedereen hier aan tafel.  
Incidenteel zal er heus wel ’s wat gedaan 
zijn, maar over het geheel bezien….Het. is 
bijna cynisch, als je bedenkt dat hier het 
grootste deel van de Donderbergse historie 
ligt. Vele oude Donderbergers zijn ooit in 
de Componistenbuurt van start gegaan. 
 

Maar het valt me op hoe behoedzaam de 
aangeschoven bewoners met de dingen 
omgaan / ze aankaarten. Alsof iedereen 
toch wel beseft dat de ingewikkeldheid van 
onze wijk, met die vier buurten, 
(Vliegeniers, Kastelen, Sterrenberg en 
Componisten) bedachtzaam oordelen 
noodzakelijk maakt: er speelt altijd MEER 

DE BEWONERSOVERLEGGEN  
1: de Componistenbuurt 
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dan je op zo’n doordeweekse dinsdag-
avond in de Mozartstraat kunt overzien. 
Hier spreken mensen die zich dat 
dondersgoed bewust zijn, maar tegelijk 
opkomen voor hun stuk wijk. Wat dacht je 
van het braakliggende z.g. A-73 terrein? 
Nog zo’n zich voortslepende kwestie.  
De voorzitter zegt zelfs er NIETS meer mee 
van doen te willen hebben. Er is een 
werkgroep gevormd rond dit terrein waar 
verschillende mensen uit dit overleg deel 
van  uitmaken. Voor de zoveelste keer is 
toegezegd dat het nu ECHT gaat gebeuren 
daar, maar allen hebben iets van: eerst 
zien, dan geloven.  
 

Erg positief is wel dat het aanpalend in 
regenboog-kleuren beschilderde tunneltje, 
dat op zekere dag met graffity was volge-
kladderd, toch weer, na de schoonmaak-
actie nu al maanden lang ook echt schoon 
is gebleven. Geeft de burger moed. 
 

Het is een verbijsterend kort overleg. 
Binnen een uur hebben ze de hele agenda 
afgewerkt. Voornaamste focus-punt voor 
hen is de nu al voor het vierde jaar of zo te 
organiseren braderie op Burendag. Zeker 
nu de Koningsmarkt in de wijk ter ziele is, 
krijgt deze braderie een  nieuwe impuls.  
De een z’n dood… Er wordt zelfs geopperd 
het Wijkfeest,  traditioneel aansluitend in 
de tent ’s avonds na de Koningsmarkt, 
weer op te pakken, maar dan nu op het 
grote braakliggende terrein tegenover 
Beethovenstaete, op dezelfde Burendag, 
aansluitend aan de braderie.  
 

Ik vind dat moedig. Heb van nabij 
meegemaakt hoe die Wijkfeesten door de 
jaren heen zijn ingezakt en ga er maar 
aanstaan dat nieuw leven te willen 
inblazen. 
 
 

Eén ding heeft de Componistenbuurt in elk 
geval als enigste in de wijk voor elkaar 
gekregen: er zijn nu al vijf Buurtpreventie-
teams die verspreid door de week een 
oogje in het zeil houden. Met z’n tweeën of 
drieën lopen ze, een paar keer in de week,  
door hun hele buurt en nemen ook nog en 
passant een brok Vliegeniersbuurt mee.  
In de andere delen van de wijk komt dat 
niet van de grond, dus alle reden om trots 
op te zijn. Binnenkort gaat er dat aangaan-
de meer samengewerkt worden nog met 
de politie. Ook van belang i.v.m. het 
alsmaar drukker wordende verkeer. Onze 
wijk telt diverse racebanen en we kunnen 
niet oplettend genoeg zijn om het gevaar 
niet nog groter te laten worden.   
 

Tenslotte komt er nog een onderzoek 
voorbij waaruit zou zijn gebleken dat één 
op de drie gezinnen van de Componisten-
buurt in armoede leeft. Dat is schrijnend 
en het laatste woord nog niet over gezegd. 
Komt op de agenda voor de volgende keer 
weer. Het houdt o.a. in dat er kinderen zijn 
die zònder gegeten te hebben naar school 
worden gestuurd… 
 

Er is nog zóveel te doen: goed dat er zo’n 
bewonersoverleg is denk ik dan…. Iedereen 
die in deze buurt woont kan aanschuiven – 
’t is maar dat u weet wat u mist… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© hans vas 
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Café-Zaal  ’t Dörp 
Raadhuisstraat 35 
Tel: 0475-323815 

 

U zult wel zeggen:  
“de opening… ze waren  
toch al open?” 
Klopt, maar zoals elke  
goede ondernemer ga  
je eerst kijken wat wel  
en niet werkt. 
 

Ze zijn begonnen op 3 verschillende 
locaties en verschillende tijden. Er werd 
ook gekeken naar het breng- en ophaal 
verhaal. Het werd tenslotte: elke 
woensdag van 13:30 tot 16:00 uur in de 
Donderie in zaal 3. Tevens is de telefoon 
nu goed bereikbaar zodat als U een 
boodschap/vraag inspreek U zo snel 
mogelijk teruggebeld wordt.  
 

 

De officiële opening was op woensdag 14 
maart om 13:30, onder het genot van een 
drankje (alcohol vrij) en een hapje. 
Wethouder Gerard IJff was aanwezig voor 
het officiële gedeelte…..het onthullen van 
de prijs/plak aan de muur van de Donderie, 
die ze gekregen hadden van Kern met Pit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan nog even bij de ingang van lokaal 3 
(wat de vaste locatie gaat worden) het 
lintje doorknippen, wat hij samen met 
Miriam deed. Natuurlijk staat er achter 
Dondersgoedspul een fijne werkgroep die 
van alles doet maar Miriam is de kartrekker 
vandaar dat zij ook die dag vooraan mocht 
staan. 

© diana bolk 

DONDERSGOED SPUL - de “GRAND OPENING”! 
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Elke vrijdag is er weekmarkt op de Donderberg. Dit jaar valt de markt op 27 april samen 
met de viering van Koningsdag. In het verleden werd op Koningsdag door de Stichting 
Donderbergse Festiviteiten een vrijmarkt en jeugdfeest georganiseerd. Mede door de 
complexe regelgeving mbt tot de vergunningverlening en het gebrek aan voldoende 
vrijwilligers heeft SDF besloten haar activiteiten te staken.  
 

Het commitée 
Weekmarkt 
Donderberg heeft 
daarom besloten om 
speciaal op deze 
Koningsdag de 
markt uit te breiden 
met een tiental 
kramen en deze 
tegen vergoeding 
beschikbaar te 
stellen voor 
wijkbewoners die  
hun overtollige 
spulletjes willen 
verkopen.  

Alle kramen worden geplaatst op de voor de weekmarkt aangewezen ruimte op de 
parkeerplaats voor het Winkelcentrum. Tevens zullen er ook wat atracties 
(ballonnenartieste & springkussen) voor de jeugd aanwezig zijn. 
 
Heeft u interesse in een kraam voor deze speciale weekmarkt of wilt u meer informatie?  
Neem dan contact op met Jan Koolen via tel. 06-10792907 of kom a.s. vrijdag tussen 11:00 
en 12:00 uur naar de weekmarkt op de parkeerplaats. Let wel op: vol=vol! 

INFORMATIE OF VERHUUR: 
Hub Hellebrand     : tel. 06-24277952 
Danny Thuyns : tel. 06-28669882 
Jan Koolen  : tel. 06-10792907 
 

     Afmeting aanhanger 2.57x1.32x1.50 laadgewicht max. 500 kg. 
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De twee heren die op woensdagmiddag 14 
maart in de Donderie een tamelijk druk 
bezochte lezing gaven over Veiligheid in de 
Woonomgeving, zullen het hier in dit 
Wijkgebouw wel uiterst ONveilig hebben 
gevonden. 
 

In alle zalen was op die middag zo 
ongeveer wel wat of heel veel te doen, alle 
deuren stonden overal wagenwijd open, 
iedereen liep op de meeste plekken vrij in 
en uit. Oh en als klap op de vuurpijl, 
moesten de deuren en hekken naar buiten 
ook meer dan normaal open staan, want 
bouwvakkers waren rondom alle randen 
van de  fundering van de Donderie aan het 
verbeteren. Zelf kon ik, ook door die 
drukte, maar een half uurtje al dit 
interessants (zonder meer) wat ze 
vertelden tot me nemen. Op dat moment 
zat ik daar alleen met een blocnote en een 
pen. M’n rugzak met m’n beurs erin stond 
voor iedereen te kapen in de open 
Ontmoetingsruimte. Was ik ongerust?  
 

Niet echt. Toegeven, ik zet m’n fiets aan 
twee sloten in het fietsenrek want het 
regent gestolen fietsen, wat de heren ook 
aangeven in hun folder en dat is waar.  

Maar dat je NOOIT meer je huis kunt uit 
gaan en de voordeur ook maar eventjes 
open kunt laten staan is toch meer iets héél 
persoonlijks vind ik. Want het heeft niet 
alleen met veiligheid te maken maar ook 
met vertrouwen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En als we toch zo nodig met z’n allen steeds 
meer voor, aan en in elkaar moeten 
participeren, waar kom je dan met als basis 
WANtrouwen? Want dat ligt in het woord 
ONveilig a.h.w. besloten, ze bestaan niet 
zonder elkaar. Het leven is een gok en 
VAAK een kwestie van blind vertrouwen 
denk ik. 
 

U mag er 1000 keer anders over denken 
natuurlijk. Maar ik mocht toevallig over 
deze lezing iets schrijven nu en u niet. Als ik 
hun folder opensla is het eerste wat ik lees 
dat we voor een ‘Certificaat Veilige 
Woning’ kunnen gaan. Alweer een ‘cursus’. 
Volgens mij denken alle professionals (de 
hele overheid), dat wij vrije burgers ons de 
hele dag maar wat lopen te vervelen en blij 
zijn met dat overaanbod van alle kanten. 
Net zo goed als dat je geen 5 minuten 
ergens aan kunt hebben deelgenomen of je 
krijgt het verzoek een enquête in te vullen 

LEKKER VEILIG OP DE DONDERBERG 
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Voor al uw administratieve zaken  
en belastingzaken : 

 

Tineke Elshof 
 

Administratie en Belastingadvies 
 

Olieslagersstraat 76  6044 TX  Roermond 
 

Telefoon : 0475-328361  Mobiel : 06-11168620 
 

E-mail: aenb.tineke.elshof@ziggo.nl 
 

over ”wat vond u er van?’’. En volgens mij 
als we later aan de hemelpoort komen (of 
hellegat of de likkende tongen van ‘t 
vagevuur respectievelijk…) is het eerste 
wat ze vragen, of we onze Klantenkaart bij 
ons hebben. “Nee, want die wou ik niet en 
nu nog steeds niet”. We dwalen af. Oh en 
wat ik wou zeggen – vaste lezers van dit 
blaadje zullen het onmiddellijk begrijpen 
dat ik een heftige grimlach moest 
onderdrukken: om dat Certificaat te krijgen 
moest je op elk verdieping van  je huis o.a. 
een rookmelder hangen….! 
Gelukkig heeft een flat maar één 
verdieping…  
 

Zoals gezegd: na een half uur verlaat ik 
deze lezing al: Interessant heren maar aan 
mij niet besteed; ik voel me ont  zet  tend 
veilig op de Donderberg.  
U ook? Hoop ik. 

© hans vas 
 
 
 
 

Oplossing Zweedse puzzel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onder de goede oplossingen is een 
winnaar uitgeloot. De winnaar van deze 
puzzel is Yvon Sluijs. Zij kan een dinerbon 
voor 2 personen van de Woonkamer v/d 
Buurt tegemoet zien.  
De menu’s worden maandelijks 
gepresenteerd op de website ... 
www.woonkamervandebuurt.nl 
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Maandagavond 19 maart gaat als het 
goed is de geschiedenis in als een 
historische datum voor de Componis-
tenbuurt en de Vliegeniersbuurt. Hoezo? 
 

Op die avond presenteerde de gemeente 
via Sabine van der Goot, projectleider van 
het centrumplan Donderberg  en Maria 
Pastwa, wijkregisseur, het plan om de 
openbare ruimte van deze twee buurten 
te gaan opknappen, waar een bedrag voor 
is gereserveerd van € 600.000. Zo.  
 

De stuk  of tien mensen die hiervoor 
bijeen kwamen uit deze buurten dienen de 
knelpunten aan te wijzen. Nou dat gaat zo 
natuurlijk niet. Daarvoor moet je naar 
buiten. Hiertoe is een wijkschouw gepland 
op dinsdag 24 april, vertrekkend om 18 
uur vanaf de Woonkamer v/d Buurt in de 
Mozartstraat, voor/met beide buurten 
gezamenlijk. 

Een vertegenwoordiging van de Wijkraad 
zal hopelijk meelopen en boa’s en ‘n  
wijkagent en wellicht wat kinderen van de 
jeugdraad.  
 

Nu zegt u wellicht: “dat hebben we al zo 
vaak gehad en er is niks uitgekomen”. 
Klopt. Maar er is één belangrijk verschil: 
toen was er geen budget en nu wel. Wat 
weer niet wil zeggen dat ze voor dat geld 
àlles kunnen opknappen. Tijdens deze 
rondgang, waarvoor u  van harte bent 
uitgenodigd, worden er foto’s en beschrij-
vingen gemaakt van de belangrijkste 
moeilijke plekken. Tevoren kunt u, als u 
niet mee kunt lopen, ook al uw grieven 
kenbaar maken via e-mail adres 
sabinevandergoot@roermond.nl. 
Let wel: het zal niet de rioleringen 
betreffen. Slechts de bestrating. De 
trottoirs en het asfalt zullen vernieuwd 
worden op stukken die echt slecht zijn.  
 
 

ER IS BUDGET!! 
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  Een verhaal apart is de Terbaansweg. Die 
wordt nog ’s extra opgeknapt, want het 
geld daarvoor komt uit een ander potje. 
Zoveel mogelijk bomen zullen gehand-
haafd blijven. Als het echt niet anders kan 
zal er gesnoeid /gezaagd/ gerooid worden. 
 

Na de rondgang zal Sabine met alle foto’s 
en verhalen aan de gang gaan en kijken 
welke prijskaartjes eraan hangen en dan 
zal er een keuze gemaakt worden. Er zullen 
prioriteiten moeten worden gesteld; niet 
alle problemen zullen kunnen worden 
opgelost. Ze denkt daar ongeveer twee 
maanden voor nodig te hebben. Wij zullen 
ook in deze keuze betrokken worden. Deze 
avond is vooral ook belegd omdat wij zelf 
hebben aangegeven er vanaf de voorkant 
bij te willen zijn, zodat we tenslotte ook 
allemaal tevreden kunnen zijn over de 
opknap. De stoepen die in de Olieslagers-
straat nu al vervangen worden vallen 
buiten deze € 600.000. 
 

Tenslotte: zien wij het zitten? Ja wij zijn er 
blij mee. 
 

Beide buurten voelden zich achtergesteld 
bij de rest van de renovaties in de wijk en 
dit is een goeie kans dit recht te trekken. 
Eindelijk! 

© hans vas 
 
 
 
 

De ontmoetingsruimte  
in de Donderie 

 
Jij, je tante, opa, buurvrouw, neef zijn 

allemaal welkom! 
 

Iedere werkdag zijn wij van 10:00 tot 12:00 
uur geopend. Op woensdag tot 16:00 uur 

 

Behoefte aan een gesprek? Zin in een kopje 
koffie/thee met een koekje erbij? tuin?  

Een goed boek lezen? 
 

Het kan allemaal! 
 

Ook hebben wij een ruilbibliotheek waar 
meer dan 1000 boeken staan. 

 

Wij verwelkomen je graag in de 
ontmoetingsruimte(zaal 6+9 in de Donderie) 

 

 

Adres: Donderbergweg 47- 49 
6043 JA Roermond 

 

Tel: 06 86 60 64 96 
Facebook: Ontmoetingsruimte.Donderie.1 
Mail: ontmoetingsruimtedonderie@gmail.com 

 

Nog beter is om even binnen te lopen!! 
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Maximina activiteiten  
Vóór en door Roermondse vrouwen 
Maandag 
Spreekles Vincent van Goghschool (€2,00 per maand) 08.30 - 10.30 uur 
Schrijfles (€2,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Schilderles (€2,50 per keer) 13.15 - 15.15 uur 
Tuinieren 14.00 - 16.00 uur 
Dinsdag 
Maximina Mode 09.30 - 15.15 uur 
Spreekles (€2,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Lees voor! (€10,00 voor 10 lessen) 13.00 - 15.00 uur 
Woensdag 
Spreekles basisschool Kasteeltuin (€2,00 p. m.) 08.30 - 10.30 uur 
Spreekles (€2,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Maximina Praat 2 wekelijks (€1,00 per maand)start 14 maart 09.30 - 11.30 uur 
Yoga (€8,00 per maand) 13.30 - 15.00 uur 
Koor Sokolore tweewekelijks (€5,00 per maand) 19.00 - 20.30 uur 
Handwerkclub (€8,00 per maand) 19.00 - 21.00 uur 
Donderdag 
Maximina Mode 09.30 - 15.15 uur 
Leesles (€2,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Eetcafé (€12,5 0 p.p. jonger dan 12 jaar € 5,00) 18.00 - 20.00 uur 
2e & laatste donderdag van de maand, opgeven is gewenst* 
Vrijdag 
Leesles (€2,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Kookles (€7,50 per keer)   09.30 - 12.30 uur 
Iedere 3e vrijdag van de maand, opgeven is gewenst* 
Hobbyclub (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Tuinieren  14.00 - 16.00 uur 
 

*Wijzigingen o.v.b. Kijk op de website!!  
 

Prijzen gelden vanaf  januari 2018. 
 

Heb je belangstelling voor een van onze activiteiten?  
Geef je dan op via ons e-mailadres of bel ons even. 
Donderbergweg 34 info@moedercentrummaximina.nl  
6043 JH Roermond www.moedercentrummaximina.nl  
0475 – 323388 
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Zoals aan iedereen inmiddels wel bekend is, 
heeft Maximina een mooie nieuwe keuken 
kunnen realiseren, door de prijs die 
gewonnen is via het Oranjefonds. Deze 
keuken is o.a. bedoeld om activiteiten te 
organiseren voor en door organisaties, 
verenigingen en mensen van de Donderberg. 
Om dit alles in goede banen te kunnen 
leiden, is per 1 maart een Coördinator 
Donderse Wereldkeuken aangesteld. 
Hieronder zal zij zich kort voorstellen: 
 

Mijn naam is Monique Morssinkhof. Ik ben 
53 jaar en moeder van 3 kinderen (15, 17 en 
21 jaar). Vanaf mijn jeugd ben ik al bezig met 
alles wat met koken en eten te maken heeft. 
Ik ben opgegroeid met de Wereldkeuken, 
aangezien mijn moeder destijds al kookte uit 
allerlei verschillende culturen.  
 

Al jarenlang geef ik kooklessen en verzorg ik 
kookactiviteiten voor groepen. Ook ben ik 
voedingsdeskundige en erg bezig met 
gezonde voeding, omdat ik dit heel 
belangrijk vind. Graag wil ik mij gaan 
inzetten om de Donderse Wereldkeuken, 
samen met de bewoners van de Donder-
berg verder uit de bouwen zodat de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wereldkeuken ook een buurtkeuken wordt! 
Ik heb er erg veel zin in! 
 

Voor al jullie vragen kun je bij mij terecht! 
Stuur een mail naar 
dondersewereldkeuken@maximina.nl of bel 
06-29101236 
 

Coördinator Donderse Wereldkeuken! 
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Elk jaar tekent Chris Dahmen, geholpen door zijn vrouw Ineke, het boekje Dondertje. 
Dat wordt dan overal aan wie het hebben wil verkocht. Chris probeert altijd in het 
Dondertje van dat jaar dingen te tekenen die ook met dat jaar te maken hebben. 
Zo staan er grappige dingen in maar ook niet grappige, precies zoals het ook in het leven 
gaat. Mooi en slecht weer wisselen elkaar af maar altijd komt de ZON weer door. 
 

Al 2 jaar achtereen ging de opbrengt van het blad “Dondertje”naar de kinderboerderij. 
Dit jaar wilde ze iets anders en er werden 2 leuke dingen gevonden. 
• De dierenambulance. 
• Sta je stil, zet je motor uit. 
Prachtige initiatieven en toen de prijs werd uitgereikt, waren ze dan ook heel blij en 
verrast met het bedrag…. Dank je wel Dondertje!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De dierenambulance doet zoveel goed werk. B.v. als wij lekker op vakantie gaan en de 
hond niet mee willen nemen, binden we hem aan ‘n boom in het bos. Soms vinden 
mensen dat de dieren niet zoveel hoeven te eten en dan zie je een hond of kat zo mager 
dat het onverantwoord is. Maar ook het vogeltje die het te koud heeft of uit de boom is 
gevallen. Nu zul je denken nou dat valt toch wel mee ….. Nee, elke vogel is er één te veel 
als die het niet haalt. Het zou daarom zo fijn zijn als mensen eerst na dachten voordat ze 
het leuke kleine hondje in huis halen… Het lieve beestje heeft eten nodig en ‘n aantal 
keren per dag moet het naar buiten. Ook heeft het heel veel liefde nodig en dan ja dan 
wordt het groot en is het niet meer dat lieve kleine knuffelhondje en mag hij nog één keer 
mee naar het bos!!! 
 

Sta stil, zet je motor uit …. Ja zou je zeggen is logisch, maar wie doet dat…. Als je bij een 
overgang staat doe je de motor niet uit, de slagboom gaat toch zo omhoog. Als U (langs 
een gele streep) stil staat om even te pinnen. “Ach ik ben zo terug”. Vergeet U dan niet 
160 euro meer te pinnen voor de bekeuring   ?? En zo zijn er nog veel momenten dat 
je stil staat en je motor kan uitzetten… volgende keer let op!!! Weet U wel dat als je de 
motor afzet hij ook zo weer aangezet kan worden en dat als U stil staat en de motor uit is, 
hij geen benzine verbruikt?! Je zou zeggen lekker goedkoop….. dus !! 
 

Al met al weer een goede zet van het Dondertje. Wat verzint hij volgend jaar ?! 
 

© diana bolk 
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LOFLIED… 
 
In een flat met zóveel buren, is het alle dagen feest; 
Hoef je ècht geen film te huren, je geniet gewoon het meest 
Van het dagelijks gebeuren, altijd anders, altijd fun, 
Tenminste als je de humor er van inziet, anders zet je ’t op een run! 
 
Velen doen dat helaas ook en komen zo niet tot de kern, 
Denken dat het elders beter is en vergeten dan dat àndere sterren  
Allemaal tenslotte hun licht bekomen van dezelfde bron, 
Dus blijf toch zitten lieve mensen, bij waar ‘t allemaal begon. 
 
En geniet met volle teugen van de mensheid in ’t geheel 
Wat een flat toch presenteert, ja het zijn er lekker veel; 
Altijd bezig, altijd nieuw, hee en had je ’t al gehoord… 
Die en die heeft daar en daar weer iets van zus of zo gescoord! 
 
Als ’n straat met vele  huizen, zo’n honderdvijftig, vergeet dat niet, 
Ze zijn dan wel opgestapeld, maar de vreugde en ’t verdriet 
Zijn niet anders als in ’n dorpje, of in de straat waar u op kijkt 
Als je wilt en kunt genieten, laat geen dag je onverrijkt. 
 
Lieve flatbewonermensjes, -diertjes, -plantjes en zo meer, 
Dank dat jullie hier nog wonen, ga maar lekker flink te keer: 
Lekker melden hoort er ook bij, af en toe, bij Wonen Zuid, 
Zijn het niet de vreemde geurtjes, dan toch zeker het geluid 
 
Wat die buren samen maken en soms niet…, dan is het stil…, 
Dan is ’t net of de flat zich afvraagt wat ie nou toch eigenlijk wil; 
Niks als doorgaan, ademhalen, als ‘t leven zelf, wat nóóit verveeld 
En je buren zijn gewoon, dat blije kind, dat nog altijd speelt… 
 
 Hans.. 
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Ook dit jaar heeft de werkgroep Kinderactiviteiten van de wijkraad weer het 
traditioneel gezellige Paaseierenrapen (wat een woord) georganiseerd. 
 

Het begon natuurlijk een paar weken geleden, de werkgroep kwam bijeen en de punten 
werden op de i gezet. Er is al een pracht draaiboek, maar ook dit is elk jaar aan 
verandering toe. Zo werd het dit jaar op het terrein van  de Vincent van Gogh school 
georganiseerd. Met de medewerking van Cindy kon de werkgroep gebruik maken van het 
binnenterrein.  De woensdag vooraf kwam de werkgroep bij elkaar om de zakjes te 
maken. 1 chocolade paashaas, 1 mandarijn ( gesponsord door Jan Linders) en 1 
gekookt/gekleurd ei (natuurlijk gekocht bij Kinder vakantiewerk). Tevens kregen de 
kinderen ook een los ei erbij, dat dan verstopt was. 
 

Bij het verstoppen hadden de paashazen ook 2 x een groot wit en rood ei gedaan. De 
kinderen die deze vonden kregen nog een extra 1ste en 2de prijs (gesponsord door de 
Readshop.) 
 

De opkomst was dit jaar te gek! Wat een hoop kinderen  
en veel ouders. Leuk dat ze er weer bij waren. De kinderen  
werden verdeeld over 2 velden zodat de grote niet de  
kleintjes onder de voet zouden lopen (vandaar ook 2  
paashazen). We wisten precies hoeveel eieren er verstopt  
waren, dus toen we een teken kregen dat ze allemaal  
gevonden waren was het verzamelen en tijd voor foto’s  
met de Paashazen. Haha nou dat hebben de hazen  
geweten er werd geduwd en getrokken om vooral maar  
op de foto met hun te mogen…..ze zijn berucht en  
beroemd!! 
 

Bij de uitgang werd het zakje met lekkers uit gedeeld en  
zo was het speelplein ineens weer heel leeg. Er waren  
kinderen die nog van uit de auto riepen “bedankt” ! Ach  
en daar doe je het toch allemaal voor. Alles opgeruimd en  
naar onze uitvalbasis Gotcha om effe pfffff koffie te drinken en de Hazen uit hun pak te 
helpen. Dank je wel lieve Paashazen jullie waren te gek. En wat hadden we pracht weer. 

© diana bolk 

PAASHAZEN 

winnaars tot 6 jaar winnaars tot 9 jaar 
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  PASFOTO SERVICE  
Shoeshop Marga & Fashion 

 

Een tijd geleden ben ik benaderd om een pasfoto  
service in mijn winkel aan te bieden. 
Eerst dacht ik daar gaat wel meer tijd in zitten maar  
dankzij de software die we gebruiken regelt het  
systeem alles en het is nog erg leuk ook om een 
pasfoto te maken vanwege het contact met klanten. 
  

Een pasfoto is iets wat je snel wil laten maken en  
omdat in Roermond nog maar weinig winkels zijn  
die deze service kunnen bieden, ben ik daar nu mee  
begonnen. Dit is ook voor het Winkelcentrum  
Donderberg goed, omdat hierdoor  weer meer 
reden is om het Winkelcentrum te bezoeken.  
Daarom wil ik deze service bieden. 
 

De pasfoto’s kosten:  
4 stuks € 11,00  
5 stuks € 12,00 
 

Door deze service hoop ik uiteraard ook nieuwe klanten voor ons eigen assortiment te 
interesseren. 
 

Tot op heden krijg ik alleen maar positieve reacties. Ik heb ook reclame gemaakt via 
Facebook en daar ook alleen maar hele leuke reacties . 

Marga Simons 

 
 
 
 
 
 
 

Julianalaan 10, Maasniel 
Tel: 0475-329823 
 

Winkelcentrum 
Donderberg 
Tel: 0475-340508 
 

Maasstraat 2, Baarlo 
Tel: 077-4771228 
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 ONZE TROUWE SFINXEN… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Want dat zijn het toch wel, hoe je het ook 
draait of keert, zeker in een flatgebouw: er 
zitten er misschien wel 50, maar je hoort 
of ziet ze nauwelijks of nooit. Katten 
mensen, poezen. Als we het de vorige keer 
over de honden hadden als deel van de 
Donderbergse natuur, zou het onterecht 
zijn de katten niet te noemen. Wel vijftig? 
Overdreven? Nou niemand weet het 
natuurlijk. Maar door de jaren heen dat ik 
hier woon ken ik verschillende mensen die 
zogenaamd één kat hadden, maar als je er 
dan over de vloer kwam, waren dat er in 
totaliteit een stuk of tien of twaalf of 
noem maar op (die je ook niet te ZIEN 
kreeg meestal, want de meesten 
(hoeveel?) kropen overal onder om jou te 
mijden): “niet verder vertellen…!” En ik 
sprak pas iemand die vertelde dat er 
ergens een appartement is waar een stuk 
of 12 konijnen huizen!  
 
Mensen…, onze grenzeloze Donderberg 
heeft nog altijd een oneindige voorraad 
verrassingen in petto! De enigste echt 
zichtbare katten wonen bij diegenen van 
je buren waar je wel ’s een poes op de 
vensterbank (of radiator - want venster-
banken hebben we hier oorspronkelijk 
niet) ziet liggen: dat zijn er al tientallen. 

Wat over de galerij voorbijkomt is hun 
enigste afleiding tenslotte, van hun toch 
gekooide bestaan, dus ze zijn maar wàt 
nieuwsgierig of kijken met grote angstogen 
als jij passeert. Mijn nieuwe buur uit niet-
Nederland (ik ben even kwijt welk land 
precies) hebben er ook plotseling eentje in 
een doos voor/bij het keukenraam: een 
witte angora of liever een gore angora, 
maar wellicht is dat toch de oorspronkelijke 
(bijzondere buitenlandse?) kleur. 
Tegelijkertijd vraag ik me af of er ook zoiets 
als kattenbelasting bestaat. Dus: of je 
eigenlijk moet melden bij de gemeente dat 
je er eentje (of meer!) aan hebt aange-
schaft net als bij de hondenbelasting.  
Geen idee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dan de katten op de balkons. Dat is een 
verhaal op zich. Wij hebben namelijk ronde 
buizen bovenop de balkonhekken en daar 
blijf je zelfs als kat niet zo makkelijk op 
zitten en tòch doen ze dat, als ware 
acrobaten. Hoef je je hart niet bij vast te 
houden dus, behàlve als je hem/haar ziet 
zitten op die buis op tien hoog of zo…! Ik 
kan me overigens geen enkele gevallen kat 
herinneren tot nu toe oh wonder, maar ik 
weet ook (lang!) niet alles natuurlijk. 
Tenslotte staan zelfmoorden ook nooit in 
de krant. Er zijn natuurlijk mensen die hun 
hele balkon bovenop van draadwerk 

NATUURLIJK De Donderberg! (48) 
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  hebben voorzien zodat Minoes raak kan 
lopen zonder hachelijkheden en trouwens 
je moet ook van alles bouwen om te 
verhinderen dat zij/hij bij de buren langs 
gaat natuurlijk. Een gedoe! Maar als 
liefhebber heb je er dat voorover. En daar 
sla je de spijker op de kattenkop: zijn ze 
wel gelukkig al die toch meestentijds 
opgesloten flatkatten? Wederom: geen 
idee. Een kat is een sfinx en uit zich niet zo 
gauw wat dat betreft. Een hond blaft of 
jankt gewoon alles bij elkaar en dan weet 
je het wel, maar deze ondoorgrondelijke 
wezens…. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dus lieve mensen: hoeveel oh hoeveel 
katten zal de hele Donderberg wel niet rijk 
zijn? We zouden schrikken als we het 
wisten. De asiels puilen uit van de verlaten 
poezen, van de nestjes die over zijn etc. 
Hoe zou de Donderberg eruitzien als je met 
een soort camera ineens alles kon 
weglaten behalve de katten die overal 
zitten? Het zijn er vast wel een paar 
duizend schat ik. Of misschien valt het 
mee. En zijn er trouwens nog van die 
plekken in onze wijk waar het krioelt van 
de zwerfkatten? Of is dat allemaal 
opgelost? Goed, een waardeloos stukje dit 
keer eigenlijk, want u merkt het al: ik weet 
er weinig zinnigs over te melden. 
Desondanks en hoe dan ook: veel geluk 
met uw sfinxenbeest en graag horen wij de 
verhalen van u die er àlles vanaf weet! 
 

© hans vas 
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Ja hoor, ik loop weer lekker door de buurt, 
het zonnetje schijnt en wat geniet ik weer. 
Je merkt het al meteen aan de mensen …. 
Ze lopen rechtop en kijken je aan en soms 
lachen ze (zeker mijn ander verhaal 
gelezen  ) en heel soms zeggen ze ook 
gedag. 
 

Maar hoop doet leven en ik blijf lachen en 
gedag zeggen…. De aanhouder wint. 
Verbeter de wereld begin bij jezelf. 
Wie goed doet, goed ontmoet. 
Ik heb er nog wel een paar, maar dan 
houden jullie op met lezen   
 

Verder lopend door de wijk, zie ik dat een 
groot gedeelte van de infrastructuur (de 
weg en stoep) al klaar is. Misschien leuk 
idee om een openingsfeest te geven, als 
fase 1 klaar is. 
 

Ook nu de zon vaker langs komt zie je dat 
de mensen weer in de tuin aan het werken 
zijn en dingen weer gaan opknappen. 
 

Bladeren enz. in 
de voorste bak 
en rommel in de 
achterste bak… 
en ja, plastic 
afval in de 
speciale zakken. 
Maar dan…  
MAAR DAN… 
wat doen we 
met die speciale 
zakken? 
 

Tuurlijk buiten zetten en dan blijkt dat het 
niet deze week is maar volgende week. 
De speciale zakken blijven staan en 
worden het speelveld van onze lieve 
(l l d ) 

katten of zelfs de honden waarvan de 
eigenaar effe de andere kant op kijkt en 
niet ziet wat zijn schattige hondje aan het 
doen is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu zult U zeggen: “dat valt toch wel mee”. 
Nee, als n.l. de katten of honden aan de 
zakken hebben gezeten, ligt de inhoud over 
het hele trottoir en wordt het niet mee-
genomen….. Bij de verkeerde week duurt 
het dus een hele week voor dat de wagen 
het ophaalt. En de zakken die stuk zijn 
worden dan niet meegenomen. Dus het  
Moraal van dit verhaal… verkeerde week, 
haal het weer binnen!! 
 

In elk nummer van ons Wijkblad vindt u 
achterin kort en bondig altijd een lijstje 
met precies de goeie weken vermeldt, 
wanneer u wat kunt aanbieden en 
wanneer niet. 
 

Het wordt (ja echt) weer  
zomer en veel mensen zijn  
dan buiten en die willen  
echt niet tegen die rommel  
aankijken - U toch ook niet.  
Houd Uw buurt schoon:  
het begint bij uzelf. 
 
 

© diana bolk 
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 “WELKOM NIEUWE BEWONER!”  
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‘Welkom in de wijk’ is een initiatief van de 
Wijkraad, uitgevoerd door vrijwilligers die 
in de wijk wonen en nieuwe bewoners 
welkom willen heten. Ze doen dit door het 
aanbieden van een tasje waar een hoop 
informatie inzit. Zowel info over wat er te 
doen is, als waar je zelf aan mee kunt 
doen. Ook zitten er flyers in van winkels 
met reclame maar het kan ook een 
kortingsbon zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meestal zijn er 6 tot 8 vrijwilligers, plus de 
ondersteuning van Wel.kom actief. Het 
uitdelen van de tasjes is verdeeld over de 
4 buurten en deze worden dan ook vaak 
door dezelfde mensen in dezelfde buurt 
bezorgt. Maar het kan (door ziekte) 
gebeuren dat je ook tasjes in een andere 
buurt rondbrengt. Vaak kom je dan in 
straten waar je normaal niet zou komen, 
omdat je altijd aan de andere kant van de 
wijk loopt of het niet in jouw richting van 
b.v. het winkelcentrum naar huis is. 
 

Men krijgt van de gemeente een lijst met 
(alleen) de adressen waar een mutatie 
(nieuwe inschrijving) is geweest.  

Men weet dus niet wie er is komen wonen. 
Soms zijn het echt nieuwe bewoners, soms 
is ’t alleen een kind dat klaar is met 
studeren (in ‘n andere stad) en dat weer 
thuis komt wonen. Het kan ook zijn dat een 
man of vrouw er al woont en dat die nu 
gaat samenwonen. Het kan dus van alles 
zijn en dat is juist het mooiste aan het 
rondbrengen, je krijgt soms de leukste 
verhalen te horen. Soms kom je bij iemand 
die zegt dan “nee hoor wij wonen hier al 6 
jaar, er is niemand bij komen wonen …” 
Maar als je dan verder vraagt …. “Oh 
natuurlijk, we hebben net een baby 
gekregen” en ja dat is ook een nieuwe 
bewoners van de Donderberg. 
 

Er worden ook tasjes niet afgegeven en dit 
kan verschillende oorzaken hebben. 
b.v. het teruggekeerd kind is alweer weg of 
er wordt na 3 x nog niet opengedaan enz. 
 

Blijft alleen nog te vertellen dat we altijd op 
zoek zijn naar vrijwilligers en je bent dus 
van harte welkom om ons team aan te 
vullen.  Stuur een mail naar.….. 
ria.scholtensy123456@hetnet.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© diana bolk 
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Wat WAREN we blij dat we eindelijk zitten 
konden tijdens ons wekelijks boodschap-
pensjouwen in ons Winkelcentrum. De 
bankjes waren ook een onmiddellijk 
succes en er is zelfs al een setje versleten, 
die waren niet helemaal goed of zoiets, 
weet ik ‘t: net als u kijk ik er ook al 
boodschappen doend naar en meer niet.  
 

Bijna. Eén keer uitgezonderd namelijk, 
toen ze me vroegen de Bromelia’s, die 
onder die grote boom waren geplant, te 
vervangen. Want die waren uitgebloeid, er 
zat weinig kleur meer in. Maar al te nor-
maal voor een Bromelia. Dus verder 
nergens bij nagedacht en vijf bontge-
kleurde verschillende nieuwe gekocht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okay dat doe je dan gewoon en staat er 
verder niet bij stil. Wel was er intussen 
één van de kussentjes verdwenen, die 

met dat petje. Maar dan denk je ook: die 
komt misschien nog wel gewoon terug: 
pootjes gekregen. Maar inmiddels… Enfin, 
u heeft het waarschijnlijk ook allang gezien: 
alles heeft er pootjes gekregen en vooràl 
het leven zelf, want wat er nog staat aan 
planten is al dood of stervende. Alle glorie 
van waar we zo blij mee waren is er vanaf. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen idee wat de plannen zijn, nogmaals ik 
zit net als u niet in die club, maar wellicht 
heeft ’t wel zin ’s te melden dat we dat 
GROEN hier missen en in GODSNAAM zet 
er geen nieuwe echte planten meer in want 
hoe onnozel kunnen we zijn: in zo’n 
Winkelcentrum waar dagelijks duizenden 
mensen passeren er vanuit gaan dat 
niemand ooit ’s iets anders dan water in die 
bakken zal gooien… 
 

Dat gebeurt natuurlijk heel snel. Het flesje 
drank dat je niet meer lust, of het bekertje 
koffie: hup in de plantenbak. Oh ik breng u 
op ideeën! Nou bij kunstplanten, waar ik 
net als u eigenlijk helemaal niet van hou, 
maakt het toch niks meer uit. Want dat is 
de enige optie nog lijkt me. Dat ze er in 
hemelsnaam niet meer geld aan echte 
planten aan spenderen: kunnen ze beter 
aan u en mij geven dan. Of helemaal niks 
meer, òf kunstplanten. 
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Waar we ons mee bemoeien denk ik nu ik 
dit schrijf.  Nou pure betrokkenheid, meer 
niet. Er is hopelijk allang een plan voor bij 
de ècht betrokkenen, maar u en ik wisten 
dat niet. Of het circuleert al heftig op de 
sociale media, geen idee. Toegegeven, we 
roepen dus maar wat, maar dat is toch ook 
één van de taken van dit blaadje: dingen 
signaleren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ik heb in elk geval nog geen nieuwe 
bromelia-opdracht ontvangen en die zal ik 
ook weigeren uit te voeren dan als men op 
dat onzalig idee komt.  
 

Het wordt lente, maar het is herfst in de 
plantenbakken van  ons Winkelcentrum. 
Niet lang meer, hoop ik dan met u. 

© hans vas 
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  Wel.kom zoekt taalvrijwilligers 
Het leren spreken van de Nederlandse 
taal is voor anderstaligen een belangrijke 
voorwaarde om onderdeel te worden van 
de Nederlandse samenleving. Voor 
mensen met een migratieachtergrond 
biedt Wel.kom conversatielessen aan met 
als doel de deelnemers Nederlands te 
leren dan wel de Nederlandse taal te 
verbeteren. Door hen daarnaast wegwijs 
te maken in onze samenleving wordt het 
zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid 
vergroot.  
 
Wel.kom Roermond is op zoek naar 
vrijwilligers die 1,5 uur per week deze 
conversatieles willen geven.  
 
Lijkt het u leuk om mensen met een 
migratieachtergrond Nederlands te leren 
en hen de weg te wijzen in onze 
samenleving? 
 

Wilt u  bijeenkomsten bijwonen waarin u 
samen met andere taalvrijwilligers kennis 
en vaardigheden opdoet in allerlei 
werkvormen? 
 
Wanneer u zich daarnaast goed kunt 
inleven in andere culturen, goed 
Nederlands spreekt, affiniteit heeft met 
taal, kunt werken in groepen en geduld 
heeft dan zijn wij op zoek naar u.  
Een lesbevoegdheid is niet verplicht, een 
VOG wel. Wel.kom vergoedt de kosten voor 
dit VOG. 
 
Meer informatie  
Wel.kom Roermond 
Marjo Vogels-Bongaerts 
M  06 35119922 
E    m.vogels@welkom.nu 
 

De WegWijzer: Voor al uw vragen 
Wanneer u een vraag heeft over wet- en regelgeving, opvoeding, mantelzorg, wonen, 
welzijn, zorg, inkomen of vrijwilligerswerk helpen medewerkers van de WegWijZer u het 
antwoord te vinden!  
 
Bewoners van Roermond kunnen tijdens de openingstijden gratis en zonder afspraak 
terecht bij de WegWijZer, zowel telefonisch als aan het loket. Een afspraak maken buiten 
de openingstijden is ook mogelijk. Naast het extra spreekuur in de locatie van het Juridisch 
Loket op maandag- en dinsdagochtend houdt de WegWijZer meerdere spreekuren in de 
Donderie, Donderbergweg 47, en aan de Bredeweg 239D. Kijk voor de openingstijden op 
www.wegwijzerroermond.nl. 
 
E  info@wegwijzerroermond.nl     
I   www.wegwijzerroermond.nl 
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Enthousiaste vrijwilligers 
Gevraagd voor SUPPORT 

Meestal gaat het goed in gezinnen met 
kinderen, maar er zijn ook situaties 
waarbij een gezin uit balans raakt. 
Bijvoorbeeld door spanningen, weinig 
sociale contacten of door taalproblemen. 
In zo’n situatie heeft een gezin een 
helpende hand nodig.  
 
SUPPORT is een programma dat 
emotionele ondersteuning, praktische 
hulp en vriendschap biedt aan ouders met 
kinderen t/m 12 jaar. De vrijwilligers van 
SUPPORT gaan wekelijks bij een gezin op 
bezoek om deze steun te bieden. 
 
De gezinnen die gebruikmaken van 
SUPPORT hebben een maatje nodig om op 
terug te vallen en aan wie het gezin om 
raad kan vragen en zorgen mee kan delen. 
 
De vraag naar een SUPPORT-maatje is 
groeiende, vandaar dat SUPPORT op zoek 
is naar vrijwilligers.  
 

Wilt u die helpende hand bieden?  
Wilt u tijd vrijmaken om een dagdeel per 
week een gezin te bezoeken, om samen 
met de kinderen iets te doen, of te helpen 
met praktische zaken?  
 
Als vrijwilliger krijgt u hiervoor terug een 
training,  begeleiding en 
deskundigheidsbevordering, contact met 
andere vrijwilligers en voldoening! 
 
Een goede ‘klik’ tussen vrijwilliger en gezin 
vinden wij heel belangrijk. Wij kijken 
daarom heel zorgvuldig naar een juiste 
match tussen beiden.  
 
Meer informatie 
Sefika Özuymaz of Eefje ten Haken 
T  0475 345135  
E  supportroermond@welkom.nu 
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Leer nieuwe mensen kennen bij “Onder 
Anderen” in de Graasj 
 

Onder Anderen (O.A.) is de naam die we 
hebben gegeven aan de 
ontmoetingsactiviteit van Maatje Op 
Maat die gaat starten op dinsdag 3 april 
in de Graasj. O.A. is bedoeld voor 
iedereen die behoefte heeft aan een 
praatje en contact  met anderen. 
 

Bij elke activiteit zijn steeds 2 vrijwilligers 
aanwezig zodat u hartelijk ontvangen 
wordt en er altijd iemand is met wie u een 
praatje kunt maken.  
 

O.A. vindt één keer in de twee weken 
plaats op dinsdagmiddag tussen 13.00 en 
15.00 uur. Een (half)uurtje aanschuiven 
kan natuurlijk ook! De consumptieprijs is € 
1,00 voor een kopje koffie/thee of fris 
(uiteraard alleen tijdens de O.A.-activiteit). 
De locatie is toegankelijk voor mensen in 
een rolstoel en er zijn voldoende gratis 
parkeerplaatsen. Er stopt een bus in de 
buurt. 
 

Locatie 
De Graasj (voormalige Fordgarage Op ’t 
Root, schuin tegenover het busstation in 
het centrum), Knevelsgraafstraat 21,  
6041 GP Roermond.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data O.A. activiteiten in 2018  
Dinsdag 3 en 17 april 
Dinsdag 1, 15 en 29 mei 
Dinsdag 12 en 26 juni 
Dinsdag 10 en 24 juli 
Dinsdag 7 en 21 augustus 
Dinsdag 4 en 18 september 
Dinsdag 2, 16 en 30 oktober 
Dinsdag 13 en 27 november 
Dinsdag 11 december 
 

Wij zien ernaar uit u te verwelkomen! 
 

Meer informatie  
Hetty Callens     
M  06 44351243     
E    maatjeopmaat@welkom.nu 

Nieuwe ontmoetingsactiviteit 
Maatje op Maat 



   

Op woensdag 9 mei gaan de kinderen van basisschool de Kasteeltuin rondjes rennen om 
de school om zo veel mogelijk geld op te halen voor stichting Propieja Suriname.   
De stichting is gericht op het bevorderen van de kwaliteit en continuïteit in het  onderwijs 
en de zorg. Concreet betekent  dit het beschikbaar stellen van apparatuur, materiaal en 
middelen aan o.a. ziekenhuizen, bejaardencentra, gehandicapten, kindertehuizen, 
bibliotheken, scholen etc. De stichting is opgericht door uw buurtgenoot Piet De Wildt en 
zijn zoon en dochter. Nieuwsgierig? Neem dan eens een kijkje op de website 
www.dse.nl/~propieja/.  U komt ons toch zeker ook aanmoedigen? 
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      INFO: Tel: 0475-212567              www.woonkamervandebuurt.nl 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu’s April - Mei   
 Voorgerecht Hoofdgerecht Nagerecht 
Dinsdag  
17 april Gevulde groentesoep 

Rijstsalade met 
sperzieboontjes, 
ananas en saté 

Gemarineerde 
ananas 

Dinsdag  
1 mei Kaassoep Leipziger aardappel-

schotel met gehaktbal 
Vanillevla met 
appel compôte 

Dinsdag  
15 mei Franse uiensoep 

Coq au vin met kriel-
aardappeltjes en 
frisse sla  

Crème brûlée 

Dinsdag  
29 mei Wortelsoep Gevulde groente met 

gehakt en pilav Aardbeienpudding 
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Voor € 6,- genieten van 
een 3-gangen-menu. 

Gezellig samen aan tafel!  
Bel  0475-212567    
OF   06-85761853    

en meld je aan 

 
Tweewekelijks op dinsdag staan de potten en pannen klaar voor gebruik. 
 

Hebt u een lekker recept dat u graag samen met een paar bewoners klaar wilt maken? 
Sterker nog, andere bewoners uit de Componistenbuurt graag wilt laten proeven? 
Loop dan gerust een keertje binnen en we maken graag een afspraak voor een paar 
gezellige uurtjes koken! 
 

Dat daarna de bewoners uit de buurt ook nog van uw kookkunsten kunnen genieten, 
is niet alleen meegenomen, maar ook nog hartstikke gezellig… 
 

Info of reserveren via tel: 06 85 76 18 53 
 

http://www.woonkamervandebuurt.nl/


 

Ons Weekprogramma!! 
 

 
Like ons op facebook!      www.facebook.com/woonkamercom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dag Activiteit Tijd Contactpersoon Telefoon Kosten 
Maandag Open Inloop 

Aerobics 1 uur 
Darten 

09.00-12.00 
18.30-19.30 
19.00-21.00 

Vrijwilliger 
Marjan Cabollet 
Hub Hellebrand 

0475-212567 
06-26376994 
06-24277952 

- 
€ 5,- per mnd 
- 

Dinsdag Open inloop 
Naailes 
Aan Tafel! 

09.00-12.00 
09.15-11.45 
18.00- 20.00 

Vrijwilliger 
Jannie van Gool 
Henni Huiskens 

0475-212567 
06-50861052 
06-85761853 

- 
€ 15,- p.  mnd 
€ 6,- per keer 

Woensdag Open Inloop 
Kinderactiviteiten 
(2x per maand) 

09.00-12.00 
14.00-16.00 

Vrijwilliger 
Manizjeh, Ardy, 
Mounia 

0475-212567 
0475-212567 

- 
€ 0,50 per 
keer 

Donderdag Open Inloop 
Yoga 
Aerobics 1e uur 

09.00-12.00 
10.30-12.15 
19.30-20.30 

Vrijwilliger 
Annemarie Stultiëns 
Marjan Cabollet 

0475-212567 
0475-476588 
06-26376994 

- 
€ 4,- per keer 
€ 5,- per mnd 

Vrijdag Open Inloop 
Bingo (3e vrijdag 
v/d maand) 

09.00-12.00 
19.00-21.00 

Vrijwilliger 
Ardy Groeneveld 

0475-212567 
06-16790386 

- 
€ 3,- per 
kaart 
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De Woonkamerbrunch!! 
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Okay, dan beginnen we weer opnieuw! Kent 
u dat ? Ik denk van niet want U schrijft niet 
voor het Wijkblad… Stèl U deed dat wel: U 
heeft wat vòl animo geschreven en u hebt 
het stuk bijna af en FLOEP het is weg op uw 
PC. Vàn uw PC lievergezegd. U had het 
tussentijds dus even niet opgeslagen. De 
hoofdredacteur en ik besloten net onder het 
eten dat het toch wel fijn zou zijn als we iets 
over deze Paasbrunch zouden schrijven: hij 
maakt de foto’s en “ich spooi mich naar 
hoes…!” om de “pen’’ op te pakken. En ja 
hoor: WEG is het allemaal. Nou ja het zal u 
een rotzorg zijn, maar het is toch wel leuk 
iets wat zo vaak gebeurt een keer te 
benoemen. Maar goed dat dit alleen in de 
digitale wereld kan gebeuren.  
 

Stel je maakt b.v. zo’n Paasbrunch, bent de 
hele morgen in de weer met je team en je 
duwt één keer in de keuken op een 
verkeerde knop en de hele brunch is WEG! 
Daar moet je toch niet aan denken. Dat dus. 
Voor een rechtgeaarde schrijfliefhebber 
voelt ‘t echt niet anders als een plotseling 
verdwenen brunch! De drie hardwerkende 
dames die deze brunch vanmorgen hebben 
bereid zouden dat een schrikbeeld vinden 
denk ik. Maar het komt ook omdat als ik 
begin te schrijven, ik soms de titel nog niet 
weet. Dus waaronder zou je het op willen 
slaan? 
 

Goed: Henni, Els en Connie hebben deze 
brunch bereid en  G E W E L D I G dames: 
complimenten. Je zou zeggen op deze gratis 
brunch op tweede Paasdag in de Woon-
kamer van de buurt in de Mozartstraat, van 
11 tot 14 uur, (het zonnetje aan de asgrauwe 
en ijskoude Donderbergse Paas-hemel…) is 
de hele Donderberg afgekomen! Niet dus. U 
heeft wat gemist. Maar wij hebben u niet 
gemist (grapje) want de aanbouw achter aan 

de Woonkamer, waar de maaltijden traditi-
oneel plaatsvinden, zat helemaal vol.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En wàt een keuze: allerlei soorten brood, van 
witte zachte kadetjes t/m paasbrood, twee 
soorten kruidenboter, allerlei soorten beleg, 
pittige zelfgebakken muffins in twee variaties, 
de onvermijdelijke en onnoemelijk vele 
gekookte eieren natuurlijk, koffie, thee, 
sinaasappelsap, zoet beleg en ga maar door. 
Nou is een brunch ook een samenstelling van 
een ontbijt en een lunch, dus zó gek is dat 
nou ook weer niet eigenlijk.  Wist u dat? 
Vandaar de enorme sortering. Ontbijt is in het 
Engels breakfast en de BR is daarvan en de 
UNCH is van lunch en dan krijg je dus br-unch. 
Recht uit het hart klaargemaakt en dat raakt 
dan het hart weer bij anderen ook natuurlijk 
en zorgt voor de onmisbare goeie sfeer die er 
ook nog is. M’n liefje wat wil je nog meer! Dat 
dit stuk niet weer ‘ins blaue hinein” verdwijnt 
en tot nu toe is dat gelukt.  
 

Hou het in de gaten voor volgend jaar en geef 
u op zodat we u niet weer hoeven te missen. 
 

© hans vas 
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Buiten de vakanties, als ik vrij had van 
school, liep ik de wijk in op zoek naar 
vader. Dan waren er geen andere kinderen 
en mocht ik de melkwagen besturen. Hij 
ging niet harder dan 10 km. per uur, dus 
dat kon geen kwaad bij ons in de buurt 
waar hooguit drie keer per dag een auto 
kwam. Als ik dan, staande op een omge-
keerde krat, met dat grote driehoekige 
stuur in handen, de elektrische wagen 
reed, vroeg ik vader altijd om ons 
lievelingslied te zingen: “ens nog danse”. 
 

Vaak protesteerde hij even “dao waer ik 
zoë dreuvig van, dan kump ’t mich d’raan 
kind” maar ik wist hem wel over te halen. 
Het was een heel gevoelig lied dat vader 
prachtig kon zingen, bij het laatste couplet 
(waarin een verliefd paartje definitief 
afscheid moet nemen) had hij altijd tranen 
in de ogen en sloeg zijn stem even over. 
Ook een mooie herinnering is eerste 
Paasdag en eerste Kerstdag, ’s morgens in 
alle vroegte, absoluut stil was het op 
straat, alsof we alleen op de wereld 
waren. Dan brachten vader en ik slagroom 
rond naar de gezinnen die geen ijskast 
hadden en vooral naar de mensen in de 
flats, want die hadden ook geen kelder. 
Dat was een extra service die niet alleen 
vader, maar de hele V.M.B. (Verenigde 
Melkboeren Blerick) de klanten aanbood. 
 

De populariteit van onze melkboeren was 
zo groot, dat je van goede huizen moest 
komen om binnen de Blerickse 
zuivelhandel een poot aan de grond te 
krijgen. Daar had St.Martinus uit Venlo 
geen rekening mee gehouden en dat ging 
ze nog koud opbreken, zoals uit de rest 
van dit verhaal zal blijken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die maandagmorgen 28 januari 1962 
stonden vrachtwagens van St.Martinus met 
alle nodige zuivelproducten klaar bij de 
oude melkfabriek St.Anthonius in Blerick.  
 
Ze waren ervan overtuigd dat de 
melkboeren wel moésten afnemen, hoe 
kwamen ze anders aan de producten om 
hun klanten te bedienen, nee dat inlijven 
van de Blerickse melkventers kon geen 
probleem zijn. 
 
Maar de vertontwaardiging dat ze zomaar, 
zonder hun medeweten, verkwanseld 
waren aan Venlo was zo groot, dat 
unaniem geweigerd werd ook maar één 
product af te nemen, er was niet eens 
overleg nodig, ze vormden meteen één 
gesloten front. 
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De voorzitter van de V.M.B. ging driftig op 
zoek en vond na een aantal telefoontjes de 
melkfabriek St.Cunera te Rijkevoort (zo’n 
45 km. verderop) bereid om met spoed alle 
nodige zuivel te leveren. Binnen twee uur 
arriveerden de vrachtwagens uit Brabant 
en konden de melkboeren gaan laden. Dat 
gebeurde wel midden op de straat, want 
op de binnenplaats van de Blerickse 
melkfabriek stonden nog de vrachtauto’s 
uit Venlo, maar die hadden het nakijken. 
 

Uiteraard gaf de directeur van St.Martinus 
Venlo zich niet zomaar gewonnen: “per 
slot heb ik niet een fabriek in Blerick 
gekocht om die vervolgens te sluiten. “Ze 
mogen wel even tegenstribbelen” dacht hij 
“maar wij hebben nog veel ijzers in het 
vuur, het moet al vreemd lopen willen wij 
het gevecht tegen die kleine middenstan-
ders in Blerick niet winnen.” En inderdaad, 
door St.Martinus werd alles uit de kast  

gehaald, uiteindelijk werd zelfs publiekelijk 
met modder gegooid, maar daarover later. 
Eerst volgden vele vergaderingen waarin 
met mooie praatjes en beloftes gepro-
beerd werd de melkhandelaren over te 
halen in dienst te komen van St.Martinus. 
 

Als vader thuis kwam van zo’n vergadering 
zei hij: “moëi praote kinne ze die groëte 
jônges, golde berg belaove ze. Maar ôs 
vreejheid gaeve weej neet op, weej zien 
zelfstandige melkventers en det blief zoë! 
Noëits gaon weej in deens van Martinus de 
melk rôndbringe, waat meine die zich waal 
neet!”   “Als ze det maar wets, det die 
maar op eine bessem pisse” zei moeder 
dan. Moeder was een strijdbare vrouw en 
verdedigde het standpunt van vader en van 
de hele V.M.B. te vuur en te zwaard. 
(wordt vervolgd) 
 

©  Willie de Kubber-Verheijden 
 

 
 
 

MEER DAN LEZEN ALLEEN  
 

Voor al uw:  
 

boeken, tijdschriften, 
wenskaarten, 

kantoorartikelen en 
kansspelen 

 

Winkel Centrum Donderberg 
Kasteel Hornstraat 43 

Roermond  0475-328100  

http://www.roermond.readshop.nl/


   

Sharif Gul komt oorspronkelijk uit Afghanistan, maar praat al een behoorlijk woordje 
Nederlands. Wat het voor mij iets makkelijker maakt om hem te interviewen. Eigenlijk is 
hij van beroep goudsmid maar hier kan hij daar geen baan in vinden, te oud!! 
Jaren terug wist hij al, na wat tripjes naar de USA, dat het geweldig moest zijn om net als 
daar gewoon lekker op straat maïs te verkopen. Niet alleen omdat het een top product is, 
maar omdat eigenlijk iedereen het mag eten. Het is namelijk allergie vrij …. Ja echt, geen 
rare dingen erin, alleen maar vitamientjes. Natuurlijk kun je zelf van alles er op doen …. 
Boter, zout of suiker of lekkere kruiden. Maar het blijft heel gezond en zoals hij vertelde, 
niet duur.  
 
Zo begon hij vanuit huis, als mensen het  
vroegen, maïs te verkopen. Je kon het per  
stuk of een groot aantal bestellen. Als er  
een feest was kwam hij zelfs naar je toe.  
Later dacht hij dit moet toch groter kunnen  
en begon echt een bedrijfje. Hij heeft zelfs  
iets wat lijkt op een leuke maïskolf, maar  
in werkelijkheid is het een grote kookpot.  
Hierin wordt de maïs gekookt.  
Als je er één besteld, gaat hij op de grilplaat 
(hoeft niet), dan een likje boter erover heen  
en kies maar…. Welke kruiden of wat je erop  
wilt. Ook dat hoeft niet perse, het product  
is eigenlijk zo ook al heel lekker.  
En nu heeft hij ook nog een aanhangwagen/ 
kar besteld (komt rond Juni) om nog beter  
zijn waar te kunnen verkopen.  
Natuurlijk is er ook aan de kinderen en  
oudere mensen gedacht (met losse tanden)  
en verkoopt hij ook een beker met losse maïs met ook hier weer de keuze om er dingen 
op te doen. 
 
Hier wat feiten over maïs. Het absorbeert overtollig cholesterol en helpt daarmee hart- en 
vaatziekten voorkomen. Het is dus een gezonde snack. 
Maïs bevat mineralen zoals kalium, natrium, calcium, ijzer, magnesium en fosfor. 
Het bevat niet veel vitaminen maar wel wat vitamine A (goed voor je ogen), vitamine C 
(ascorbinezuur) en vitamine B6 (foliumzuur; 15% van de dagelijks aanbevolen 
hoeveelheid). 
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Wat maïs ook gezond maakt, is dat het rijk is 
aan antioxidanten als carotenoïden, die het 
verouderingsproces tegen gaan. Er zit 
een fytonutriënt in maïs dat hoge bloeddruk 
tegengaat. Fytonutriënten zijn bioactieve 
stoffen in planten die een positief effect 
hebben op het menselijk lichaam. Maïs werkt 
goed tegen diarree omdat het deze snel stopt. 

 
Maïs bevat wel gluten maar deze zijn heel 
anders van samenstelling dan bijvoorbeeld bij  

tarwe. De gluten in maïs veroorzaken geen coeliakie (voedselintolerantie). 
Maïs bevat melatonine; een stofje dat je lichaam zelf ook iedere dag aanmaakt om 
s’avonds goed door te kunnen slapen. Kom je moeilijk in slaap? Dan kun je eens kijken 
welke voeding je helpt om beter te kunnen slapen. 
 
Wilt u wat bestellen of of wilt u dat hij langs komt …. meer info: 
www.mais-king.nl   maisinfo123@gmail.com 

© diana bolk 
 

BURENHULP ! ? U kunt ons gerust om hulp vragen. 
Als wij u niet direct kunnen helpen vinden we 
samen meestal wel een andere oplossing. 
Wilt u zo nu en dan iets voor een ander doen, iets 
voor een buurtgenoot betekenen, dan horen wij 
dat ook graag. 
 

 Voor meer informatie: www.wijkraaddonderberg.com (bij Projecten) 

 

 

  Zo kunt u ons bereiken: 
 

 elke donderdag van 10 tot 15 uur in 
de Donderie bij ons Meldpunt. 
Loop ‘ns binnen voor een praatje! 

 

 via e-mail: woonzorgbrigade@gmail.com 
 

 via telefoon 06 57 34 89 64 
op werkdagen van 10-12 uur of via 
voicemail op andere tijden. 

 
 

Samen kopje koffie drinken.Klein tuinonderhoud.Technische klusjes.Hulp bij boodschappen.Administratie 
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WOORDZOEKER!! 
 

Deze keer een Woordzoeker. De oplossing met vermelding van naam,  adres of 
telefoonnummer uiterlijk 17 mei a.s. inleveren bij Hans Vas in de Ontmoetings-
ruimte in de Donderie. Onder de goede inzendingen wordt wederom een 
dinerbon voor 2 personen van de Woonkamer v/d Buurt verloot!!  

 



Voor de kleintjes…   
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  Gemeente Roermond 
Wijkcoördinatie Donderberg: 
Postbus 900 6040 AX Roermond  
Tel. 0475-359999 
Stadstoezicht: Tel. 0475-359101 
 

Servicelijn Gemeente 
Voor klachten/meldingen over onderhoud 
openbare ruimte, verhardingen, 
rioleringen, ongedierte, reiniging, 
afvalinzameling, gladheidsbestrijding, 
openbare verlichting en groenvoorziening. 
Tel: 140475 (landelijk nr. ook voor GSM) 
 

Wijkteam Donderberg 
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond  
Dagelijks te bereiken via opbouwwerk 
Tel. 06-52562896 
 

De WegWijZer Donderberg  
Donderbergweg 47 6043 JA  Roermond   
Tel. 0475-345135  
Openingstijden: Ma-do: 13.30-16.30uur 
Di-vr: 9.00-12.00uur 
woensdag geen spreekuur 
E-mail: info@wegwijzerroermond.nl 
Website: www.wegwijzerroermond.nl 
 

Wel.kom 
Wijkgericht werk 
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond 
Tel. 0475-345135 
Website: www.welkom.nu 
 

Huisartsenpost Roermond 
Alleen ’s avonds en in het weekend 
Nassaustraat 79  Roermond 
Tel. 0475-771771 
 

Dienstapotheek Roermond 
(Gevestigd in het Laurentiusziekenhuis) 
Oranjelaan  Roermond  
Tel. 0475-383030 
 

Politie 
Dringende zaken: Tel. 112 
Overige zaken: Tel. 0900-8844 
Drugsoverlastlijn :Tel.0900-8844  
Spreekuur: Donderbergweg 47 (wijkagent) 
Ma. 14.00 - 16.00uur. 
 

Slachtofferhulp Regio Limburg 
Om de Toren 4 - 6191 KZ Beek (L)  
E-mail: Regio-Limburg@Slachtofferhulp.nl  
Tel. 0900-0101 (lokaal tarief) 
Website: www.slachtofferhulp.nl 

Stichting Algemeen Maatschappelijk 
Werk Midden-Limburg 
Bredeweg 239d – 6043 GA – Roermond,  
Tel. 088-6560600 
 

Centrum voor Jeugd en Gezin  
Midden-Limburg 
Bredeweg 239d - 6045 GA - Roermond, 
Tel. 088-43 88 300 
Inloopspreekuren: 
Woensdag 10-12 uur Bredeweg 239d 
Vrijdag 10-12 uur Donderie, 
Donderbergweg 47-49K 
 

Kringloopwarenhuis het goed 
Dr. Philipslaan 49b - 6042 CT Roermond 
Tel. 0475-331335 
 

Vincentiushuis 
Burg. Brouwersstraat 1- 6043 BJ Roermond 
Tel. 0475-336052 
 

Dierenambulance Midden-Limburg 
Tel. 06-11295306 
 

Stichting Wijkraad Donderberg  
Secretariaat: Kast. Daelenbroeckstraat 73 
6043 XN Roermond 
E-mail: wijkraaddonderberg@gmail.com 
 

Stichting Sterrenberg  
Lunastraat 1- 6043 VE Roermond 
Tel. 06-27336571 
Website: www.sterrenbergroermond.nl 
 

Wijkgebouw de Donderie  
Donderbergweg 47/49 - 6043 JA Roermond 
Tel. 0475-350381 
 

WzB Burenhulp (Donderie) 
Elke donderdag van 10:00 t/m 15:00 uur 
Tel: 06-57348964 
 

Ontmoetingsruimte (Donderie) 
Elke werkdag geopend van 10:00 t/m 
12:00 uur. Op woensdag tot 16:00 uur 
 

Woonkamer van de Componistenbuurt 
Mozartstraat 117 - 6044 RH Roermond 
Tel. 0475-212567 
Website: www.woonkamervandebuurt.nl 
E-mail: woonkamer1@ziggo.nl 
 

Bij Bosshardt 
Jupiterstraat 44 
6043 XD Roermond - Tel. 0475-322260 
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Kopij inleveren t/m  
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Seniorenvereniging Donderberg 55+ 
Info: dhr. Jan Raeven. Tel: 0475-324474 
 

Maximina 
Donderbergweg 34 - 6043 JH Roermond 
Tel. 0475-323388 
Website : www.maximina.nl 
E-mail: info@maximina.nl 
Openingstijden:Ma-di-do-vr 9.30-15.30 uur 
Wo 9.30-11.30 uur 
 

Stichting Multi Koken & Bewegen 
E-mail: bestuurmultikoken@outlook.com 
Website: multikoken-bewegen.nl 
FB: Multi Koken Bewegen 
 

Stichting Vrienden van Kind en Dier 
inzake Kinderboerderij 
Mozartstraat 37 - 6044 RE Roermond 
Beheerder: Jo Opbroek, tel. 06-41444989 
 

Wonen Zuid  
Buitenop 9 - 6041 LA Roermond 
Tel. 088-6653653 
E-mail: wonen-zuid@wonen-zuid.nl 
  

Wonen Limburg 
Bezoekadres: Willem II Singel 25, 
Roermond 
Ma – vr open van 8.30 – 17.00 uur,  
Postadres: Postbus 1254, 6040 KG 
Roermond of  
post @wonenlimburg.nl 
Tel: 088-385 0800 (ma–vr van 8.30 – 
17.00 uur) 
 

Startersspreekuur  
“Starten als ZZP’er/eigen bedrijf” 
Via de website www.starterscentrum.nl kan 
men zelf een adviesgesprek inplannen. 
Telefonisch bereikbaar op 06-29058300 of 
per mail info@starterscentrum.nl  
Contactpersoon: Ger Smith. 
 

De kansmakelaar is ook regelmatig in  
de Donderie te vinden. Afspraak maken?  
Dat kan. Bel 088- 385 0233 of mail 
kansmakelaar@wonenlimburg.nl 
 

DB4ALL 
Donderbergweg 36b 
6043 JH Roermond 
Tel: 06 84 02 82 65 
E-mail: c.ramdani@tigersroermond.nl 
 

Donders Goed Spul 
Donderie zaal 3  
Woensdag 13:30 – 16:00 uur 
Algemene info: Tel. 06-14120514 
E-mail: dondersgoedspul@gmail.com 
Facebook: dondersgoedspul 
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