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Beste Donderbergers. 
 
Het is weer gelukt!  
“Ja allicht!” hoor ik u al roepen, indachtig 
het befaamde peulenschilletje… Nou… 
 
We willen niks extra aandikken wat ook 
maar gewoon  vrijwilligerswerk en hobby 
is tenslotte, maar toch…  
 
De lay out van dit blad vindt plaats onder 
het platte dak van een Componistenbuurt 
blokkendoos en daar was het nu al, bij 
deze tropische lentetemperaturen vaak 
puffen.  
 
Weliswaar krijgt onze hoofdredacteur bij 
dit geknutsel assistentie van Ludwig, 
maar het komt toch voornamelijk op zijn 
klamme schouders terecht.  
 
Hoewel de drukker loyaal aanbiedt het 
indien nodig over te nemen als het een 
keer niet lukt, valt en staat het hele 
Wijkblad toch feitelijk bij dat noeste 
zweetwerk onder dat platte dak, telkens 
weer.  
 
Wouden we ook maar ’s gezegd hebben. 
Dus als u zich geroepen voelt, u kunt 
altijd ’s met Bert gaan praten… 
 

Veel leesplezier! 
De Redactie. 

                                                               
 

Redactieleden:   Algemene coördinatie: Freelancers: 
Diana Bolk   Bert Pansters  Willie de Kubber 
Tel. 06-42625283  Tel. 06-51084146 Ida Kersten 
E-mail: diana@opperheks.nl bert.pansters@home.nl 
    

Hans Vas   Samenstelling:  
Tel. 0475-323220/06-53749779 Bert Pansters 
E-mail: hansvas@kpnmail.nl  
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Het mooiste… 
(hebben we gehad?...) 
 

Het mooiste van de lente 
Is nou juist die stap voor stap; 
De eerste sneeuwklokjes een feest 
En het perk met krokussen een soort grap 
Van de winterkou met jouw duisterste chagrijn 
En die rode tulpen van vlak daarna doen bijna pijn 
Vergeleken bij het vele zachte rose van alle prunussen  
Weken later temidden van het helle geel van ‘t forsythia gesnater… 
Zo ver, zo goed, niks aan de hand, maar TOEN werd het dit jaar al warm 
Veel te vroeg en kwam heel de rest en dan bedoel ik ook HEEL de rest 
T E G E L IJ K T E G E L IJ K T E G E L IJ K T E G E L IJ K T E G E L IJ K T E… 
Hoe blij waren we nog? Het was meer een soort felle strijd om onze 
Aandacht op te eisen: Camelia’s, Magnolia’s, Azalea’s, jaahaaas…!! 
Nergens meer een klein bietje of vergeetmenietje, of…nee 
Het werd een soort ontploffing van alles tegelijk groen; 
Je wou haast de gemeente erover gaan bellen, maar 
Die konden er ook niks aan doen, op 22 april 
Was het nog nooit zo heet en het is maar  
Dat je het weet, het zal voortaan wel 
Vaker zo gaan, ze zien je niet staan   
Met je lijstje van eerst dit 
En dan dat, helaas, 
Dat hebben we 
(alweer) 
gehad… 
 Hans.. 
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DE BEWONERSOVERLEGGEN  
2: de Sterrenberg 

Dit bewonersoverleg  
is wellicht het onregel- 
matigste van alle vier  
de Donderbergse over- 
leggen. (Maar ook het  
gezèlligste, moest ik  
vooral benadrukken!) 
Dit ook omdat het in  
deze buurt sinds jaar  
en dag maar moeizaam 
van de grond komt.  
Er is een handjevol  
mensen die alles doet  
en die zijn dan ook  
nog ’s hopeloos  
verdeeld. D.w.z. je hebt er de zelfstandige 
Stichting Sterrenberg die zich al vele jaren 
sterk maakt voor de buurt, maar in de 
ogen van het officiële overleg zijn ze toch 
een soort buitenbeentjes die hun eigen 
gang gaan en dan ook nog voor slechts een 
deel van de buurt. Zelf vindt de Stichting 
dat natuurlijk net andersom: dat niemand 
zich bij hen wil aansluiten.  
 

Gelukkig wordt de Sterrensoep niet zó 
heet gegeten als ie wordt opgediend, want 
Lilian maakt deel uit van dit overleg en is 
óók van de Stichting. Dan heb je nog 
Maximina en Dernek en DB4all die aan de 
rand van deze buurt liggen,  maar oh 
symboliek, met hun kont ernaartoe 
gekeerd. Zij doen dus soms wel mee, maar 
ook weer niet. Vervolgens is er nog het 
Bosshardt huis dat z’n eigen gang gaat en 
hier en daar een particulier initiatief dat 
zich ook niet aansluit of de rest niet bij 
hen, hoe moet je het zeggen. Van echte 
gezamenlijkheid is in deze buurt dus 
nauwelijks sprake en heel soms is er plots  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
een overlap en lijkt er iets op te bloeien, 
om even snel weer uit te doven. 
 

De ironie is dat het stuk voor stuk noeste 
vrijwilligers zijn die er helemaal voor 
gaan.En dit keer heeft dit Overleg het 
initiatief genomen tot iets dat door een 
individuele groep al eerder is opgepakt en 
geslaagd: een Straatspeeldag. De avond in 
de Donderie, waarvoor zo’n klein tien 
mensen bij elkaar zijn gekomen, is daar 
geheel aan gewijd: een feest ter 
gelegenheid van het deze zomer 
gereedkomen van een deel van fase 1 van 
de laatste renovatie van de Sterrenberg die 
nu in volle gang is. En het is een meeting 
waarin ook nog ’s veel spijkers met koppen 
worden geslagen. Zowi van Wel.kom leidt 
de avond, geassisteerd door Kimberley, een 
nieuwe Wel.komster die vooral van de 
afdeling jeugd is. Let wel lieve mensen: dit 
is een zeer persoonlijke impressie van al dit 
gebeuren van uw verslaggever. Als u er zich 
in zou verdiepen, kreeg je weer een heel 
ander beeld denk ik. Dat hou je toch. 
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Ik verbaas me de hele avond, hoe iedereen 
er totaal voor gaat en wat er allemaal komt 
kijken bij zoiets. Helaas is Sandra, die in de 
Jupiterstraat al met haar buurt een paar 
keer een Straatspeelding organiseeerde, 
verhinderd vanavond. Maar evengoed 
komen ze tot een structureel plan. Eén 
ding is erg goed en een meevaller en daar 
is duidelijk over nagedacht: doordat ze het 
op het binnenpleintje van de Mercurius-
straat houden, dus op een grasveld, zijn er 
nauwelijks vergunningen nodig. Maar dan 
nog…Ten eerste moet er een datum 
bepaald worden. Dat is erg lastig omdat de 
renovatie nu nog in volle gang is. Op 
Burendag is ook geen optie omdat er dan 
op zoveel andere plekken al wat te doen is 
o.a. op het Lunapleintje bij de Stichting 
Sterrenberg. Het wordt ergens in septem-
ber, van 13 tot 16 uur en de precieze 
datum wordt nog bekend gemaakt.  
 

Het begint met een lintje dat doorgeknipt 
wordt vanwege de nieuwe start en dan zal 
er een breed scala aan spelen uit de kast 
worden gehaald. Zoals daar zijn: het 
onvermijdelijke springkussen en balonnen-
vrouwtje. Het is verbijsterend welk een 
prijsverschillen er zijn tussen de diverse 
opererende ballonnen-dames. Van  bijna 
voor niks tot 150 euro per uur! Dat geldt 
ook voor de dames die willen schminken. 
Henna-tatoes is ook een mogelijkheid.  En 
stoepkrijten en water-ballonnen gooien en 
er wordt wellicht een stelten-parcours 
uitgezet. De buurt zelf wordt er nog heftig 
in betrokken: een paar van de mensen 
zullen huis aan huis gaan om te vragen wie 
mee wil doen en Marlène kan, net als een 
vorige keer, waarschijnlijk allerlei 
bewoners enthousiast maken om vanuit 
hun eigen cultuur hapjes te maken. Uit o.a 
Turkije, Aruba, Iran, Somalië. De mensen 
die mee doen krijgen dan wat geld om 
boodschappen te doen.  
 

Ze besluiten bij goed weer de volgende 
vergadering ter plekke te houden,  zodat ze 
veel beter in kunnen schatten wie, wat en 
hoe. Boeiend is dat ze ook nog vlak bij  de 
huizen van METggz zitten dan dus die 
zullen ook weer worden gevraagd mee te 
doen. Jeffrey, die in z’n eentje een hele 
band is, willen ze weer vragen voor de 
muziek. Stroom moet dan van het 
Bosshardt huis komen of vanuit METggz. 
Tenten (het kàn ook slecht weer zijn) willen 
ze van de Wijkraad lenen. Maar daarover 
en ook over de tafels, stoelen etc . zal ‘t in 
de volgende vergadering  gaan. Die is op 
12 juni en iedereen  is welkom. Laat u niet 
misleiden door te denken dat deze harde 
kern de lakens uitdeelt: u bent van harte 
welkom mee te denken en vooral te doen: 
IEDEREEN! 
 

Al met al een heel bijzonder bewoners-
overleg in een van oudsher aparte buurt. 
Die vroeger de Planetenbuurt heette en 
die verschillende planeten zijn er eigenlijk 
nog: af en toe botsen ze, maar ze werken 
toch ook wel op een stiekeme manier 
samen. Als in een soort mislukt huwelijk 
waarin ze toch bij elkaar blijven (voor de 
kinderen!) en tenslotte ontstaat er dan 
tòch een heel speciaal soort liefde. Maar 
als je dàt zegt dan steigeren ze tegelijk 
allemaal stuk voor stuk! 
Pfff…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© hans vas 
 



  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Café-Zaal  ’t Dörp 
Raadhuisstraat 35 
Tel: 0475-323815 
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Allengs kreeg het conflict steeds meer publiciteit, grote artikelen in de krant “melkoorlog 
in Blerick”, ingezonden stukken van voor- en tegenstanders, iedereen ging zich ermee 
bemoeien. Toen almaar duidelijker werd dat de VMB niet in te pakken was, begon St. 
Martinus met modder te gooien. De directeur verklaarde in een interview op de radio 
zelfs dat de zuivel van St. Martinus beter was dan de melk die de Blerickse venters 
verkochten, die zou van inferieure kwaliteit zijn.  
 

Daar was natuurlijk geen sprake van en direct kon dat weerlegd worden. St. Martinus  
gooide hiermee zijn eigen ruiten in, want de  
Blerickse mensen waren verontwaardigd door  
deze handelwijze. “Een kat in het nauw maakt  
rare sprongen” schreef een inwoner van Blerick  
in de krant. En zeker raakte St. Martinus meer  
in het nauw, het conflict duurde al een half jaar  
en er was geen oplossing in zicht. Uiteindelijk  
ging Venlo over tot een hele drastische maat- 
regel. In pagina grote advertenties werd aange- 
kondigd dat zij in Blerick zouden beginnen met  
het verkopen van zuivelproducten bij de klant  
aan huis en wel met ingang van 13 augustus  
1962. Die datum was strategisch goed gekozen  
zo redeneerde St. Martinus, want verschillende  
Blerickse melkboeren waren met vakantie. 
Maar hiermee hebben ze definitief hun eigen  
graf gegraven; toen de eerste melkbezorgers  
uit Venlo de brug over kwamen, brak in Blerick  
een revolutie uit. 
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Schooljeugd achtervolgde de venters en jouwde hen uit, huisvrouwen sloegen de deuren 
voor hun neus dicht, andere riepen: “weej laeve heej neet in Rusland, wie hit dae 
directeur van ôch, Kroetsjow sôms?”  “D’n oorlog is veurbeej, weej laote ôs door neemus 
miër bezette” “Gank maar gauw truuk de brök euver, geej mak heej niks naat.” 
Er verschenen vele ingezonden stukken in de krant waarvan ik er één gedeeltelijk wil 
vermelden: 
 

Nu is onze melkboer aan zijn welverdiende vakantie toe en wat doet St. Martinus, de 
melkinrichting van Venlo? Hun melkbezorgers maken op onbehoorlijke manier misbruik 
van deze vakantietijd om zich op te dringen bij de inwoners van Blerick en nu kan onze 
melkboer geen weekje vakantie houden omdat hij bang is zijn broodwinning te verliezen. 
Wij spreken namens zeer velen als wij zeggen: “gaan jullie maar rustig vakantie houden, 
zelfs als Martinus de melk gratis geeft blijven wij de VMB trouw!” 
Gauw genoeg was geen enkele Venlose melkbezorger nog bereid naar Blerick te gaan en 
“the big bos” van St. Martinus moest de strijd opgeven, hij kon het nauwelijks bevatten 
maar hij had echt verloren. 
 

De VMB kocht in Blerick een groot magazijn aan met enorme koelcellen voor het opslaan 
van alle zuivelproducten, die nog steeds betrokken werden bij St. Cunera uit het 
Brabantse Rijkevoort. 
 

Elke melkboer was voor een evenredig deel eigenaar van het magazijn. Zo hebben ze nog 
jarenlang goed geboerd in Blerick. Later, mijn vader was toen al enige tijd met pensioen, is 
de VMB overgegaan in de S.R.V.  Uiteindelijk is het dan toch de grote organisatie die het 
hoofd boven water houdt ten koste van de kleine. 
Maar in die tijd heeft Blerick een staaltje solidariteit laten zien waar de oude Troelstra 
trots op zou zijn geweest. 

EINDE 
© Willie de Kubber-Verheijden 

 
 
 
 
 
 
 

Julianalaan 10, Maasniel 
Tel: 0475-329823 
 

Winkelcentrum 
Donderberg 
Tel: 0475-340508 
 

Maasstraat 2, Baarlo 
Tel: 077-4771228 
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NATUURLIJK De Donderberg! (49) 
ALLERLEI VOGELS IN HUIS 
 

Als ik de foto’s download, ben ik toch weer 
in de war: zijn het nou Kauwtjes of Zwarte 
Kraaien? Ik DENK het allemaal zo goed te 
weten… Okay we houden het op KRAAIEN 
(tot de familie horen ze sowieso dus), dan 
is het altijd in orde. Die zijn vorige jaar in 
Mei met een hevige voorjaarsstorm uit 
hun nest gewaaid. En liefdevol geadop-
teerd door Daniëlle en haar twee zonen 
Ramon en Zino. Net als een jonge ekster 
die ook op dat moment aangewaaid 
kwam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Letterlijk dus. Hoewel Daniëlle van kinds af 
aan in de vogels zit zeg maar, was het toch 
wel even de vraag wat zijn het voor jonge 
vogels en hoe krijgen we ze vervolgens 
groot. Eerst met allerlei you tube filmpjes 
met jonge vogel- geluiden erachter zien te 
komen wat zijn het precies voor soorten. 
Dan dat babygekwetter aan laten staan 
tijdens het voeren om de jonkies op hun 
gemak te stellen. Vervolgens spuitjes 
halen bij de apotheek en die vullen met 
een kattenvoer in water oplossing. 
Inmiddels zijn het grote krachtige mooie 
vogels: gehecht aan hen en aan elkaar 
natuurlijk en heten ze Sporty, Spice en 
Mickey. Elk van de vogels heeft zo z’n 
eigen liefde binnen de familie, want een 
vogel kiest z’n baasje zelf uit zegt Daniëlle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het zat er al vroeg in bij haar. Hoewel de 
familie vooràl een Crossmotor-liefde heeft, 
was haar vader van het type wat van alles 
mee naar huis bracht en dat waren op 
zeker moment drie grote Amazone 
Papegaaien. Nou en daar heeft Daniëlle 
haar hart aan de vogels verloren. Naast de 
kraaien en de ekster heeft ze nog steeds 
ook allerlei papegaaitjes in een paar 
soorten en maten. De één nog mooier 
gekleurd dan de ander. Onder meer een 
Chico is erbij die de jongste zoon als baasje 
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uitkoos en dan ook ene Adje, maar dat is 
niet goed geschreven, want staat voor een 
vogel met behoorlijk adhd, dus het is 
eigenlijk ADHDje.  
 

Die papegaaitjes /kaketoe-achtigen of wat 
het ook zijn allemaal, zitten wel geschei-
den van de Nederlandse vogels. In de 
nieuwe kooi middenin de huiskamer, die ze 
eigenhandig heeft gebouwd. 
 

Dankzij de crossmotors kijkt ze niet op van 
wat ijzer- en laswerk meer of minder. Het 
ziet er prachtig uit, ook qua kleuren en 
verlichting. Er staat nòg een grote 
klimboom in de kamer, dus ze mogen ook 
vaak uit de kooi. En ze gaat buiten ook nog 
een  nieuw verblijf bouwen, in de tuin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ze zijn de buren van de Woonkamer in de 
Mozartstraat en het toeval wil dat ik zelf 
ook nog, met mijn ouders, in dit blok 
huizen heb gewoond, toen ze gloednieuw 
waren. Als je de geschiedenis van die 
Donderbergse Componistenblokken zou 
opschrijven, kreeg je een bont verhaal te 
lezen: wie en wat er niet allemaal 
gewoond hebben en goeie herinneringen 
aan die buurt hebben.  

Grote wens van Daniëlle en zonen is ooit 
een Raaf te mogen houden. Maar ja dat is 
zo ongeveer de grootste kraaiachtige en 
zeer zeldzaam in Nederland, dus die kans is 
klein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is gek wat zo’n lentestorm teweeg kan 
brengen. Wat dat betreft gaan we van het 
ene rampje naar het andere met al die 
extremen in het weer tegenwoordig. Maar 
ja, dat heeft dan wel weer voor een nieuwe 
levensvervulling van deze familie gezorgd. 
De poes Tijger van 18 jaar loopt tussen dit 
alles door alsof het de gewoonste zaak van 
de wereld is. Daniëlle groeide op in 
Fijnaart, waar Frans Bauer woont en met 
wie ze samen groot werd. Het lijkt alsof al 
die vogels “Heb je even voor mij’’ zingen: 
ze kunnen niet meer zonder deze familie 
en andersom ook niet. Volgens de regelen 
der wet mag het allemaal niet meer. Ik 
moet zeggen, dat kom je steeds tegen als 
je met volière liefhebbers praat.  
Er is een enorme tegenwerking van allerlei 
overheden, maar het is een soort mensen 
wat als de vogels zelf tussen alle mazen 
door toch hun vrijheden weet te vinden, te 
bevechten en te behouden. Een mooi huis! 
Daniëlle en zonen, dank voor het inkijkje! 
 

© hans vas 
 



   

Voor al uw administratieve zaken  
en belastingzaken : 

 

Tineke Elshof 
 

Administratie en Belastingadvies 
 

Olieslagersstraat 76  6044 TX  Roermond 
 

Telefoon : 0475-328361  Mobiel : 06-11168620 
 

E-mail: aenb.tineke.elshof@ziggo.nl 
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De lente komt er aan en dat merk 
je aan alles. De temepratuur gaat  
omhoog en de dagen worden  
langer. Dat zijn signalen voor de  
bijen dat er buiten” werk aan de  
winkel is”. 
 

Allereerst maken de bijen hun kast  
schoon door de dode bijen, vaak  
darren(mannetjes-bijen), uit de  
kast te verwijderen. Vervolgens  
gaan de werksters op verkenning  
uit. Wanneer ze nectar of stuif- 
meel gevonden hebben, vliegen ze terug 
om dat aan de andere bijen “te vertellen”. 
Ze doen dat door een bijendans te 
houden. Daarmee communiceren ze en 
geven ze aan de andere bijen door in 
welke richting en hoe ver ze de nectar 
en/of het stuifmeel gevonden hebben. 
Vervolgens vliegen andere werksters er 
naar toe. De nectar slaan ze op in de 
honingmaag  Het stuifmeel klit vast aan de 
vleugels en de haren van de bijen.  
 

Volgepakt vliegen ze dan terug naar de 
eigen kast, waar ze hun vracht afgeven 
aan andere werksters. De kleur van het 
stuifmeel verraadt welke boom of bloem 
de bij gevonden heeft. Nu zullen dat de 
boswilg (wit stuifmeel) en de esdoorn(een 
geler stuifmeel) zijn. Straks de wilg zoals 
die op de foto hierboven is afgebeeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkele dagen geleden heb ik voor het eerst 
de voorjaarsinspectie bij de Donderse bijen 
gehouden. Mijn vermoeden kwam helaas 
uit. Bij een bijenkast was weinig activiteit, 
na inspectie bleek dat de koningin de 
winter niet had overleefd. We noemen dat 
dan een moerloos volk. Helaas gaat het 
volk dan dood. 
 

Bij de andere kast was erg veel activiteit. Bij 
het opendoen bleek dat ook duidelijk 
waarneembaar. De kast zat erg vol met 
werksters en een prachtige jonge koningin 
die al veel broed had. Spoedig zullen hier 
nieuwe bijen uitkomen en zal de Donder-
berg toch nog gaan zoemen. 
 

Veel plezier bij het observeren van onze 
Donderse bijen. 

© fiel schelhout 
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ZIJN WE NOG TE REDDEN? 
Zomaar een etentje eens in de veertien dagen in de Woonkamer aan de Mozartstraat.  
Vanavond en soort lentesalade (het ziet er uit als een tuin vol madeliefjes en paarden-
bloemen!) mèt saté: heerlijk! Mijn  buurman vertelde, dat hij een paar weken geleden 
kinderen aan z’n deur kreeg van “Save the Children” en dat ie daar aan mee was gaan doen. 
Omdat hij toevallig net een filmpje ervan op tv had gezien: hoe goed werk ze doen. Ik spitste 
m’n oren. Want ik was er ook “ingetrapt”: zo voelde het bij mij in elk geval, want ik had dat 
filmpje niet gezien en kende de hele organisatie niet. Vermoedelijk hebben ze op die dag een 
hele bus van deze kinderen losgelaten op de Donderberg, dus wellicht komt het u ook bekend 
voor, zei u NEEN of net als ik JA etc. Toen ze weg waren had ik echt het gevoel als een 
bejaarde(dat bèn ik toch zeker niet- ik word nog maar 70…!) die in babbeltrucs is getrapt, waar 
wij oudjes (!) constant voor gewaarschuwd worden. Ik had nota bene m’n rekeningnummer 
gegeven! Ik had het gevoel dat mijn bankrekening onmiddellijk zou worden geplunderd. Ben 
naar hun site gegaan en vond dat wel geruststellend moet ik zeggen en ook wat ik daarna voor 
post per mail van ze kreeg voelde wel goed en ik werd zelfs gebeld hoe ik het bezoek had 
ervaren, geloof ik… Tenminste zo was het bij mijn tafelgenoot gegaan en ik kan me dat van 
pure paranoia niet eens meer dat herinneren…. 
 

Op een dag, laat in de middag,  ging de voordeurbel. Het was redelijk weer, dus het was goed 
toeven in de open deur. Want ik dacht later: “waarom heb je ze niet wat te drinken 
aangeboden?’’ – net zoals toen met die Oxio-mensen die me tòch overhaalden toen ze 
eenmaal binnen zaten…  

BURENHULP ! ? U kunt ons gerust om hulp vragen. 
Als wij u niet direct kunnen helpen vinden we 
samen meestal wel een andere oplossing. 
Wilt u zo nu en dan iets voor een ander doen, iets 
voor een buurtgenoot betekenen, dan horen wij 
dat ook graag. 
 

 Voor meer informatie: www.wijkraaddonderberg.com (bij Projecten) 

 

 

  Zo kunt u ons bereiken: 
 

 elke donderdag van 10 tot 15 uur in 
de Donderie bij ons Meldpunt. 
Loop ‘ns binnen voor een praatje! 

 

 via e-mail: woonzorgbrigade@gmail.com 
 

 via telefoon 06 57 34 89 64 
op werkdagen van 10-12 uur of via 
voicemail op andere tijden. 

 
 

Samen kopje koffie drinken.Klein tuinonderhoud.Technische klusjes.Hulp bij boodschappen.Administratie 

http://www.wijkraaddonderberg.com/
mailto:woonzorgbrigade@gmail.com
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Voor me stonden een jongen en een meisje van een jaar of 18 schat ik, helemaal in het rood. 
Of ik wel ’s van “Save the Children” had gehoord. Nooit dus. Het ging om de bescherming van 
kinderen in oorlogsgebieden, waar ook ter wereld: “ieder kind verdient een eerlijke kans”. 
Enfin, ze hadden  geen voet tussen de deur dus ik HAD nog dicht kunnen doen, maar ze waren 
zo aardig, zo ONTZETTEND vriendelijk! 
 

Ze hadden ’n soort astronautenvoeding op zak en als ik nou tekende om voor 9 euro per 
maand te sponsoren, dan kon ik tenminste één kind van de hongerdood redden daarmee. Voor 
ik het wist zei ik “JA”, toverde de jongen een rood tablet uit z’n rode tas en was hij mijn 
gegevens in aan ’t vullen en zag ik mezelf met m’n vinger tekenen op het schermpje… Ik die 
NOOIT zoiets doe… Ik sloeg alle waarschuwingen in de wind. Tenslotte vroegen ze nog: 
”waarom heeft u, die nooit zoiets doet zegt u, nu wel aan ons groen licht gegeven?” Ik moest 
even  nadenken, keek ze nog ’s aan en zei: “ik vind jullie ontzettend OPEN, dat is eigenlijk de 
enige reden”. Ze kregen er een kleur van… keken elkaar glimlachend aan en de ervaring was 
voor hen hetzelfde zeiden ze… Zeker als een mens zònder kinderen, is het heerlijk zulke jonge 
mensen te ontmoeten, zo onverwacht en ze dan zó te kunnen vertrouwen. Ze dankten me en 
schoven door naar m’n buurman. Ik hoorde dat hij ook vol belangstelling was, maar ja hij is nog 
armer dan mij en tenslotte deed hij dus niet mee. “Maar u heeft het hart tenminste op de 
goeie plaats” hoorde ik ze zeggen toen ze weg liepen…. Intussen begon de acherdocht bij mij te 
groeien etc., zoals ik al zei…. 
Enfin, waar zulke buurt-etentjes als in de Woonkamer al niet goed voor zijn.  

“Save the children!” Maar, zijn WIJ nog te redden? JA ! 
 

© hans vas 
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Het kan niet missen, levend tussen Rijn, Roer en Maas dat wij dit jaar een poging wagen 
om een tijdje te vertoeven tussen en langs de Kunene-rivier en de Okavango in Namibië. 
Deze twee rivieren vormen de grens van de landen Angola, Botswana, Zambia en Namibië. 
Dit is het plan. Niet meer dan dat want reizen in Afrika vraagt soepelheid van de geest.  
Na ruim 40 jaar ervaring weten wij dat het nooit gaat zoals je gepland hebt. Op het 
onderstaand plaatje staat de voorgenomen route primitief ingetekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ons voornemen is voorzien dat wij jullie ook nu weer op de hoogte houden van onze 
wetenswaardigheden. Of wij deze belofte gestand kunnen doen, is nooit zeker. Dit is 
afhankelijk van het bereik per internet. Zeker is dat wij terug zullen keren met de nodige 
verhalen en beelden waarmee wij jullie tot vervelens toe zullen plagen. 
 

Wij hebben er zin in, de koffers zijn gepakt. Traditiegetrouw brengt Richard ons weer naar 
het vliegveld. Voor het eerst naar Schiphol waar wij vliegen naar Luanda in Angola en 
vandaar ’s ochtends aankomen in de hoofdstad Windhoek van Namibië 
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Daar krijgen wij onze auto (zie plaatje) en rijden die dag naar een rustige plek op een 
struisvogelfarm 100 km verder. Dan begint het avontuur waar wij deze winter over 
hebben gedroomd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In onze gedachten nemen wij jullie mee. Er is slechts plaats in de auto voor twee 
personen. Dat zijn Ida en Pieter Kersten 

 
 18-04-2018 Opuwo  Namibië 
 

Het is nu ruim een week geleden dat wij 
weer “thuis” zijn gekomen op Afrikaanse 
bodem in Namibië. Voor het eerst met 
onze nationale trots de KLM, via Luanda de 
hoofdstad van Angola naar Windhoek.  Wij 
kregen van onze trouwe verhuurder ASCO 
Carhire  en met bemiddeling van  Selfdrive 
4X4 een zo goed als nieuwe Toyota Hiluxe 
2.8 liter met alles er op en er aan. Zie foto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niets staat een onbekommerde Afrika-reis 
in de weg. Na de verplichte inkopen en een 
nachtje op een struisvogelfarm waar wij 
onze eenzame leeuw weer konden begroe-
ten. De vriend is nog steeds eenzaam en 
nog steeds op zoek naar een gezellin, zo 
nodig mag het ook een Gezelle zijn. 
 

De tweede en de derde dag vooral besteed 
aan het bijpraten met onze oude vrienden 
over hun wel en wee in het kleine plaatsje 
Uis in Damaraland. Voor verdere informa-
tie van deze wereldstad verwijzen wij graag 
naar Google: Uis, Namibia. Het blijft iets 
bijzonders om steeds weer te beseffen dat 
afstand en achtergrond geen rol hoeven te 
spelen in echt contact. Na enkele woorden 
pakken wij de draad op waar wij vorig jaar 
uit elkaar waren gegaan. Versterkt door 
deze ervaring en met de nodige waarschu-
wingen voor de vele regen die gevallen is in 
de voorbije dagen , trekken wij noord-
waarts richting Palmwag en Opuwo.  
 

De waarschuwingen waren terecht. 
Regelmatig moesten wij door modder-
velden ploegen en rivieren doorkruisen die 
normaal droog zijn. De regen had ook nog 
het effect dat het toch al prachtige land-
schap nu groen was van het jonge gras 
bezaaid met bloemen. Als je dan daartus-
sen honderden springbokken ziet dartelen, 
kom je ogen te kort. Maar die heb je nodig 
omdat de weg regelmatig is weggespoeld. 
Het voordeel is weer dat je bijna niemand 
tegen komt.  
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Op een afstand van een kleine honderd 
kilometer zijn wij twee auto’s tegen 
gekomen. Daar doe je dan wel een paar 
uur over. De kans om de Woestijn-olifant 
te zien, is met de regen ook een stuk 
kleiner geworden want deze vrien-delijke 
reuzen kunnen nu op meer plaat-sen aan 
de kost komen. Wij gunnen het  hen van 
harte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit alles speelt zich af in een aangename 
temperatuur tussen de 30 en 35 graden. 
Wij moeten wel zeggen dat komende van 
de Nederlandse winter de overgang soms 
wel wat schrikken is. Vooral ’s nachts was 
het wennen.  
 
01-05-2018 Divundu 
 

Jullie noemen het Afrika,  
wij noemen het thuis 
 

Nog geen 10 minuten nadat wij ons kamp 
hebben geïnstalleerd, horen we de 
nijlpaarden hun gezellig knorrend geluid 
afgeven. Wij weten ondertussen dat dit 
bijzonder grommen bedoeld is voor 
iedereen en vooral voor medehippo-
bewoners van de Kavango rivier dat ze 
met hun poten van zijn vrouw af moeten 
blijven. Even later laat de Visarend zijn 
indringende schreeuw horen. Vanavond, 
bij zonsondergang worden wij weer 
getrakteerd op een concert in alle toon-
aarden van de vogels. Al deze geluiden 

k  d  ij  h i  ij  

Al jaren als wij de Caprivi-strip in Namibië 
aandoen, zijn wij te gast op de Nunda 
Lodge bij het plaatsje Divundu. De Lodge 
ligt ongeveer 200 km ten oosten van Rundu 
en ruim 350 km ten westen van Katima 
Mulilo in het uiterste noorden van Namibië. 
De water-rijke strook Namibië grenst aan 
Angola, Botswana en Zambia en wordt 
beheerst door de machtige Kavango-rivier 
die in Botswana de Okavongo en in Angola 
de Cubango-rivier wordt genoemd.  
 

Tegenwoordig heet de Caprivi-strip de 
Kavango – Zambezi regio. De bevolking in 
de omgeving van de Nunda Lodge wordt 
gevormd door de nog traditioneel levende 
leden van de Hambukushu stam.  Ze zijn 
hoofdzakelijk landbouwers en vissers. Op 
1,5 km van de Lodge zijn de Popa water-
vallen die meer stroomversnellingen zijn 
dan watervallen. Nu met de hoge water-
stand maken zij een aangenaam en 
rustgevend geluid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ontvangst op de Lodge was weer 
allerhartelijkst. Eerst weer informeren naar  
elkaars gezondheid en andere aspecten van 
het dagelijks leven. Dan komt de vraag hoe 
lang wij blijven. Als wij aangeven dat het 
twee of drie dagen zijn is dit reden tot 
grote teleurstelling. Het wordt goed 
gemaakt door de belofte dat wij morgen-
avond een boottocht maken op de rivier en 
daarna komen eten. 
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Op 1 mei, de dag van de arbeid, kijken en 
luisteren wij naar de bijna 3000 kilo 
wegende nijlpaarden  die aan de overkant 
van de rivier aan het stoeien zijn. Terwijl 
Pieter dit verhaaltje schrijft, maakt Ida een 
heerlijke macaronischotel op  het éénpits 
vuur. En dat alles met de wetenschap dat 
wij halverwege deze reis zijn. Wij hebben 
weer niet te klagen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-05-2018  
Otjiwarongo – Namibië 
  

Angst is een goede raadgever 
 

“Zijn jullie nooit bang”, is een veel gehoor-
de vraag als wij vertellen over onze reizen 
in Afrika. Zo ook tijdens een gezellige 
napraat van de heerlijke maaltijd ’s avonds 
op de boerderij van Steven. Natuurlijk 
gaven wij direct toe dat ook wij regelmatig 

in benarde posities  waren gekomen. Maar 
bang voor dieren  waren wij niet zo vlug 
meer; de malariamug uitgezonderd. Om 
negen uur, twee uur na zonsondergang 
ging het kleine gezelschap naar zijn 
kampeerplek. Vlak daarna hoorden wij een 
geschreeuw van onze Duitse buren. Wij 
renden direct naar hen toe en troffen hen 
bleek en bibberend aan..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de plek die bedoeld is voor het vuur 
voor de braai (barbecue) lag een slang van 
zeker twee meter met zwart-witte strepen 
Steven, die ook op het geluid was af 
gekomen, maakte ons duidelijk om op 
gepaste afstand te blijven van het dier. Hij 
vertelde ons dat het een zogenaamde 
Zebraslang is en dat daar niet mee te 
spotten valt. Het behoort tot de giftigste 
soort slangen waarvoor nog geen anti-
serum is. 
 

Gisterenavond lagen wij net een uur in bed 
na  een heerlijke maaltijd en genietend van 
de zonsondergang bij het traditionele 
vuurtje. Op een niet te verre afstand 
speelden springbokken in de rode 
avondzon. Wij waren helemaal omringd 
door vriendelijke dieren. Een uur na de 
absolute duisternis en wij de eerste slaap 
hadden te pakken, klonk naast de auto het  
indringend gelach van een paar hyena’s. 
Direct zaten wij  rechtop in bed en toen wij 
tegen elkaar bevestigden dat het hyena’s 
 



  

18 

 

De ontmoetingsruimte  
in de Donderie 

 
Jij, je tante, opa, buurvrouw, neef zijn 

allemaal welkom! 
 

Iedere werkdag zijn wij van 10:00 tot 12:00 
uur geopend. Op woensdag tot 16:00 uur 

 

Behoefte aan een gesprek? Zin in een 
kopje koffie/thee met een koekje erbij? 

tuin? Een goed boek lezen? 
 

Het kan allemaal! 
 

Ook hebben wij een ruilbibliotheek waar 
meer dan 1000 boeken staan. 

 

Wij verwelkomen je graag in de 
ontmoetingsruimte(zaal 6+9 in de 

Donderie) 
 

Adres: Donderbergweg 47- 49 
6043 JA Roermond 

 

Tel: 06 86 60 64 96 
Facebook: Ontmoetingsruimte.Donderie.1 
Mail: ontmoetingsruimtedonderie@gmail.com 

 

Nog beter is om even binnen te lopen!! 
 

waren en wij geen voedsel buiten hadden 
liggen, sliepen wij na enkele minuten weer 
in. Wij waren niet bang geweest. Ook niet 
van de eenzaamheid en de stilte. Dat 
hebben wij wel moeten leren. Onze 
leerschool was destijds, zo’n veertig jaar 
geleden de Sahara. Dagen niemand tegen 
komen en de donkerte was absoluut.  
 

Ooit wilde ik (Pieter) de Sahara ervaren 
hoe het is als je in je eentje bent. In 2007 
trok ik er op uit met mijn Landrover. Op de 
grens van Marokko en Mauritanië had ik al 
twee dagen niets en niemand gezien. De 
derde nacht  maakte ik kamp in een 
uitgedroogde rivierbedding en maakte 
alles klaar voor de maaltijd en de nacht. De 
avond was gevallen en plotseling hoorde ik 
achter mij geritsel. De brede kop van een 
zwarte cobra  keek mij vals aan. Het was 
duidelijk dat ik niet geduld werd in zijn 
omgeving en dat ik maar beter kon 
opkrassen. Na een paar foto’s te hebben 
gemaakt heb ik mij gewonnen gegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik heb in het donker alles in gepakt en ben 
één kilometer verder gegaan. Was het 
angst of wijsheid? Wie het weet, mag het 
zeggen. De volgende keer doe ik het weer. 
 

Iedereen die Afrika en ons een goed hart 
toedraagt is gegroet door: 
 

 Ida en Pieter Kersten 
 

https://www.facebook.com/Ontmoetingsruimte.Donderie
mailto:ontmoetingsruimtedonderie@gmail.com
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2018… 
 
Tsja…. 
Zal de Donderbergse geschiedenis ingaan als onze eerste keer  
zònder… 
Niemand vond het leuk, iedereen hoopte nog op een  
wonder; 
Maar tenslotte kwam je nu iedereen tegen bij de Kapel, ook leuk,  
maar ànders: 
Ik kreeg een Boeddha van één van deze vier dames,  
zònder waterlanders 
Want zó erg was het nou ook weer niet,  
het leven gaat door en we blijven  
hopen 
En op de Donderberg had ik tot nu toe altijd  
alleen nog maarBoeddha’s kunnen  
KOPEN; 
Dat màg helemaal niet, bezweerden   
deze dames en zou het daarom zijn  
mislukt? 
Omdat we het altijd een beetje fout deden en daarvan nu de vruchten  
geplukt? 
Ach wat een onzin, de Donderberger is nuchter genoeg, dat kan het niet  
wezen 
En kijk maar, daar is onze Piet ook al,  
in z’n scootmobiel aan komen  
pezen 
Logisch ook want hij woont tegenwoordig min 1 stuk been,  
op Camillus 
En het komt ooit weer goed , hoe dan ook,  
wetens en willus; 
Er stonden nu op de Donderberg bijna alleen nog  
handelaren  
en eén van deze dames had ooit op de Donderberg gewoond,  
Hollands welvaren 
Waren we toen nog: wij hebben nu nog slechts de herinnering  
in onze gedachten 
En de Donderbergse Koningsmarkt, wellicht volgend jaar?  
Laat op zich wachten… 
Tsja… 
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Maximina activiteiten  
Vóór en door Roermondse vrouwen 
Maandag 
Spreekles Vincent van Goghschool (€2,00 per maand) 08.30 - 10.30 uur 
Schrijfles (€2,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Schilderles (€2,50 per keer) 13.15 - 15.15 uur 
Tuinieren 14.00 - 16.00 uur 
Dinsdag 
Maximina Mode 09.30 - 15.15 uur 
Spreekles (€2,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Lees voor! (€10,00 voor 10 lessen) 13.00 - 15.00 uur 
Woensdag 
Spreekles basisschool Kasteeltuin (€2,00 p. m.) 08.30 - 10.30 uur 
Spreekles (€2,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Maximina Praat 2 wekelijks (€1,00 per maand)start 14 maart 09.30 - 11.30 uur 
Yoga (€8,00 per maand) 13.30 - 15.00 uur 
Koor Sokolore tweewekelijks (€5,00 per maand) 19.00 - 20.30 uur 
Handwerkclub (€8,00 per maand) 19.00 - 21.00 uur 
Donderdag 
Maximina Mode 09.30 - 15.15 uur 
Leesles (€2,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Eetcafé (€12,5 0 p.p. jonger dan 12 jaar € 5,00) 18.00 - 20.00 uur 
2e & laatste donderdag van de maand, opgeven is gewenst* 
Vrijdag 
Leesles (€2,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Kookles (€7,50 per keer)   09.30 - 12.30 uur 
Iedere 3e vrijdag van de maand, opgeven is gewenst* 
Hobbyclub (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Tuinieren  14.00 - 16.00 uur 
 

*Wijzigingen o.v.b. Kijk op de website!!  
 

Prijzen gelden vanaf  januari 2018. 
 

Heb je belangstelling voor een van onze activiteiten?  
Geef je dan op via ons e-mailadres of bel ons even. 
Donderbergweg 34 info@maximina.nl  
6043 JH Roermond www. maximina.nl  
0475 – 323388 
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Op zaterdag 30 juni kunt u kennismaken met de Donderse Wereldkeuken van Maximina. Dan 
organiseert zij samen met de Donderse moestuin een open dag. Er zijn kleine workshops in 
de keuken en in de tuin, ook voor kinderen. Op de volgende pagina leest u hier meer over. 

 

Kloppend hart 
De Wereldkeuken is het kloppend hart 
van Maximina. Hier koken vrouwen van 
allerlei nationaliteiten. Koken is in veel 
culturen belangrijk. Door het samen 
koken kunnen vrouwen uit hun 
isolement komen en andere buurt-
bewoners leren kennen. Zij krijgen hier 
zelfvertrouwen van. Ook moeten ze 
Nederlands praten, anders kunnen ze 
niet samenwerken. 
 

Stormachtige ontwikkeling 
De afgelopen tijd maakte de 
Wereldkeuken een stormachtige 
ontwikkeling door. Ongeveer een jaar 
geleden ging de eerste schop de grond 
in voor een flinke verbouwing.  
Het resultaat: een nieuwe, moderne 
keuken die van alle gemakken is 
voorzien. Dit maakt het mogelijk om 
allerlei activiteiten te ontplooien,  

ook voor wat grotere groepen. Zo is nu het Eetcafé vaker open en kunt deelnemen aan diverse 
workshops. De inrichting van het Eetcafé is bovendien een stuk professioneler geworden, 
dankzij de gift van meubilair door Wijkteam Hoogvonderen. 
 

Buurtkeuken 
Ook heeft de Wereldkeuken sinds kort een coördinator, Monique Morssinkhof. Zij is vanaf haar 
jeugd al bezig met alles wat met koken en eten te maken heeft. “Ik ben opgegroeid met de 
wereldkeuken, aangezien mijn moeder destijds al kookte uit allerlei verschillende culturen.” 
Monique wil de Wereldkeuken laten uitgroeien tot een buurtkeuken: “Onze Wereldkeuken is 
bedoeld voor de buurtbewoners. Om er kookles te volgen en te koken of te dineren in het 
Eetcafé. Ook voor allerlei groepen die nu nog niet actief zijn in de wijk. Graag zet ik mij in om 
de Donderse Wereldkeuken, samen met de bewoners van de Donderberg verder uit de 
bouwen!” 
 

Indonesische BBQ 
Op donderdag 14 juni organiseert het Eetcafé een Indonesische barbecue, met echte satés op 
kolen gegrild. Bij goed weer vindt dit buiten plaats. Prikt u ook een vorkje mee? Meer 
informatie en aanmelden via www.maximina.nl. 

 

Donderse Wereldkeuken wordt buurtkeuken 

Maximina zet deuren wagenwijd open 

http://www.maximina.nl/
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Hernieuwde OPROEP ! 
 

Wie weet waar het kussentje uit het 
Winkelcentrum, met het figuurtje 

“BAS” zich bevind ?? 
 

Graag even melden bij de redactie van 
dit blad !! 

 

Het is gemaakt door mensen van de 
Bonte Avond- Stichting  en zij zouden 

dit graag terug zien!! 
 

Weet U misschien waar het zich 
bevind??  

 

Geef dit dan  
       S.V.P.  
even door !! 
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Moeders informeren moeders 
Zoekt vrijwilligers 

Wanneer je pas moeder bent geworden 
verandert er een heleboel. De verzorging 
van een baby kan veel vragen oproepen en 
de moeder onzeker maken. Niet iedereen 
heeft familie of een goede vriendin bij wie 
de kersverse moeder terecht kan. In het 
project Moeders informeren Moeders 
(MIM) bieden ervaren en getrainde 
moeders op vrijwillige basis ondersteuning 
aan het gezin.  
 
MIM is bedoeld voor moeders met 
kinderen tussen 0-18 maanden. 
 
Voor dit project is Wel.kom op zoek naar 
ervaren moeders die 1 à 2 keer per maand 
op bezoek willen gaan bij een gezin. 
 
Tijdens de intake kijken we of de ervaren 
moeder beschikt over de volgende 
kwaliteiten:  
 Ze is enthousiast en gemotiveerd om 

met Moeders Informeren Moeders mee 
te doen.  

 Ze weet waar haar capaciteiten liggen 
als opvoeder en kan deze benoemen.  

 Ze staat open voor andere moeders, 
andere ideeën en andere leefwijzen.  

 Ze kan actief luisteren, is 
onbevooroordeeld en stelt het verhaal 
van de MIM-moeder op de voorgrond.  

 Ze stelt eigen onzekerheden en vragen 
ter discussie en staat open voor kritiek.  

 Ze is betrouwbaar, respectvol en tactvol. 
 Ze heeft zelf specifieke ervaringen als 

moeder, bijvoorbeeld onzekerheid in de 
opvoeding of een gebrekkig sociaal 
netwerk. 
 

De vrijwilligsters worden begeleid en 
ondersteund door een coördinator.  
 
Methodiek 
MIM is een methodiek die aansluit bij de 
belevingswereld van moeders. Het is een 
‘voor-en-door’-methode, die berust op de 
ervaringsdeskundigheid van de vrijwilligster. 
Dus: de eigen kracht van moeder 
versterken. De vrijwilligsters zijn ervaren 
moeders die gepokt en gemazeld zijn in het 
opvoeden en verzorgen. Zij gaan minimaal 
1x per maand 1,5 uur op bezoek bij moeders 
en hun kind. Er kunnen ook gezamenlijke 
activiteiten ondernemen worden als een 
MIM-moeder daar behoefte aan heeft, 
bijvoorbeeld een bezoek aan de bibliotheek 
of het buurthuis. De vrijwilligsters gaan 
zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie 
van de MIM-moeder.  
 
Iets voor u? 
Wilt u meer informatie, of wilt u graag een 
andere moeder helpen? Neem dan contact 
op met Wel.kom 
Eefje ten Haken   Hafida Tama 
M  06 10030608   M  06 35119931 
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Maatje op Maat 
Zoekt vrijwilligers 
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Enthousiaste vrijwilligers 
gevraagd voor SUPPORT 

Meestal gaat het goed in gezinnen met 
kinderen, maar er zijn ook situaties waarbij 
een gezin uit balans raakt. Bijvoorbeeld 
door spanningen, weinig sociale contacten 
of door taalproblemen. In zo’n situatie 
heeft een gezin een helpende hand nodig.  
 

SUPPORT is een programma dat emotionele 
ondersteuning, praktische hulp en 
vriendschap biedt aan ouders met kinderen 
t/m 12 jaar. De vrijwilligers van SUPPORT 
gaan wekelijks bij een gezin op bezoek om 
deze steun te bieden. 
 

De gezinnen die gebruikmaken van SUPPORT 
hebben een maatje nodig om op terug te 
vallen en aan wie het gezin om raad kan 
vragen en zorgen mee kan delen. 
 

De vraag naar een SUPPORT-maatje is 
groeiende, vandaar dat SUPPORT op zoek is 
naar vrijwilligers.  
 

Wilt u die helpende hand bieden?  
Wilt u tijd vrijmaken om een dagdeel per 
week een gezin te bezoeken, om samen met 
de kinderen iets te doen, of te helpen met 
praktische zaken? 
 
 

Als vrijwilliger krijgt u hiervoor terug een 
training,  begeleiding en 
deskundigheidsbevordering, contact met 
andere vrijwilligers en voldoening! 
 

Een goede ‘klik’ tussen vrijwilliger en gezin 
vinden wij heel belangrijk. Wij kijken daarom 
heel zorgvuldig naar een juiste match tussen 
beiden.  
 

Meer informatie 
Sefika Özuymaz of Eefje ten Haken 
T  0475 345135  
E  supportroermond@welkom.nu 
 

 

mailto:supportroermond@welkom.nu


   

31 

 

Zoals jullie weten woon ik op de Sterren-
berg en hier gebeurt van alles. Nee niet 
meteen negatief zijn, er gebeuren ook 
hele geweldige leuke dingen.  
 

Maar lees ik daar ineens dat er wolven los 
lopen in Limburg. Nou weet ik dat Limburg 
niet lang maar breed is (grapje) en ik bijna 
op het smalste stukje Limburg woon dus 
hoever moet die wolf lopen van Duitsland 
naar mijn achtertuin? Wat doe je dan als 
(bange) inwoner …? Tuurlijk je Googled. 
 

De verwachting is dat steeds meer wolven 
vanuit Duitsland ook naar Nederland 
zullen trekken. Dat is goed nieuws, meldt 
Wolven in Nederland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolven vormen namelijk een belangrijke 
ecologische verrijking voor de Neder-
landse natuur. Ze eten met name prooi-
dieren als reeën, edelherten en wilde 
zwijnen en dragen daarmee bij aan een 
natuurlijke regulatie van deze populaties. 
 

Daarnaast vermijden deze dieren als 
gevolg van het jagen open gebieden, zoals 
weilanden en akkers, maar ook wegen. 
Daarmee hebben wolven ook indirect een 
effect op de verkeersveiligheid.(bron: 
Nieuws & publicaties) 
 

Dan lees je dat volgens bestuurder Pieter 
van Melick van de Limburgse Land- en 
Tuinbouwbond (LLTB) er bij drie Limburgse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
schapenhouders in totaal twaalf schapen 
en lammeren gedood zijn. De meest 
recente melding is die uit Heythuysen waar 
een schaap werd gedood….  (bron:de 
Limburger). Heythuysen is dat niet aan de 
andere kant van de Maasbrug? 
 

Dan zien ze ook nog effe in Venlo een wolf 
voorbij komen uit Duitsland… Als ik dan 
even op de landkaart kijk pppfffff…………….. 
 

Ben ik dan even blij met de A73 en de 
Maasbrug! Het is al jaren bekend dat als 
het regent/onweert het nooit over de 
Maasbrug naar Roermond durft te komen. 
Nou dat houdt nu ook de wolf tegen. En 
zolang de wolf niet in een auto stapt mag 
hij ook niet over de A73.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dus Yes: blij dat ik in Roermond woon. 
 

© diana bolk 
 

http://www.wolveninnederland.nl/nieuws/wolf-ongezien-vrijwel-permanent-aanwezig-nederland-0
http://www.wolveninnederland.nl/nieuws/wolf-ongezien-vrijwel-permanent-aanwezig-nederland-0


 
 
 
 
 
 
 
 
 
      INFO: Tel: 0475-212567              www.woonkamervandebuurt.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMATIE OF VERHUUR: 
Hub Hellebrand     : tel. 06-24277952 
Danny Thuyns : tel. 06-28669882 
Jan Koolen  : tel. 06-10792907 
 

     Afmeting aanhanger 2.57x1.32x1.50 laadgewicht max. 500 kg. 

 
 

Altijd al willen weten wat er te doen is in de 
Woonkamer van de Buurt? 

 

Kom dan op zaterdag 30 juni naar de OPEN DAG van de Woonkamer van de 
Buurt! Van 10.00 – 16.00 uur bent u van harte welkom op de Mozartstraat 117. 
 

Kom proeven van de lekkere hapjes! 
Doe mee aan gratis workshop! 
Het ballonnenvrouwtje knoopt de mooiste ballondieren! 
Laat u verrassen door de mogelijkheden die de Woonkamer kan bieden! 
En nog veel meer! 
 

Tot dan, 
De gastvrouwen en heren van de Woonkamer van de Buurt 
 

Mozartstraat 117 
Ma-vr open van 9.00-12.00 uur   
Facebook: @woonkamercomponistenbuurt 
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Menu’s Mei-Juni-Juli 
 

 

Ons Weekprogramma! 

 

 Voorgerecht Hoofdgerecht Nagerecht 
Dinsdag  
29 mei Wortelsoep Gevulde groente met 

gehakt en pilav Aardbeienpudding 

Dinsdag  
12 juni Aardappelsoep Asperges met ham en 

ei en aardappeltjes Kwark met fruit 

Dinsdag  
26 juni Pizza soep Plaat pizza  Gemarineerde 

ananas 

Dinsdag  
10 juli Maïssoep Nasi goreng met 

gebakken ei Tiramisu 

Dag Activiteit Tijd Contactpersoon Telefoon Kosten 
Maandag Open Inloop 

Aerobics  
Darten 

09.00-12.00 
18.30-19.30 
19.00-21.00 

Vrijwilliger 
Marjan Cabollet 
Hub Hellebrand 

0475-212567 
06-26376994 
06-24277952 

- 
€ 5,- per mnd 
- 

Dinsdag Open inloop 
Naailes 
Aan Tafel! 

09.00-12.00 
09.15-11.45 
18.00- 20.00 

Vrijwilliger 
Jannie van Gool 
Henni Huiskens 

0475-212567 
06-50861052 
06-85761853 

- 
€ 15,- p.  mnd 
€ 6,- per keer 

Woensdag Open Inloop 
Kinderactiviteiten 
(2x per maand) 

09.00-12.00 
14.00-16.00 

Vrijwilliger 
Mounia 

0475-212567 
0475-212567 

- 
€ 0,50 per 
keer 

Donderdag Open Inloop 
Yoga 
Aerobics  

09.00-12.00 
10.30-12.15 
19.30-20.30 

Vrijwilliger 
Annemarie Stultiëns 
Marjan Cabollet 

0475-212567 
0475-476588 
06-26376994 

- 
€ 4,- per keer 
€ 5,- per mnd 

Vrijdag Open Inloop 
Bingo (3e vrijdag 
v/d maand) 

09.00-12.00 
19.00-21.00 

Vrijwilligers 
Henni Huiskes 
Els Hees 

0475-212567 
06-85761853 

- 
€ 3,- per 
kaart 

Voor € 6,- genieten van 
een 3-gangen-menu. 

Gezellig samen aan tafel!  
Bel  0475-212567    
OF   06-85761853    

en meld je aan 
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Ja we hebben twee kunstenaars tegelijk 
dit keer. Dat kwam zo: we vroegen Sher, 
de u ongetwijfeld welbekende loempia/ 
saté etc.- man van de Donderbergse 
vrijdagmarkt. Oftewel bijgenaamd: Mr. 
Miyagi. U wist niet dat hij ook schilderde? 
Vast en zeker en wel en al heel erg lang: 
de andere zijde van Mr. Miyagi!  
 
In de 80er jaren van de vorige eeuw (1983) 
was hij eens twaalf en een half jaar aan 
het werk bij een bedrijf en kreeg daarvoor 
de ongelofelijke bonus van 50 klinkende 
guldens. Daar kocht hij olieverf voor en is 
op houten panelen beginnen te schil-
deren. Sindsdien hield hij nooit meer op.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.w.z. af en toe wel, want dat is nou net 
zijn methode: je begint ergens aan, laat 
het dan een paar dagen staan en gaat er 
weer aan verder: door die tussenpoos 
ontstaat nieuwe inspiratie. Al met al kan 
hij zo best lang aan één schilderij bezig 
zijn. En u raadt het dus al: hij heeft het 
zichzelf allemaal geleerd. Zit ook niet vast 
aan een bepaalde stijl: pakt alles aan, van 
abstract tot strak figuratief. Altijd olieverf, 
dat wel. Soms met de kwast dan weer met 
het mes. En hij roemt het rustgevende van  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
het schilderen: raad het eenieder die 
gestrest is aan: “Je wordt er kalm van en 
het leert je geduld hebben, heel veel 
geduld”. In zaal 6 van de 
Ontmoetingsruimte hangt alles van hem bij 
elkaar en het is zeker niet zijn eerste 
expositie: Budel, Weert ( Sint Theuniskapel, 
etc. ), Maarheeze. Komt dat zien mensen: 
zo dichtbij was hij nog nooit te bewonderen 
en op vrijdag kunt u het afsluiten met een 
lunch in zijn inmiddels beroemde tent op 
de Donderse weekmarkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GALERIE DONDERSTRAAL:  
Sherman Wilkensen & Netty Meuwissen 
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HET PEUKENPAD!! 
 
Het peukenpad? Ja dat bestaat! 
Het ligt midden in de Beethovenstraat 
Maar wat de makers van het pad 
niet weten, dit is echt waar, 
bij harde wind zijn de overburen de sigaar 
De wind maakt namelijk met gemak 
van onze tuintjes een grote asbak 
Daarom beste rokers met filter of zonder, 
gooi AUB geen peuken meer naar onder!! 

   Marianne 
 

En oh ja, Netty!  
Zij behoeft geen introductie. Zij expo-
seerde al bij ons in de herfst van 2017 (zie 
Wijkblad no. 105) en besloeg toen twee 
zalen. Good old mister Sher kreeg maar 
één zaal gevuld met zijn werk en toen 
bood Netty spontaan aan zaal 9 te vullen 
met nieuw werk van haar. Schitterend 
blauw overheerst bij haar werk dit keer en 
juist omdat dat van haar zo compleet 
anders is als dat van Sher, heeft het al met 
al iets heel verfrissends. Twee auto-
didacten bij elkaar, wat wil je nog meer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totaal verschillend, maar zo moet dat ook 
in onze wijk die alle verschillen bij elkaar 
brengt en dan zeker in de Donderie waar 
tenslotte alle lijntjes samenkomen en soms 
kortsluiting maken, eerlijk is eerlijk, maar 
meer en meer toch ook samensmelten 
naar iets in de toekomst waar we nog geen 
woorden voor hebben…. 
 
Galerie Donderstraal is op dinsdag en 
vrijdag open van 10 tot 12 en op maandag, 
woensdag en donderdag van 10 tot 16 uur.  
Welkom! 
 

© hans vas 



  

36 

 

Een tijd terug werden jongeren gevraagd 
of ze mee wilden doen aan een Jeugd 
WOP. Het grote mensen WOP (Wijk 
Ontwikkelings Plan) bestaat al een tijdje, 
maar als het klaar is … maakt de Jeugd er 
gebruik van.  
 
Dus werd er gedacht, waarom vragen we 
dan niet aan de jeugd hoe zij het willen en 
de toekomst zien. Er werd een hele dag in 
groepjes door de wijk (4 buurten) gelopen 
en ze kregen info van de bewoners of 
andere info bronnen. Tevens brachten ze 
bezoeken aan de organisaties die al veel 
goede en leuke dingen in de wijk doen. 
Door deze werkgroepen werd uitgelegd 
wat ze doen en natuurlijk waarom. Zo kon 
de jeugd een beeld krijgen wat er is en wat 
wij (vooral de jeugd) nog missen. Je ziet 
bijna overal als het vrijwilligers zijn dat 
deze al een bepaalde leeftijd hebben en 
zeg nou zelf IK (64jr.) zie mezelf nog geen 
breakdansen geven of zelfs handballen…. 
ppppffff. Maar het zijn wel dingen die er 
moeten komen zodat we straks ook de 
jeugd in onze wijk houden. 
 
Het is 12:15 uur als de bussen zich melden 
bij Broekhin. We gaan naar Maastricht, 
genietend van de zon, voor een gezellige 
en leerzame middag. 
 
We worden ontvangen met een drankje en 
natuurlijk de bekende chocolaatjes. 
 
Dan gaan we naar de grote zaal en mogen 
we even als echte gedeputeerden op het 
pluche zitten….Ook al zijn de heerlijke 
stoelen in werkelijkheid van leer.  
 

Bert Martens is vandaag onze spreek-
meester en praat de middag aan elkaar. 
Hij stelt de groepen voor en waar ze voor 
staan. Elke groep heeft een eigen project 
uitgewerkt en draagt dit voor aan de jury 
met o.a. Gerard Ijff, Marleen v. Rijsbergen, 
Ramona Jansen en Daan de Kubber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er waren 11 groepen die elk hun eigen 
verhaal en invulling vertelden. Hoe zij iets 
aan de Donderberg zouden willen 
veranderen. Sommige hadden het al bijna 
uitgewerkt en sommige waren nog in de 
“het moet anders” fase. 
Maar allemaal leuke ideeën.  
 
1. De wijk kleurrijker maken. 
2. Betere uitstraling. 
3. Gezonde voeding. 
4. Urban fitness. 
5. Volwassenen samen brengen. 
6. Verbinding tussen de verschillende 

culturen. 
7. Meer voor 60+. 
8. De leefomgeving. 
9. De rotonde Koninginnenlaan 

/Donderbergweg. 
10. Communicatie bv. chatten via de 

bestaande website van de wijk. 
11. Elk jaar een feestdag voor iedereen. 
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De jury trok zich terug en de aanwezige 
genoten van de zonneschijn in het 
Gouvernement park. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen ging de bel en iedereen was klaar 
voor het oordeel. Haha, nee hoor ze waren 
heel aardig. Hier volgt het jury-oordeel 
over de 11 groepen. 
 
1. Doorzetten maar let op wat het kost. 
2. Kijk wat er in en buiten Roermond al 

gedaan is en overleg met de Wijkraad. 
3. In het Wijkblad zet daar gezonde 

recepten in …. Is al een begin. 
4. Moet wel betaalbaar zijn maar werk dit 

uit met b.v. de fysio-therapeut. 
5. Bouw een netwerk en kijk hoe je kan 

samenwerken met b.v. Maximina. 
6. Doorzetten maar let op wat het kost. 
7. Doorzetten maar let op wat het kost. 
8. Kijk wat er in en buiten Roermond al 

gedaan is en overleg met de Wijkraad. 
9. In het Wijkblad zet daar gezonde 

recepten in …. Is al een begin. 
10. Moet wel betaalbaar zijn maar werk dit 

uit met b.v. de fysio-therapeut. 
11. Pimpen …. Niet iedereen kan je vriend 

zijn maar je kunt wel vriendelijk tegen 
iedereen zijn. 

12. Jullie idee kan een goede impuls zijn 
voor die het al wilde doen maar nog 
niet/nooit begonnen zijn. 

 

 

13. Website ….. er zijn er al 2 misschien kan 
de school deze wel combineren en 
uitbreiden. 

14. Wijkfeest…..ga vooral in gesprek met 
Sami die meer info over de A73 heeft. 

 
In de wandelgangen wordt er wel gezegd 
dat het jammer is dat deze rondgang over 
de Donderberg te kort was om echt alles te 
weten en verbindingen te maken of de 
juiste info te krijgen. Misschien, als het nog 
eens plaatsvindt, het verspreiden over 
meer dagen. 
 
Maar wat steeds naar voren kwam door de 
jury…..samenwerken. Natuurlijk is dat 
prima omdat je dan op die manier gebruik 
kan maken van ieder zijn ding…..De jeugd 
met zijn enthousiasme en de (iets) ouderen 
met hun ervaring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar al met al wat een leuk initiatief en 
het moet zeker (al kunnen niet alle dingen 
uitgevoerd worden) …… voorstellen nader 
bekeken/uitgevoerd worden. 
 
Met dank aan Chris Meys (coördinator), 
Bert Martens (onderwijs/interim rector 
Broekin) en Ellen Janssen om dat zij op één 
van haar (weinige) vrije dagen hierbij 
aanwezig was en ook natuurlijk de mensen 
die ik door mijn Alzheimer light vergeet….. 
 
BEDANKT voor de geweldige ervaring. 
 

© diana bolk 
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Op een goeie weekmarkt is het geen week 
hetzelfde: ga je van de ene verrassing naar 
de andere. Als dat zo is hebben we op de 
Donderberg geen klagen want het is lang 
leven de variatie.  
 

Dit keer heeft het alles te maken met de 
verbouwing van het centrum van onze 
wijk die in de afgelopen weken is 
begonnen. 
 

Een schok ging door menigeen bij het 
verschijnen van de enorme plak asfalt op 
het grasveld waar zo vele jaren onze 
Koninginnedagtent heeft gestaan. Mai oh 
mai  dat was wel even schrikken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goed het is tijdelijk. Okay, toen ging de 
schop in het stuk grond waar tot nu toe de 
Donderse weekmarkt had gestaan. Is nu 
één groot gapend gat. Archeologie 
mensen! Je kunt geen stukje oude wijk 
aanpakken of je dient het te onderzoeken. 
Er zal wel geen gouden helm van één 
onzer voorvaderen tevoorschijn komen, 
maar het moet toch. Op die plek wordt 
een waterkelder aangelegd om in de 
toekomst het hemelwater in op te vangen. 
Tevens is  er is in onze nieuwe boulevard-
plannen ook plek voor een drinkwater-
tappunt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUS is de markt nu zo lang en voor de 
komende lange tijd, op de parkeerplaats 
naast het Winkelcentrum evenwijdig met 
de Donderbergweg. En groter! Want sinds 
de heldhaftige poging tot toch nog wat 
Koningsmarkt, zijn er drie standhouders 
blijven plakken die het hier wel elke week 
willen proberen. Te weten: schoenen, alles 
voor uw bed (hoeslakens, kussens, 
dekbedden etc.) en iemand met 
kinderkleding. De mais-man is helaas 
alweer weg.  
 

Wij kunnen nog steeds terecht elke vrijdag 
de hele dag van 10 tot 18 uur. Bij de stuk of 
negen kramen. Het is een enorrum gedoe 
Met stroomkabels nu op deze plek, want 
die elektriciteitskast is natuurlijk op de 
oude plek blijven staan. Tel uit je winst. 
 

Maar brave burgers, zo langzamerhand is 
wel nog één ding een punt volgens mij: 
waar oh waar kunnen alle genieters en 
werkers op deze markt naar de wc? Ik hoor 
dat er twee winkels in het winkelcentrum 
zijn die al DEFECT op hun deuren hebben 
geplakt. Is dat echt zo of is dat om de 
martktwerkers en -bezoekers te weren? 
De Donderie is ook niet altijd open en is 
ook niet blij met zoveel volk en is voor veel 
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mensen ook best ver. Of zou er toch 
ergens in de alle boulevardplannen een 
plekje zijn bedacht waar we met onze 
blaas naartoe kunnen als ie te vol wordt?  
 

Grote bewondering voor iedereen die deze 
markt runt en de klanten die al trouw 
komen, maar het moet niet van één kant 
komen lijkt me. Laat de gemeente of wie 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ook beheerder van het winkelcentrum is, 
die bewondering omzetten in daden door 
een fatsoenlijke toiletmogelijkheid – óók 
voor het winkelcentrum zelf! Desnoods in 
een hoekje van het nog steeds leeg staande 
winkelpand aan die kant. Goed, maar laat u 
de smaak van de sappetige hoentjes of de 
loempiaatjes en de saté’s niet hierdoor 
bederven. Alles komt goed. 
 

© hans vas 
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MEER DAN LEZEN ALLEEN  
 

Voor al uw:  
 

boeken, tijdschriften, 
wenskaarten, 

kantoorartikelen en 
kansspelen 

 

Op donderdag 15 maart 2018 was er weer een Praatcafé Donderberg.  
Een informele ontmoeting tussen wijkbewoners en beroepskrachten.  
 

Deze keer waren we te gast bij de 
Vincent van Goghschool. En werden 
we verrast met het energieke 
breakdance-optreden van Kenji 
Hendriks en Milan.  

 

Roeland Cleuren, kansmakelaar, nam 
ons mee in enkele ontwikkelingen in 
de wijk. En was er volop gelegenheid 
voor een gezellig samen zijn onder 
genot van een hapje en een drankje,  

onder het vermaak van de Donderberg-quiz. Met dank aan Maximina.  
 

Het volgende Praatcafé staat gepland op donderdag 14 juni 2018 van 16.00 tot 18.00 uur 
in de Donderse Moestuin aan de Donderbergweg. 
 
 

Kijk voor meer informatie over de wijkontwikkeling op de Donderberg  
op www.donderbergroermond.nl en de facebook-pagina 

http://www.donderbergroermond.nl/
https://www.facebook.com/Donderberg-Roermond-1841398732761042/?fref=ts


  

Oplossing Woordzoeker 
 

De oplossing van de woordzoeker 
uit wijkblad nr. 109 is... 

 

ORANJE BOVEN 

Onder de goede oplossingen is een winnaar uitgeloot. 
De winnaar van deze puzzel is Sylvia & John Hellings.  

Zij kunnen een dinerbon voor 2 personen van de 
Woonkamer v/d Buurt tegemoet zien. 

De menu’s worden gepresenteerd in het wijkblad en op 
de website ... www.woonkamervandebuurt.nl 

 

Oplossingen uiterlijk 27 juni inleveren bij Hans Vas  
Ontmoetingsruimte in de Donderie 
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   Gemeente Roermond 
Wijkcoördinatie Donderberg: 
Postbus 900 6040 AX Roermond  
Tel. 0475-359999 
Stadstoezicht: Tel. 0475-359101 
 

Servicelijn Gemeente 
Voor klachten/meldingen over onderhoud 
openbare ruimte, verhardingen, 
rioleringen, ongedierte, reiniging, 
afvalinzameling, gladheidsbestrijding, 
openbare verlichting en groenvoorziening. 
Tel: 140475 (landelijk nr. ook voor GSM) 
 

Wijkteam Donderberg 
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond  
Dagelijks te bereiken via opbouwwerk 
Tel. 06-52562896 
 

De WegWijZer Donderberg  
Donderbergweg 47 6043 JA  Roermond   
Tel. 0475-345135  
Openingstijden: Ma-do: 13.30-16.30uur 
Di-vr: 9.00-12.00uur 
woensdag geen spreekuur 
E-mail: info@wegwijzerroermond.nl 
Website: www.wegwijzerroermond.nl 
 

Wel.kom 
Wijkgericht werk 
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond 
Tel. 0475-345135 
Website: www.welkom.nu 
 

Huisartsenpost Roermond 
Alleen ’s avonds en in het weekend 
Nassaustraat 79  Roermond 
Tel. 0475-771771 
 

Dienstapotheek Roermond 
(Gevestigd in het Laurentiusziekenhuis) 
Oranjelaan  Roermond  
Tel. 0475-383030 
 

Politie 
Dringende zaken: Tel. 112 
Overige zaken: Tel. 0900-8844 
Drugsoverlastlijn :Tel.0900-8844  
Spreekuur: Donderbergweg 47 (wijkagent) 
Ma. 14.00 - 16.00uur. 
 

Slachtofferhulp Regio Limburg 
Om de Toren 4 - 6191 KZ Beek (L)  
E-mail: Regio-Limburg@Slachtofferhulp.nl  
Tel. 0900-0101 (lokaal tarief) 
Website: www.slachtofferhulp.nl 

Stichting Algemeen Maatschappelijk 
Werk Midden-Limburg 
Bredeweg 239d – 6043 GA – Roermond,  
Tel. 088-6560600 
 

Centrum voor Jeugd en Gezin  
Midden-Limburg 
Bredeweg 239d - 6045 GA - Roermond, 
Tel. 088-43 88 300 
Inloopspreekuren: 
Woensdag 10-12 uur Bredeweg 239d 
Vrijdag 10-12 uur Donderie, 
Donderbergweg 47-49K 
 

Kringloopwarenhuis het goed 
Dr. Philipslaan 49b - 6042 CT Roermond 
Tel. 0475-331335 
 

Vincentiushuis 
Burg. Brouwersstraat 1- 6043 BJ Roermond 
Tel. 0475-336052 
 

Dierenambulance Midden-Limburg 
Tel. 06-11295306 
 

Stichting Wijkraad Donderberg  
Secretariaat: Kast. Daelenbroeckstraat 73 
6043 XN Roermond 
E-mail: wijkraaddonderberg@gmail.com 
 

Stichting Sterrenberg  
Lunastraat 1- 6043 VE Roermond 
Tel. 06-27336571 
Website: www.sterrenbergroermond.nl 
 

Wijkgebouw de Donderie  
Donderbergweg 47/49 - 6043 JA Roermond 
Tel. 0475-350381 
 

WzB Burenhulp (Donderie) 
Elke donderdag van 10:00 t/m 15:00 uur 
Tel: 06-57348964 
 

Ontmoetingsruimte (Donderie) 
Elke werkdag geopend van 10:00 t/m 
12:00 uur. Op woensdag tot 16:00 uur 
 

Woonkamer van de Componistenbuurt 
Mozartstraat 117 - 6044 RH Roermond 
Tel. 0475-212567 
Website: www.woonkamervandebuurt.nl 
E-mail: woonkamer1@ziggo.nl 
 

Bij Bosshardt 
Jupiterstraat 44 
6043 XD Roermond - Tel. 0475-322260 
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Seniorenvereniging Donderberg 55+ 
Info: dhr. Jan Raeven. Tel: 0475-324474 
 

Maximina 
Donderbergweg 34 - 6043 JH Roermond 
Tel. 0475-323388 
Website : www.maximina.nl 
E-mail: info@maximina.nl 
Openingstijden:Ma-di-do-vr 9.30-15.30 uur 
Wo 9.30-11.30 uur 
 

Stichting Multi Koken & Bewegen 
E-mail: bestuurmultikoken@outlook.com 
Website: multikoken-bewegen.nl 
FB: Multi Koken Bewegen 
 

Stichting Vrienden van Kind en Dier 
inzake Kinderboerderij 
Mozartstraat 37 - 6044 RE Roermond 
Beheerder: Jo Opbroek, tel. 06-41444989 
 

Wonen Zuid  
Buitenop 9 - 6041 LA Roermond 
Tel. 088-6653653 
E-mail: wonen-zuid@wonen-zuid.nl 
  

Wonen Limburg 
Bezoekadres: Willem II Singel 25, 
Roermond 
Ma – vr open van 8.30 – 17.00 uur,  
Postadres: Postbus 1254, 6040 KG 
Roermond of  
post @wonenlimburg.nl 
Tel: 088-385 0800 (ma–vr van 8.30 – 
17.00 uur) 
 

Startersspreekuur  
“Starten als ZZP’er/eigen bedrijf” 
Via de website www.starterscentrum.nl kan 
men zelf een adviesgesprek inplannen. 
Telefonisch bereikbaar op 06-29058300 of 
per mail info@starterscentrum.nl  
Contactpersoon: Ger Smith. 
 

De kansmakelaar is ook regelmatig in  
de Donderie te vinden. Afspraak maken?  
Dat kan. Bel 088- 385 0233 of mail 
kansmakelaar@wonenlimburg.nl 
 

DB4ALL 
Donderbergweg 36b 
6043 JH Roermond 
Tel: 06 84 02 82 65 
E-mail: c.ramdani@tigersroermond.nl 

Donders Goed Spul 
Donderie zaal 3  
Woensdag 13:30 – 16:00 uur 
Algemene info: Tel. 06-14120514 
E-mail: dondersgoedspul@gmail.com 
Facebook: dondersgoedspul 
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