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VRIJWILLIGER…. 
 
Wie is toch die vrouw 
Die werkt voor nop, maar zonder berouw  
Wie is toch de man  
Op wie men altijd rekenen kan  
 
Die fiets naar de afspraak door regen en wind  
Die altijd weer een gaatje in de eigen agenda vindt  
Die voor niets werken  
En daardoor onze maatschappij versterken  
 
Elke vrijwilliger zet zich op zijn eigen manier in  
En maakt het een ander graag naar de zin  
In ‘t grote of in ‘t kleine, elke vrijwilliger maakt 
het verschil  
En dat is eigelijk wat dit gedicht zeggen wil.  
 
Die stille kracht, onmisbaar in onze maatschappij 
Vrijwilligers, vrijwilligsters, die stille kracht ben jii 
Daarom voor alle vrijwilligers, tenminste een keer 
per jaar  
Bedankt, het petje af en alle handen op elkaar. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bron: onbekend 
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"Eet gezellig met de pot mee" 
 

Als je wat ouder en/of alleen bent, 
heb je niet altijd zin om te koken. 
Laat staan een volledige maaltijd te 
bereiden. Samen eten is een fijne 
manier om andere mensen te 
ontmoeten of om bij te praten met 
vrienden of bekenden. De Graasj 
organiseert daarom de mogelijkheid 
om op werkdagen “met de pot mee” 
te eten genaamd “Eetpunt de  

Graasj”. Jong, oud, stellen en alleenstaanden zijn van harte welkom om aan te schuiven 
op maandag t/m vrijdag tussen 16.30 en 18.30 uur aan de Knevelsgraafstraat. 
 

Bij De Graasj wordt in een gezellige omgeving  
een warme maaltijd verzorgd door vrijwilligers,  
medewerkers en een professionele kok.  
Elke week stellen zij een menu samen dat vers  
wordt bereid. Het doel van Eetpunt De Graasj  
is dat buurtbewoners elkaar ontmoeten,  
makkelijker een beroep op elkaar kunnen doen  
en niet in een sociaal isolement terecht komen.  
Na de maaltijd is er tot 18.30 uur gelegenheid  
om contacten te leggen en gezellig bij te praten. 
 

Reserveren 
De kosten bedragen € 6,50 p.p. voor 1 maaltijd. Ook is het mogelijk is een 5-rittenkaart (€ 
6,25 per maaltijd) of 10 rittenkaart (€ 6,- per maaltijd) te kopen. Consumpties zijn voor 
eigen rekening. Deelnemen is alleen mogelijk als u zich minimaal 3 werkdagen van tevoren 
aangemeld heeft. Dat kan via tel. 0475-745060 of e-mail info@degraasjroermond.nl 
 

Uw suggesties en tips voor Eetpunt De Graasj zijn eveneens van harte welkom op 
onderstaand adres. 
 

Locatie:   De Graasj Roermond 
Knevelsgraafstraat 21 
6041 GP Roermond 
Tel. 0475-745060 

Meer info:  www.degraasjroermond.nl 

De Graasj start eetpunt in Roermond 
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Zwerfafvalpakkers gezocht  
voor een schoon Roermond  

 
  

Binnenkort is de Landelijke Opschoondag (zaterdag 24 maart). In het hele land worden 
diverse leuke opschoonacties georganiseerd om samen de wijk, buurt of straat 
zwerfafvalvrij te maken. Ook u kunt hier uw bijdrage aan leveren. Naast opruimen in de 
wijk kunt u ook opruimen in de natuur en aan de oever van de Maas. Als iedereen een 
uurtje meehelpt is het al snel een stuk schoner! Aangezien zwerfafval helaas van elke 
dag is kunt u uw opschoonactie ook op elke andere willekeurige datum plannen. Dit 
geldt niet voor opschoonacties in het kader van Schone Maas. Deze dienen in maart of 
april plaats te vinden. 
 

Aan de slag voor een schone buurt 
Bent u van plan om samen met 
anderen een opruimactie te houden 
dan kunt u bij de gemeente een 
materialenset zwerfafval lenen. In 
deze set zitten alle benodigde 
materialen, zoals vuilniszakken, 
afvalgrijpers, handschoenen en 
veiligheidsvestjes en is gratis te leen. 
Het ingezamelde zwerfafval wordt na 
afloop van de opruimactie op een 
afgesproken tijd en locatie 
opgehaald. 

De materialenset kan op afspraak worden afgehaald bij de gemeentewerf en na afloop 
daar worden teruggebracht. 
 
Bent u van plan om samen met anderen een opruimactie te houden in de school-
omgeving (en/of het schoolplein), de wijk, een winkelcentrum, een stuk natuur, een stuk 
Maasoever of op een andere plek dan kunt u bij de gemeente een materialenset 
zwerfafval lenen. De deelnemers worden door zelf op te ruimen geconfronteerd met het 
weggooigedrag van de mens. In de materialenset zitten alle benodigde materialen, zoals 
vuilniszakken, afvalgrijpers, handschoenen en veiligheidsvestjes. Het ingezamelde 
zwerfafval wordt na afloop van de opruimactie op een afgesproken tijd en locatie 
opgehaald. De materialenset kan op afspraak worden afgehaald bij de gemeentewerf en 
na afloop daar worden teruggebracht. De materialenset is gratis te leen. Via een 
telefoongesprek of e-mailbericht (zie contactgegevens) kunt u uw reservering plaatsen. 
Vermeld in het e-mailbericht duidelijk de naam van de organisatie, groep, school of 
vereniging, contactpersoon en contactgegevens, een omschrijving van de zwerfafvalactie 
(wanneer, welk gebied, op welke manier, etc.) groepsgrootte en de leenperiode. 
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Collectieve vrijwilligersverzekering bij 
nieuwe verzekeraar ondergebracht  

  

Kosten 
De kosten voor het lenen van de materialen zijn nihil. Schade aan of vermissing van 
spullen wordt wel aan de gebruiker doorberekend. Het is dan ook zaak om de 
materialenset na gebruik goed te controleren 
 

Aanmelden voor een opschoonactie 
Via een telefoongesprek of e-mailbericht aan één van onderstaande contactpersonen kunt 
u uw opschoonactie aanmelden. Vermeld in het e mailbericht duidelijk de naam van de 
organisatie, groep, school of vereniging, contactpersoon en contactgegevens, een 
omschrijving van de zwerfafvalactie (wanneer, welk gebied, op welke manier, etc.) de 
groepsgrootte en de gewenste leenperiode van de materialenset. 
Marion Buurman, marionbuurman@roermond.nl, tel: 14 0475 
Daniëlle Paulissen, daniellepaulissen@roermond.nl, tel: 14 0475  

bron: www.roermond.nl 

Alle vrijwilligers (inclusief mantelzorgers) en organisaties met vrijwilligers (uitgezonderd 
de vrijwillige politie en vrijwillige brandweer), zijn op het moment dat ze 
vrijwilligersactiviteiten in Roermond verrichten automatisch verzekerd. De Gemeente 
Roermond heeft hiervoor de VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten. Deze is sinds 1 
januari 2017 in werking. 
 
Voor  de digitale folder, het verzekeringsoverzicht, het digitale schadeaangifteformulier en 
de voorwaarden van de VNG Vrijwilligersverzekering kunt u hier terecht op onze website: 
 

www.roermond.nl/4/roermond/collectieve-verzekering-voor-vrijwilligers 
 

Indien vrijwilligers, mantelzorgers of verenigingen schade hebben geleden of aansprakelijk 
worden gesteld voor schade die zij hebben veroorzaakt tijdens vrijwilligersactiviteiten, 
dienen zij een schadeformulier in te vullen en dit naar de gemeente te sturen. De 
gemeente stuurt het vervolgens door naar Centraal Beheer Achmea. 
 
Het is aan de organisaties zelf om af te wegen of de dekking van deze verzekering 
voldoende is voor het risico dat zij lopen.  
 
Als u vragen heeft over de dekking van deze verzekering kunt u bellen met Centraal 
Beheer Achmea. Zij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 
uur via telefoonnummer: (055) 579 8164. Ook kunt u voor informatie de website van 
Centraal Beheer Achmea raadplegen: www.centraalbeheer.nl/vrijwilligers. 
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Collectieve verzekering voor vrijwilligers 
Op dit moment zijn alle vrijwilligers inclusief mantelzorgers die in gemeente Roermond als 
vrijwilliger/mantelzorger werkzaam zijn, automatisch verzekerd gedurende de tijd dat zij 
vrijwilligerswerkzaamheden uitoefenen. De gemeente Roermond heeft voor alle 
vrijwilligers die werkzaam zijn binnen de gemeente Roermond een verzekering 
afgesloten(met uitzondering van vrijwillige politie en vrijwillige brandweer). 
 
Alle organisaties met vrijwilligers in de gemeente Roermond en alle vrijwilligers die in de 
gemeente Roermond actief zijn, zijn op het moment dat ze vrijwilligersactiviteiten 
verrichten automatisch verzekerd en hoeven hiervoor geen extra handelingen te 
verrichten. Omdat de gemeente Roermond de vrijwilligersverzekering opnieuw heeft 
afgesloten gelden andere regels voor het indienen van schademeldingen (zie 
voorwaarden). 
 

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan? 
Gemeente Roermond attendeert de verenigingen, stichtingen enz. erop dat zij zelf de 
afweging moeten maken of zij de dekking van deze vrijwilligersverzekering  voldoende 
achten voor het risico dat zij lopen. 
 

Waar vraag ik het aan? 
Als u vragen heeft over de dekking van deze vrijwilligersverzekering dan kunt u bellen 
met Even Apeldoorn (Centraal Beheer Achmea). Dat kan op maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 uur tot 17.30 uur. Het telefoonnummer is (055) 579 8164. 
Ook kunt u voor informatie de website van Centraal Beheer 
raadplegen www.centraalbeheer.nl/vrijwilligers 

bron: www.roermond.nl 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Café-Zaal  ’t Dörp 
Raadhuisstraat 35 
Tel: 0475-323815 
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FLAUWER PAUWER-een impressie.. 
 
  

Zo heette dus de Bonte Avond van de  
BAS dit jaar, die op 26 en 27 januari  
werd opgevoerd in de Donderie. Al zó  
vaak over geschreven en tòch blijft het  
elke keer weer een verademing deze  
enòrme uitbarsting van PURE DONDERGIE 
te mogen ondergaan. Niks mis met een  
traditie ervan maken elk jaar: gewoon  
gaan. Slaat nergens op dat je het ’s over- 
slaat want het geeft ons telkens weer  
zóveel goeie dingen! Eén grote familie  
Linnartz-happening? Ja en zo wat?  
Je vergeet dan even de familie Sonnemans die nèt zo betrokken en van belang is en al die 
andere bekende Donderkoppies waarvan je de naam niet eens kent maar die zich het hele 
jaar voorbereiden op deze KNALLER! Ga er maar aan staan en doe het ze maar na: al dat 
geluid, al dat licht, al die dans, al die zang, al die kostuums, al die tekst… Pfffff….  
 
Nancy en ik gingen een half uur na de pauze al weg want onze lijven hielden het niet 
meer. Want behalve voor jullie lieve Bassers en Donderböllers, is het voor jullie publiek 
ook een hele slijtage slag hoor: vanaf zeg maar half acht, tot een uur of twaalf… Een 
gemiddelde Oranjerie voorstelling duurt anderhalf uur korter! Maar dan HEB je ook wat, 
hoor ik jullie al zeggen. En: “het mooiste moet nog komen”, riep je ons toe Carmen toen 
Nance en ik wegliepen. Nou dat geloven we gelijk, maar ja… Qua energie maakt het niet  
      uit en zou één helft al voldoende zijn
      om je voor de rest van de winter op te
      laden met positieve Donderkriebels! 
      Het is ook dat we al zoveel te doen 
      hebben, maar ànders…: het is één  
      grote reclamespot voor jullie clubs:
      je zou er ZO bijgaan en ik weet zeker 
      dat jullie iedereen met open armen 
      ontvangen. En  voor ’t geval u dit een 
      ietsiepietsie te positief vindt allemaal, 
      dit juichend gebazel: kom de volgen-
      de keer zelf en overtuig u. En zij die 
deze Pauwer al kennen van andere jaren zullen het alleen beamen: een DONDERWONDER 
boven wonder dat dit bestaat en blijft bestaan en XXX wàt een feest en HOE bedankt zijn 
jullie weer voor zóveel zegen aan ons nederige wijkbewoners (ik wou bijna zeggen: 
holbewoners…)die niet verder komen als meeklappen en stampen en jullie toejuichen… 
BIJ DEZE! 

© hans vas 
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Het buurtpreventieteam Donderberg 
bestaat uit vrijwillige en enthousiaste 
buurtbewoners uit de Componistenbuurt 
die zich graag inzetten voor de veiligheid 
en sociale controle in onze wijk. De 
primaire doelstelling van het preventie-
team is dan ook het verbeteren van het 
veiligheidsgevoel van de inwoners van de 
Donderberg en het voorkomen van 
inbraken en andere misdrijven. Met name 
in de vakantie-perioden kan de duidelijke 
aanwezigheid van een preventieteam het 
inbrekersgilde op afstand houden. 
 

Het preventieteam zal actief en met 
regelmaat de wijk ingaan om zodoende 
een extra oogje in het zeil te houden. Het 
preventieteam zal duidelijk zichtbaar en 
herkenbaar in kleine groepjes de wijk 
ingaan om eerst en vooral GEZIEN te 
worden en daarnaast toe te zien op 
verdachte situaties. Maar ook handelen bij 
andere ongewenste zaken zoals 
bijvoorbeeld overlast door hangjongeren, 
signaleren van het deponeren van 
zwerfafval of het opmerken van defecte 
straatverlichting, kapotte trottoirtegels 
en bewuste vernielingen door vandalen, 
die het straatbeeld ontsieren. 
 

Tijdens de ronden door de wijk worden 
eventuele bevindingen genoteerd en, 
indien nodig, doorgegeven aan de politie 
of gemeente. Ook kan het team buurtbe-
woners attenderen op bijvoorbeeld 
openstaande (auto)ramen, tuindeuren of 
andere zaken die een aantrekkende 
werking op dieven en inbrekers hebben. 

Het team kan tijdens hun rondes  ook 
aangesproken worden door buurtgenoten, 
als zij iets te melden hebben of eerder iets 
verdachts gezien hebben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buurtpreventie voor meer 
sociale betrokkenheid 

 

Wij zien buurtpreventie ook als een sociaal 
fenomeen. Mensen raken steeds vaker en 
sneller het contact met hun mede-mensen 
kwijt, soms zelfs binnen onze eigen straat 
of wijk. Door actief de straat op te gaan 
raak je sneller in contact met mensen. Ook 
voor de leden van het preventieteam zelf 
kan dit een positieve beleving zijn: je bent 
actief bezig in de buitenlucht, je leert je 
team- en buurtgenoten steeds beter 
kennen en draagt gezamenlijk bij aan een 
veiligere, rustigere en schonere buurt. De 
leden van het preventieteam zullen niet 
alleen in hun eigen buurt controleren, maar 
afwisselend in Componisten en Vliegeniers-
buurt. 
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Als team sta je altijd sterker dan alleen, 
maar het preventieteam is zeker 
géén knokploeg en is ook géén verlengstuk 
van de politie, gemeente of BOA’s. Hun 
primaire taak is observeren, melden en 
indien nodig mensen aanspreken. In geval 
van een noodsituatie zullen zij -net als elke 
andere burger- direct de politie 
inschakelen en eventueel een melding 
plaatsen in hun WhatsApp-groep. Ook voor 
de leden van het preventieteam geldt dat 
hun eigen veiligheid voorop staat! Zij 
mogen absoluut géén geweld gebruiken of 
politietaken op zich nemen en op geen 
enkele manier buiten de wet of de 
ongeschreven fatsoensnormen opereren. 
Zij mengen zich níet in (buren)ruzies of 
andere dreigende situaties die mogelijk 
gepaard kunnen gaan met geweld.  
 

Om de leden van het preventieteam niet 
zomaar de straat op te sturen, zullen de 
vrijwilligers voorgelicht worden door 
Politie en/of Stadstoezicht op gebied van 
beveiliging, bewaking, preventie en 
interventie. Het preventieteam zal leren 
waar ze tijdens hun rondes op moeten 
letten, hoe te handelen in een verdachte 
situatie en hoe mensen het beste aan te 
spreken. 
 

Deelnemen aan het preventieteam zal 
zeker geen dagtaak zijn. De buurtrondes 
zullen afwisselend in de ochtend, de 
namiddag en ‘s avonds zijn en kunnen 
lopend gedaan worden. Uit 
veiligheidsoverweging (maar ook voor de 
onderlinge aanspraak) gaan de leden altijd 
in kleine groepjes de straat op en bij 
voorkeur niet alleen.  
 

Hoe meer vrijwilligers zich aanmelden, hoe 
vaker we actief kunnen zijn. In eerste 
instantie wordt uitgegaan van volledige 
 

vrijwilligheid en vrijblijvendheid, wat 
betekent dat de vrijwilligers zelf kunnen 
bepalen waar en wanneer zij hun rondes 
willen doen. Mocht er echter op zeker 
moment behoefte zijn aan meer structuur, 
dan kunnen de vrijwilligers onderling en in 
goed overleg overgaan naar meer 
routinematigheid en wellicht wat minder 
vrijblijvendheid. 
 

Zoals gezegd zullen wij ons eerst moeten 
oriënteren op de vraag of er binnen onze 
wijk voldoende animo zal zijn om een goed 
functionerend preventieteam te kunnen 
vormen. Pas als er voldoende animo blijkt 
te zijn, kan een concreter stappenplan 
uitgewerkt worden om vervolgens 
in overleg met de vrijwilligers het 
Preventieteam vorm te geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zoeken nog enkele 
enthousiaste buurtbewoners om 
deel  te nemen aan  het preventie-
team.  
Met name hondenbezitters  zijn van 
harte welkom om wekelijks een 
rondje mee te lopen.  
Ook zou het leuk zijn als er 
aanmeldingen van uit de 
Vliegeniersbuurt zouden komen. 
 

Aanmelden kan via:   
Tel: 06-51084146  
E-mail: bert.pansters@home.nl 
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Bij Wonen Zuid.  Als u in een flat (pardon 
appartement – flat mogen we niet meer 
zeggen …) woont, snapt u onmiddellijk 
waar ik het over heb. Of anders ontdekt u 
dat wel bij de eerste de beste 
pannenkoek…! Althans als u een 
appartement (!) hebt zònder raam wat 
open kan in de keuken, wat geldt voor de 
meesten van Wonen Zuid geloof ik. Hoe 
verzin je het! Want behalve op je 
slaapkamer is je keuken toch de eerste 
plek waar je graag een raam openzet 
tegen de luchtjes. Geen idee wat voor 
architectonisch wonder of 
veiligheidsredenatie hierachter zit, om dat 
NIET te hebben. En geen afzuigkap. 
Meestal, ook standaard. Okay, we hebben 
de centrale afzuiging die rond de piek-uren 
wat harder gaat zuigen, maar dat geeft 
vooràl vaak luchtjes van je buren die 
meegezogen worden i.p.v. En dan… Bij het 
eerste ‘t beste wat je ’s effe lekker ’n 
korstje wilt geven, begint die rookmelder 
gelijk te gillen. Snel de voordeur en de 
balkondeur aan de andere kant tegen 
elkaar open of enorm voor het ding gaan 
wapperen met een handdoek of zo, is de 
enigste remedie om hem weer stil te 
krijgen. Ik weet mensen die er een 
theedoek omheen hebben gedraaid zodat 
het lijkt of er een tulband aan de muur 
hangt. Z’n “neus” afgedekt zogezegd. 
Schijnt  te werken. En ik weet een meneer 
in een rolstoel die dat allemaal niet kan en 
die geeft de melder gewoon een oplawaai 
met z’n stok en dan valt ie van z’n plek en 
blijft hangen aan de bekabeling. Het eerste 
de beste bezoek hangt hem dan weer 
terug. Zegt ie. Want je kunt hem ook laten 
hangen natuurlijk – voor eeuwig zwijgend. 
De afweging tussen gevaar en overlast…. 

Maar goed, het leukste komt nog,  namelijk 
als de batterij die erin zit leeg is. Oh u wist 
niet dat ie een batterij had? Nou daar komt 
u op zekere dag ook weer vanzelf achter, 
want dan begint ie plotseling noodsignalen 
te geven. Dat is een soort felle piep eens in 
de minuut of zo. Je schrikt je werkelijk ’t 
laplazerus als je ’t voor ’t eerst overkomt. 
En je snapt totaal niet wat je moet doen 
want er zal ongetwijfeld ooit een 
gebruiksaanwijzing aan je gegeven zijn van 
dat ding, maar ja hoe lang geleden? Via een 
telefoontje met Wonen Zuid of dankzij je 
buren of zo blijkt dus dat je op een stoel 
moet klimmen, het ding losdraaien en zelf 
de batterij eruit wippen en vervangen. 
Wonen Zuid betaalt die niet. Het wordt 
echter nòg leuker… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande overkwam mij vorige week 
weer, dus ik op een stoel en draaien 
en…hè! er zat geen batterij in… Althans niet 
op een zichtbare plek. Dus: bellen. Zegt de 
vriendelijke (moet gezegd) meneer van 
Wonen Zuid: “dan heeft u er eentje zònder 
batterij, dan moeten we gewoon een 
nieuwe komen plaatsen. Dat geeft het 
tegenwoordig ook: brandmelders 
zònder…”. Okay dan… Afspraak met de 
elektricien, paar dagen later. Het “gemiek” 
van “ik ben defect”, gaat gewoon door..… 
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  Komt de monteur en wat blijkt…., er zit 
gewoon wèl een batterij in, maar op een 
verborgen plek. Had ik dus gewoon zelf 
kunnen/moeten doen. Nou ja hij had nu 
een nieuwe bij zich en zegt “die zet ik er 
dan toch maar op. Op uw ouwe staat 
trouwens dat ie voor 2020 vervangen moet 
worden, is dat al gebeurd in elk geval”. 
Maar tegen die tijd is iedereen dat alweer 
vergeten natuurlijk en krijg ik weer een 
nieuwe…. 
 

Er zat een pràchtig mooi plastic soort 
oranje badmutsje om de nieuwe met de 
tekst: “Installateur: stofkap moet worden 
verwijderd, anders kan het alarm niet 
werken…” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De oplossing voor toekomend pannen-
koekenleed kant en klaar aangeleverd 
gekregen door… Wonen Zuid ! 
 

Bedankt! 
© hans vas 
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Al een tijdje liep Nergis rond met het idee 
ik kom nergens aan het werk, ben de taal 
niet echt machtig en wie wil mij…….. 
 

Nejla was toen nog met Multikoken bezig 
en hoorde via, via dat er een idee was 
geboren om een weekmarkt op de Don-
derberg te beginnen en zei tegen Nergis: 
“waarom ga jij dat niet doen, met een 
kraampje van ons,  als ZZPer,  dan heb je 
geen baas nodig en kun je je eigen ding 
doen”. Zo gezegd zo gedaan…… En wàt 
voor een kraam en wàt voor eten. Allerlei 
Turkse Delicatessen. Maar goed dat ik niet 
aan het afvallen ben!!! Maar waar Nejla 
niet op had gerekend is dat …. Ja Nergis 
vond het maar niks zo alleen en vroeg dan 
ook al snel of ze haar niet wilde helpen en 
steunen. Na jaren vrijwilligers werk zou 
het voor Nejla ook een stap naar een 
betaalde baan zijn.  Na ongeveer 3 
maanden en een gesprek met Nejla haar 
consulent (is voor x % afgekeurd) besluiten 
de dames er een VOF van de te maken. De 
samenwerking was geboren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er werd volop reclame gemaakt (niet dat 
het nodig was) en zelfs de woensdagmarkt 
in de stad had belang bij de dames. Zelfs 
na een tijdje werd er gevraagd of ze ook 
op de zaterdag niet naar de stad wilden 
komen. Broertje deed de administratie 

       

moest er toch wel een boekhouder aan te 
pas komen. Natuurlijk doen de dames dit 
met het grootste plezier, maar het heeft 
ook een keerzijde: het werd koud en dit 
deed de rug en voeten geen goed. Er werd 
gemopperd en toch doorgewerkt, maar op 
een bepaald moment kwam dan toch … We 
stoppen of we doen hier iets aan. WE DOEN 
ER IETS AAN !!! Er werd gezocht naar een 
echte (eet)wagen zodat de dames warm 
konden staan en niet elke keer alles in en 
uit hoefde te ruimen. Het is natuurlijk wel 
een risico want zo’n wagen kost toch een 
hoop geld… dus mensen veel eten en zeker 
vaak komen!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nou over klanten hoeven ze zich geen 
zorgen te maken, die komen wel en het 
grappige is dat niet iedere klant alleen voor 
het eten komt. Zodra je n.l. aan de kraam 
staat dan word je vriendelijk welkom 
geheten en Nejla begint te vertellen. O ja 
dat doet ze dan gewoon in het dialect  - ja 
ècht in Roermonds dialect! Het is dan ook 
een echte ontmoetingsplek geworden waar 
mensen van allerlei nationaliteiten  bijeen 
komen. Hier wordt gelachen en gegeten en 
spreken ze alle talen, maar ze hebben één 
ding gemeen: het lekkere eten met een fijn 
gesprek bij Nejla en Nergis. 

© diana bolk 
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  De ontmoetingsruimte  
in de Donderie 

 
Jij, je tante, opa, buurvrouw, neef zijn 

allemaal welkom! 
 

Iedere werkdag zijn wij van 10:00 tot 12:00 
uur geopend. 

 

Behoefte aan een gesprek? Zin in een kopje 
koffie/thee met een koekje erbij? Iets 

opzoeken op internet? Tuinieren in onze 
tuin? Een goed boek lezen? 

 

Het kan allemaal! 
 

Ook hebben wij een ruilbibliotheek waar 
meer dan 1000 boeken staan. 

 

Wij verwelkomen je graag in de 
ontmoetingsruimte(zaal 6+9 in de Donderie) 

 

Adres: Donderbergweg 47- 49 
6043 JA Roermond 

 

Tel: 06 86 60 64 96 
Facebook: Ontmoetingsruimte.Donderie.1 
Mail: ontmoetingsruimtedonderie@gmail.com 

 

Nog beter is om even binnen te lopen!! 
 

Nejla geeft aan dat door de cursus “Ontdek 
je Wij(k)kracht” ze toch veel heeft geleerd, 
wat ze zeker op de markt ook kan 
gebruiken. Je raakt makkelijker in gesprek 
met mensen en luistert wat ze vertellen en 
stimuleert mensen om verder te kijken. Zo 
ook iemand die misschien ook wel op de 
(eet) markt wil staan…..Net effe dat duwtje 
van Nejla, levert een nieuwe kraam op. 
 
 
 
 
 
 
 

Dus mensen: komt sowieso naar de 
Donderbergse markt, wil hij kunnen 
overleven, maar vergeet zeker niet naar de 
dames te gaan al is het maar voor een 
(dialect)gesprekje. 

© diana bolk 

BURENHULP ! ? U kunt ons gerust om hulp vragen. 
Als wij u niet direct kunnen helpen vinden we 
samen meestal wel een andere oplossing. 
Wilt u zo nu en dan iets voor een ander doen, iets 
voor een buurtgenoot betekenen, dan horen wij 
dat ook graag. 
 

 Voor meer informatie: www.wijkraaddonderberg.nl  (bij Projecten) 

 

 

  Zo kunt u ons bereiken: 
 

 elke donderdag van 10 tot 15 uur in 
de Donderie bij ons Meldpunt. 
Loop ‘ns binnen voor een praatje! 

 

 via e-mail: woonzorgbrigade@gmail.com 
 

 via telefoon 06 57 34 89 64 
op werkdagen van 10-12 uur of via 
voicemail op andere tijden. 

 
 

Samen kopje koffie drinken.Klein tuinonderhoud.Technische klusjes.Hulp bij boodschappen.Administratie 
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Ze is één brok buitelende energie. Ze heeft 
zich voor onze wijk de afgelopen drie jaar 
ingezet alsof het haar kindje was. Met 
dingen die hun vorm aan het vinden zijn: 
het is niet voor niks geweest. En… Nu gaat 
ze weg. Per 1 maart begint ze bij de 
gemeente Beesel. Om daar verder te 
buitelen. Want dat vindt ze noodzakelijk: 
je moet fris blijven. Zodra het begint te 
worden van: “daar heb je dat mens weer!” 
wordt het tijd om te verkassen. Ook beter 
voor ons zegt ze dan. Wij moeten ook bij 
de les blijven. Pardon: fris en fruitig 
blijven. En zij kan het weten, want in 
Eijsden, de plaats waar ze woont, zit ze 
zelf ook volop in het vrijwilligerswerk en 
weet ze dus ook hoe het voor ons voelt als 
zo iemand weggaat. “Het gaat niet om 
mij” zegt ze dan en “ik heb het ook zeker 
niet alleen gedaan.” “Nee, maar toch…”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben het over Ellen Janssen, 
manager van het Wijkontwikkelingsplan 
Donderberg. Dat bestaat nu al zo’n 6 jaar 
en het plan is gepland tot 2024. En dan 
moet het er hier volkomen anders uitzien. 
In 2012, toen ze begon, had ze ook een 
interview met dit Wijkblad en toen had ze 
een aantal speerpunten.  
 

Het is boeiend om te zien hoe het nu 
daarmee staat. Ten eerste de plannen rond 
de Donderberg-weg. Nu - in april - gaat 
ECHT de schop in de grond daarvoor. De 
beloofde boulevard gaat gerealiseerd 
worden. Althans om te beginnen het 
gedeelte voor het Winkelcentrum zeg 
maar. Dat brengt ons bij speerpunt twee: 
de Weekmarkt. Die gaat ook eindelijk ’t 
beloofde gezicht krijgen, als dat plan 
gerealiseerd wordt: meer sfeer en 
uitstraling, meer marktkoop-lui hopelijk en 
door dit alles ook meer winkelend publiek… 
Dan is er het punt van de openbare ruimte 
op de Sterrenberg. Van dat plan zie je de 
contouren  ook steeds duidelijker, met 
name nu de hoek tegenover DB4All 
compleet is afgebroken en bebouwd wordt. 
Veel woningen zijn al gerenoveerd en 
straten vernieuwd en dat gaat de komende 
jaren gewoon door. 
 

Vervolgens de Moestuin: die is er gekomen 
en dat was ook geen eenvoudig proces en 
we mogen met haar er trots op zijn dat die 
nu bestaat. Ook al is het tijdelijk want er 
kàn ooit gebouwd gaan worden en dan ligt 
die tuin opeens in de weg. Maar ja, hoe 
reëel is die kans? Hetzelfde geldt voor 
speerpunt A 73 terrein. Ik weet mensen die 
daar NIETS meer over willen horen, maar u 
gelooft het niet, dat gaat nu echt 
omgeploegd worden. Er komt een 
sportveld en er gaan ook wat huizen bij 
worden gebouwd. Sporten en wandelen 
kunnen we daar in elk geval zo lang 
mogelijk. Wat niet wil zeggen dat Ellen al 
aan het einde van haar goeie ideeën over 
de Donderberg zou zijn. Absoluut niet. Zo 
zijn daar de voortuinen die ze erg graag op 
grote schaal weer TUIN zag worden i.p.v. 
betegeld. 
 

14 

 



  En de binnentuinen in diverse buurten, die 
verdienen ook veel meer extra aandacht. 
En tenslotte een droom: een 
(leer)werkplek in de wijk waar bewoners 
hun unieke talent en hun energie naar 
boven kunnen halen en dat inzetten voor 
de (wijk)samenleving. Want ieders bijdrage 
is keihard nodig om tot een bruisende 
Donderberg te komen!Daardoor voelt met 
haar praten ook heel dubbel. Er is nog 
geen nieuwe Ellen aangenomen, maar die 
zal er ongetwijfeld komen  
 

 
 
 
 
 

Het voelt alsof je dochter hier ooit een 
zaak is begonnen en die loopt lekker en 
dan besluit ze toch maar ergens anders een 
nieuw filiaal te openen onder het mom 
van: “dat kunnen jullie ook verder runnen, 
zònder mij…”  
 

Okay, dus tòch jammer Ellen dat je 
weggaat en ontzèttend bedankt voor je 
inspirerende zelf dat wij zo heftig hebben 
mogen smaken in de afgelopen jaren. 
Beesel, dat je nu gaat opfrissen (!) wordt 
nu vast een soort Donderberg. Ze hebben 
er al de beste burgemeester, als je de 
media moet geloven en als Beesel ons 
gelooft krijgen ze nu ook nog de beste 
gemeentesecretaris die ze zich konden 
wensen.  
 

Ellen de Buitelaar….  
 

Ellen van de Bruisende Donderberg…  
 

Ellen, de Beeselse.… 
© hans vas 
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Het is rond november 2017 als er een aantal kinderen aan (Juf) Naomi Dahmen vraagt hoe 
gaat het nu eigenlijk verder met de wereld. Omdat Naomi via de Eco-U organisatie 
hierover heel veel weet is de volgende opdracht voor bij OTV (Onderwijstijdverlenging) 
snel geboren. 
 
De volgende vragen werden bv gesteld: over plastic, vervuiling, milieu, de oceaan, 
leven/dood, dieren en mensen rechten enz………………… De opdrachten werden verdeeld 
over de kinderen die bij het onderwerp wilden zijn of hier meer over wilden weten.  
Elk kind heeft zijn eigen kwaliteiten en die moet je dan ook goed benutten. Gestart werd 
met 8 kinderen 1 a 2 uur per week op de maandag.  
 
Het zijn 9 en 10 jarige die deze lessen in hun vrije tijd volgen maar zoals alles ook lessen in 
vrije tijd heeft een schema en zo start iedereen met zijn of haar project maar er wordt 
gekozen om elke week bv. aandacht aan 1 onderwerp te geven en dit met schilderijen of 
tekeningen te illustreren.  
 
De belangrijkste dingen zijn:  wat, hoe en  
met wie of leuke weetjes bv. dat de oceaan  
80% van de CO2 opneemt. De grote boom  
in de USA zijn mineralen krijgt uit de Sahara  
(via de wind). Dat de mens de cirkel van het  
dierenrijk doorbreekt door 1 exemplaar  
eruit te halen (door dat dieren uitsterven)  
hierdoor de cirkel verbreken en dan klopt  
de cirkel niet meer. Dan probeert de mens  
het weer op te lossen door 1 exemplaar  
weer in de cirkel te plaatsen maar omdat  
dit niet via de natuurlijke weg gaat krijg je  
overpopulatie en klopt de cirkel weer niet. 
 
Alles heeft met elkaar te maken.  
 
Er is ook een website Eco-U.org maar deze  
is hoofdzakelijk in het Engels dus heeft  
Naomi zich sterkt gemaakt voor een  
kids.eco-u.org hier kunnen kinderen zelfs  
hun verhaal in zetten of dingen toelichten. Het is vandaag 17 februari 2018 en 5 kinderen 
geven aan de bezoeker in de Donderie uitleg wat ze gedaan hebben en hoe ze hier toe 
gekomen zijn.  
 
In een woord GEWELDIG.        © diana bolk 

Hoe gaat het verder met de wereld? 
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Je hebt vrijwilligers die in de Wijk 
voortdurend aan de weg timmeren en 
waarbij het veren regent in hun 
uweetwel… Je hebt er ook die al jaren en 
jaren hun stinkende best doen, waar 
niemand het bestaan van kent en die dus 
ook nog nooit één veer hebben zien 
voorbijkomen. Zo’n project is dat van 
Goed Ouder Worden. “Oh ja de 55+  
vereniging” hoor ik u al denken. Nee dus. 
Dit is toch nèt effe wat anders. Ze zijn er al 
zo’n twintig jaar en staan aan de basis van 
menige activiteit voor ouderen die in 
Roermond plaatsvindt. Groot Roermond 
zeg maar, t/m Herten en Swalmen en zo 
dus. Als u wel eens leest dat er een lezing 
wordt gehouden voor ouderen, b.v. in de 
Donderie, of sterker nog: u hebt het zelf 
bijgewoond; petje af dacht u dan vaak, 
voor hen die dat organiseren! Hoe komen 
ze aan die mensen, hoe leggen ze die 
contacten? Wat een werk! Juist en wat 
blijkt: dat verzinnen ze dus ook niet zelf, 
maar daarvoor doen ze sinds jaar en dag 
een beroep op de mensen van het project 
Goed Ouder worden. Dat zijn een 
man/vrouw of zeven, ondersteund door 
twee mensen van Wel.kom. 
 

Omdat zij dit al zo lang doen, hebben zij 
enorme ervaring met het regelen van deze 
dingen, beschikken over een grote schat 
aan informatie en contacten, door de 
jaren heen gegroeid. Officieel, is het een 
project van Wel.kom in samenwerking met 
de Seniorenraad Roermond en de Raad 
van Ouderen. De gemeente Roermond 
ondersteunt dit project met een jaarlijkse 
subsidie. Zij bieden ouderenverenigingen 
in heel Roermond een helpende hand, 
door het aandragen van onderwerpen, 

 
 
 
 
 
 
 
gespreksvoerders, verhalenvertellers. Zij 
hebben de kennis en maken de afspraken. 
Geprobeerd wordt elk jaar weer wat 
nieuws toe te voegen. PLUS dat ze ook zelf 
elk jaar als extra motivatie, een soort van 
overkoepelde lezing organiseren voor 
iedereen. Dit jaar is die op donderdag 22 
maart in de Donderie, dus als u dit leest 
bent u nog op tijd om het vooral niet te 
missen! De toegang is gratis, het begint om 
14 uur en duurt tot 16 uur en zal gaan over 
“Grenzen, goed dat ze er zijn. Of niet?” 
Het eerste deel wordt verzorgd door 
historicus Piet Hein de Boer en hij zal een 
breed scala aan grenzen voorbij laten 
komen van de Berlijnse tot en met de 
Chinese muur. Daarna richt historicus Harry 
Maasen z’n schijnwerper op Roermond en 
zijn  oude grenzen. Wilt u het allemaal nog 
‘ns haarfijn nalezen en het hele programma 
voor 2018 zien, dan ligt er in de 
folderrekken bij Wel.kom in de Donderie 
een uitgebreide brochure voor u klaar, 
waarin alle geplande themalezingen voor 
dit jaar zijn opgenomen. 
 

Goed beste mensen, hiermee is dus weer 
een tipje van het deels nog geheime 
Roermondse vrijwilligers reilen en zeilen 
opgelicht en onze bewondering alleen maar 
groter geworden voor zoveel belangeloze 
inzet zonder ooit een fatsoenlijk dankjewel 
te krijgen: bij deze: DANK JULLIE WEL! 
 

© hans vas 
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Beste bewoners, 
 
Op donderdag 15 maart is er een inschrijfmiddag op onze school voor nieuwe 
kleuters en hun ouders. Van 13.15 uur-17.15 uur kunt u uw kind, dat volgend 
schooljaar 4 jaar wordt, op deze middag komen aanmelden op school; 
Donderbergweg 43. Telefoonnummer: 0475-322232 
 
 
Nieuwe ouders  krijgen  
tijdens deze middag een  
rondleiding door onze  
prachtig gerenoveerde  
school waarbij we u  
informeren over ons  
onderwijsconcept.  
Tevens kunt U uw kind  
tijdens deze middag  
aanmelden voor  
schooljaar 2018-2019.  
 
Wij hopen veel nieuwe ouders en leerlingen op deze inschrijfmiddag te mogen 
begroeten. De koffie, thee (en ranja voor de kinderen) staan dan voor u klaar. 
 

 
 

 
Met 

vriendelijke 
groeten, 

 
Team 

Vincent van 
Goghschool 



 
 
 
 
 
 
 
 

Maximina activiteiten  
Vóór en door Roermondse vrouwen 
Maandag 
Spreekles Vincent van Goghschool (€2,00 per maand) 08.30 - 10.30 uur 
Schrijfles (€2,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Schilderles (€2,50 per keer) 13.15 - 15.15 uur 
Tuinieren 14.00 - 16.00 uur 
Dinsdag 
Maximina Mode 09.30 - 15.15 uur 
Spreekles (€2,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Woensdag 
Spreekles basisschool Kasteeltuin (€2,00 p. m.) 08.30 - 10.30 uur 
Spreekles (€2,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Yoga (€8,00 per maand) 13.30 - 15.00 uur 
Koor Sokolore tweewekelijks (€5,00 per maand) 19.00 - 20.30 uur 
Handwerkclub (€8,00 per maand) 19.00 - 21.00 uur 
Donderdag 
Maximina Mode 09.30 - 15.15 uur 
Leesles (€2,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Eetcafé (€9.00 p.p. jonger dan 12 jaar € 5,00) 18.00 - 20.00 uur 
Laatste donderdag van de maand, opgeven is gewenst* 
Vrijdag 
Leesles (€2,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Kookles (€7,50 per keer)   09.30 - 12.30 uur 
Iedere 3e vrijdag van de maand, opgeven is gewenst* 
Hobbyclub (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Tuinieren  14.00 - 16.00 uur 
 

*Wijzigingen o.v.b. Kijk op de website!!  
 

Prijzen gelden vanaf  januari 2018. 
 

Heb je belangstelling voor een van onze activiteiten?  
Geef je dan op via ons e-mailadres of bel ons even. 
Donderbergweg 34 info@moedercentrummaximina.nl  
6043 JH Roermond www.moedercentrummaximina.nl  
0475 – 323388 
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Wilde bijen en hommels zijn van cruciaal belang voor  
onze voedselvoorziening. Zij bestuiven zo’n 80% van alle  
planten en voedselgewassen in Nederland. Helaas gaat  
het niet goed met de wilde bij, want er is een groot  
tekort aan voedsel en geschikte leefruimte, vooral op  
het platteland. In het project Nederland Zoemt legt  
Landschappen NL verspreid over heel Nederland 300  
nieuwe broed- en leefplekken en worden bestaande en  
nieuwe leefgebieden van wilde bijen in Nederland met  
elkaar verbonden. Op 9 en 10 maart is er een actie  
geweest waarbij mensen samen met landschaps- 
vrijwilligers aan het werk waren om de eigen omgeving  
bijvriendelijker te maken. 
Ook wij kunnen er op de Donderberg iets aan doen. 
 

Tips om je tuin aantrekkelijker te maken voor bijen: 
 

• Plaats een bijenhotel  
Maak zelf hotelkamers voor solitair levende wilde bijen  
door boomstammetjes met verschillende doorsnedes onder een afdakje bij elkaar te 
binden. Bestel een bijenhotel met 20% korting bij IVN ( zie aanbieding winkel.ivn.nl/bijen, 
kortingscode NPL-BIJ2018 ) of koop bij Gamma, Praxis of Stox een bijenhotel. Er is veel 
variatie dus voor elke tuin een passend hotel. 
• Plant (biologisch geteelde!) bloemen waar bijen op afkomen. 
Hemelsleutel, herfstaster, muurpeper, lavendel, Kattenkruid, Blauwe knoop en 
Zonnehoed zijn echte bijenlokkers. Ook houden bijen van kruidenhoekjes met o.a. 
Rozemarijn en Tijm. IVN verkoopt speciaal samengesteld bijenmengsel. 
• Vermijd onkruid- en ongediertebestrijders. 
Gelukkig zijn er steeds minder giftige producten te koop in tuincentra en supermarkten. 
Toch kunt u beter de middeltjes om mieren, onkruid of andere ongewenste dieren en 
planten uit de tuin te houden vermijden, deze zijn vaak schadelijk voor bijen. Er zijn 
genoeg biologische alternatieven. 
• Gebruik natuurlijke bestrijdingsmiddelen. 
Bij luizen helpt bijvoorbeeld het beproefde oma-middeltje met groene zeep en spiritus. 
Min 20 gram groene zeep met 20 ml spiritus en 1 liter lauw water en sproei het met een 
plantenspuit over de luizen. 
Hopelijk zijn dit de tips die er voor zorgen dat de komende maande de Donderberg gaat 
zoemen. Mocht u geïnteresseerd zijn in De Donderse Moestuin honig? 
Elke maandagmiddag is ons clubhuis geopend aan de Donderbergweg naast Maximina. Ria 
zal je dan graag voor € 3,50 een potje van onze Donderse bijen overhandigen. 
 

© fiel schelfhout 

Nederland zoemt, 
laat ook de Donderberg zoemen. 
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ONZE TROUWE VIERVOETERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horen die ook al bij “Natuur”? hoor ik u al 
mopperen. Tsja lieve mensen, net als 
wijzelf vrees ik. Onlosmakelijk. Zeker in 
onze wijk. Hoeveel zouden er zijn? Paar 
duizend? Lijkt me niet overdreven. Alleen 
hier in de flat zitten er al een stuk of 
twintig denk ik. Als je gaat tellen dan 
schrik je. Of je geniet. Afhankelijk van 
hoeveel je van ze houdt natuurlijk. Laten 
we daarbij één ding vooropstellen: ze zijn 
wie ze zijn. Maar wat wij ervan merken is 
in hoge mate van hun baasjes afhankelijk 
en kunnen ze zelf niks aan doen. Zo ken ik 
heel veel ontzettend lieve Pitbulls. Lievere 
hond kun je je bijna niet voorstellen. Echt 
van die droppies. Wedden dat u er net 
zoveel kent die super niet te vertrouwen 
zijn? Hoezo de invloed van die baasjes? Ik 
ben er bang voor. In wezen schatten van 
beesten. Maar je hebt ze verpest voordat 
je ‘t weet. Je laat ze b.v. niet genoeg uit. 
Gaat niet ver genoeg met ze lopen. Veel 
honden hebben erg veel beweging nodig. 
Ze kunnen hun energie dus niet genoeg 
kwijt.  Of je laat ze dag in dag uit alleen. 
“Kan ie tegen” hoor ik u al zeggen. Maar 
tegelijk bouwt ie wellicht andere dingen 
op waar u niet zo goed tegen kan… 
 

Bij buurtonderzoeken komt onze hond al 
snel als overlastgever nummer één uit de 
Bus. Ten eerste wat betreft zijn manier van 
communiceren: blaffen dus.  
Erger dan de altijd klussende buurman 
(boren, schuren, zagen) bijvoorbeeld. Een 
hele dag of nacht ‘n blaffende hond wordt 
niemand vrolijk van, u kent het 
ongetwijfeld allen. En dan de poep. In de 
lift b.v. of in de hallen, laat je hond wat 
vallen. Vervolgens ruim je dat niet op. Er 
staat geen naamkaartje bij, uw buurvrouw 
heeft ook een hond en voelt de mensen al 
denken: “zal wel van haar zijn alweer…” 
Ook dit herkent u ongetwijfeld. Opruimen 
is ook veel werk. Maar ja, hoort dat niet 
gewoon bij het feit dat je nu eenmaal je 
verantwoordelijkheid als eigenaar hebt? Je 
kindje laat je toch ook niet de hele week 
met dezelfde luier lopen? Anders had je 
toch geen  kindje genomen? Of bij het 
Cruyff-court b.v. Daar mag je nog steeds 
met je hond omheen lopen. Een groot 
goed, behalve als de sporters door jouw 
drollen lopen te glijden. Hoezo 
handhaving? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je dit zo schrijft voel je je al snel een 
zedeprediker. Deed ik het dan zo goed toen 
wij nog een hond hadden? Echt niet. Ik 
vond dat drollen vangen in een zakje ook 
absurd en die drollenbakken met die zakjes 

NATUURLIJK De Donderberg! (47) 
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  die wij moesten plaatsen en bijhouden, 
vond ik ondingen die ze wat 
mij betreft nooit hadden moeten 
uitvinden. Bij het vervangen van de grote 
vuilniszak die erin hangt kreeg ik ze wel 
open, maar nooit meer dicht daarna… 
Maar goed dat is al jaren geleden en de 
wereld is alleen maar voller en hectischer 
geworden… Ik vond het nòg absurder toen 
de meneer die hier in de flat woont en die 
z’n hondje alleen maar naast z’n 
scootmobiel kon uitlaten, een dikke bon 
kreeg van meer dan 100 euro omdat ie 
weer geen zakjes bij zich had….  
 

Handhaving… Maar als ik die zelfde rode 
zakjes langs de weg zie liggen, in de goot, 
gevuld en wel of tussen de struiken… 
Denken mensen echt dat dat de oplossing 
is? Begrijpen we niet dat een drol in een 
zakje helemaal niet meer verteerd? Dat die 
dan nog beter gewoon in de vrije kan 
blijven liggen? Dat zakje werkt alleen als 
we het in die bak dumpen of mee naar huis 
nemen. En nou ja, je krijgt er met dit weer 
(half februari, koud) in elk geval wel warme 
handen van… 

© hans vas 

INFORMATIE OF VERHUUR: 
Hub Hellebrand     : tel. 06-24277952 
Danny Thuyns : tel. 06-28669882 
Jan Koolen  : tel. 06-10792907 
 

     Afmeting aanhanger 2.57x1.32x1.50 laadgewicht max. 500 kg. 
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De na-oorlogse toestanden van de zelfstan-
dige melkboeren waren niet rooskleurig. Elke 
venter had zijn klanten overal verspreid 
zitten, van de ene uithoek in Blerick tot de 
andere. Dit kostte tijd, geld en soms 
ontevreden klanten. 
In de vijftiger jaren ging Blerick op grote 
schaal uitbreiden en de werkomstandig-
heden van de melkhandelaren werden lang-
zamerhand zo bemoeilijkt dat er hoognodig 
een oplossing moest worden gezocht. Bij de 
melkboeren ontstond het plan een vere-
niging op te richten met als doel een betere 
bediening van de klant en het verbeteren 
van de eigen positie. Zo werd midden vijf-
tiger jaren de V.M.B. (Verenigde Melkboeren 
Blerick) opgericht, elke melkboer sloot zich 
aan, niet één bleef achter. 
In de loop van de jaren groeide de V.M.B. uit 
tot een begrip binnen de Blerickse gemeen-
schap. Ze waren – voor die tijd zeker – heel 
vooruitstrevend, deden veel aan klanten-
binding en zorgden voor gemeenschapszin. 
 

Zo organiseerden zij ieder jaar een feestdag 
voor de jeugd en een uitstapje voor jong en 
oud. In het voorjaar vertrokken tientallen 
bussen, vol enthousiaste  
ouders  en kinderen, naar 
de Efteling. In Blerick  
waren die dag de straten  
uitgestorven, het was in  
ons dorp dé gebeurtenis  
van het jaar: met de melk- 
boeren naar de Efteling.  
Het uitstapje was mogelijk  
voor elke beurs, de klanten  
konden het geld bij elkaar  
sparen door het plakken  
van zegeltjes, voor elke  
gulden die bij de melkboer  
besteed werd kreeg je een  
zegeltje. 

Na een jaar sparen had iedereen voldoende 
boekjes volgeplakt om een kaartje te krijgen 
voor de Efteling, de bussen werden betaald 
door de V.M.B. Het hoeft geen betoog dat de 
melkboeren in onze dorpsgemeenschap heel 
populair waren. Niet alleen vanwege het 
jaarlijkse feest en het uitstapje naar de 
Efteling, ook de persoonlijke bediening, elke 
dag een praatje, werd door de klanten op 
prijs gesteld. 
 

Veel huisvrouwen hebben bij vader hun hart 
gelucht; dan was ‘t “Lewie, ik heb ein lekker 
tas kôffie gezatte” zo konden ze even hun 
praat kwijt, de zorgen van alledag. Vader 
dronk zijn koffie, luisterde, gaf als het nodig 
was wijze raad en ging nooit weg zonder het 
vertellen van de “letste wietz.”  
 

Tijdens de schoolvakanties waren er hordes 
kinderen rondom zijn melkwagen te vinden, 
hij maakte grapjes, zong liedjes en zag kans 
om zo nu en dan die wilde jongens, de 
raddraaiers van het dorp, te temmen. Dan 
riep hij ze bij zich en zei dat hij een paar 
stevige, sterke jongens nodig had om op zijn 
melkwagen te letten als hij bezig was de 
  klanten te helpen.  
  “Met al die kinder um ôs  
  haer bin ik bang det d’r  
  deuke in de wage kômme  
  of det d’r flesse kepot valle. 
  Ik weit zeker det d’r niks  
  aan miene wage kump als 
  geej d’r op let, want geej  
  ziet de sterkste jônges oet 
  de buurt, ik vertrouw ôch  
  veur hônderd procent.”  

Nou geloof me, die jongens 
verdedigden de melkwagen 
alsof hun leven ervan 
afhing. 
(wordt vervolgd) 
 

©  Willie de Kubber-Verheijden 
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CARNAVALSDINSDAG… 
 

Hee! Ik weet ’t zeker! Vanmiddag heb ik de lente getackled 
Zittend op m’n balkon; 
In februari, je gelooft het niet, maar ik zweer het je: het kòn! 
M’n portje smaakte goddelijk, dat had ook ’n winter lang gewacht, 
Maar dat het nu dus al een feit zou zijn, had ik nooit gedacht! 
 

We kunnen niet zeggen dat we erg veel lijden,  
want de winters zijn geen winters meer; 
Vroeger ja, dàt waren nog ’s tijden, 
Pàkken sneeuw, meters ijs, tsjonge wat ging het te keer! 
Maar de vreugde van die terugkeer is er echt niet minder om; 
“Wit wordt wakker en kleuren spreken weer”… 
Zulke praat klinkt ’s winters alleen maar dom. 
 

Maar als ik kijk naar de dingetjes op m’n balkon, 
Wèrkelijk het koestert zich tot leven; 
Die eerste stralen van die nieuwe “Spring”  
hebben je altijd weer méér te geven: 
Zelf maakte ik het bijna al 70 keer mee, 
Dus dan denk je nu weet je ’t wel; 
Maar lieve mensen het is nog steeds een tover, 
Of zoals de Engelsen zeggen: een “Spell”! 
 

Een Spell van licht en kleuren, van stralen en van pracht 
Van er niet langer meer over zeuren, van wie had zoiets ooit bedacht? 
Dit valt niet te bedenken, ’t Is altijd weer een geschenk 
Elke nieuwe zonnestraal is een heerlijke wenk 
Naar de zomer die gaat komen, hoe het ook sterft, telkens weer; 
Alsof het geheim van al die schoonheid,  
ligt verborgen in een kleine vogelveer… 
 Hans.. 

Voor al uw administratieve zaken  
en belastingzaken : 

 

Tineke Elshof 
 

Administratie en Belastingadvies 
 

Olieslagersstraat 76  6044 TX  Roermond 
 

Telefoon : 0475-328361  Mobiel : 06-11168620 
 

E-mail: aenb.tineke.elshof@ziggo.nl 
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Dit is het vijfde deel van de belevenissen van 40 jaar reizen door Afrika, opgetekend 
door Pieter en Ida Kersten, Donderbergers met roots in de Amsterdamse Jordaan. 
 

De sneeuwklokjes staan boven de grond en de krokussen laten zich zien. Het wordt lente 
en mensen maken zich op om over de komende vakantie na te gaan denken. Wat wordt 
het dit jaar? Naar die leuke camping in de Ardèche in Frankrijk of toch maar vliegen naar 
Griekenland of blijven wij thuis op de Donderberg? Bij ons zijn de reiskriebels toegeslagen. 
Even waren er twijfels. Dit jaar eens met de auto door Europa? De beelden van volle 
campings en volle snelwegen verdrongen deze plannen snel. Maar wat dan wel?  
      Toch weer Naar zuidelijk Afrika? Naar 
      de eenzaamheid, het geploeter, de 
      hitte en het stof? Twee jaar geleden 
      lag het accent op de Kalahariwoestijn 
      en vorig jaar bereisden wij het oosten 
      van Namibië en Botswana. Nu viel  
      onze keuze op de grensrivieren tussen 
      Namibië en Angola: de Okavango en 
      de Kunene-rivier. Dus weer die zware 
      en volledig uitgeruste terreinwagen 
      huren met een brandstofcapaciteit 
      genoeg voor zeker 1500 kilometer.  
Wij moeten in de auto kunnen slapen omdat wij in gebieden zullen komen waar de 
leeuwen, luipaarden, hyena’s vrij rondlopen. Dit kennen wij, dus niets om ons 
zenuwachtig voor te maken. Iets anders is dat ik, Pieter, de tachtig jaar in het zicht heb en 
Ida, nog een jonge bloem van bijna zeventig is. En ja, het zal voor de zoveelste keer onze 
laatste reis worden op deze manier.  
 

Uit ervaring weten wij dat een goede  
voorbereiding essentieel is. Deze be- 
staat allereerst uit een route bepalen; 
dan de auto huren en de vliegtickets  
bestellen. Ook nu kiezen wij voor het  
voorjaar, althans voor Nederlandse  
begrippen. De plaatsen waar wij  
brandstof en voedsel kunnen inslaan,  
worden vastgesteld. Risico’s worden  
ingeschat, dat geeft twijfels maar als  
altijd komen wij daar overheen.  
Het verlangen naar de stilte, de schoonheid en soms de spanning neemt toe. Weer zullen 
wij onze vrienden in Afrika zien, zullen wij de olifanten bewonderen en naar de Afrikaanse 
geluiden luisteren. Of het nu het gehuil van de hyena of de schreeuw van de visarend is, 
het klinkt nu al als muziek in onze oren. 
 

de Okavango-rivier 

de regens verdwijnen en 
de kleuren veranderen 
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INFO: Tel: 0475-212567              www.woonkamervandebuurt.nl 
 

Ons Weekprogramma!!  
 

 

Like ons op facebook!      www.facebook.com/woonkamercomponistenbuurt  
 

Dag Activiteit Tijd Contactpersoon Telefoon Kosten 
Maandag Open Inloop 

Aerobics 1 uur 
Darten 

09.00-12.00 
18.30-19.30 
19.00-21.00 

Vrijwilliger 
Marjan Cabollet 
Hub Hellebrand 

0475-212567 
06-26376994 
06-24277952 

- 
€ 5,- per mnd 
- 

Dinsdag Open inloop 
Naailes 
Aan Tafel! 

09.00-12.00 
09.15-11.45 
18.00- 20.00 

Vrijwilliger 
Jannie van Gool 
Henni Huiskens 

0475-212567 
06-50861052 
06-85761853 

- 
€ 15,- p.  mnd 
€ 6,- per keer 

Woensdag Open Inloop 
Kinderactiviteiten 
(2x per maand) 

09.00-12.00 
14.00-16.00 

Vrijwilliger 
Manizjeh, Ardy, 
Mounia 

0475-212567 
0475-212567 

- 
€ 0,50 per 
keer 

Donderdag Open Inloop 
Yoga 
Aerobics 1 uur 

09.00-12.00 
10.30-12.15 
19.30-20.30 

Vrijwilliger 
Annemarie Stultiëns 
Marjan Cabollet 

0475-212567 
0475-476588 
06-26376994 

- 
€ 4,- per keer 
€ 5,- per mnd 

Vrijdag Open Inloop 
Bingo (3e vrijdag 
v/d maand) 

09.00-12.00 
19.00-21.00 

Vrijwilliger 
Henni Huiskes 

0475-212567 
06-85761853 

- 
€ 3,- per 
kaart 

De maanden april en mei zijn hier het 
voorjaar maar op het zuidelijk 
halfrond is het herfst. Ons gekozen 
gebied komt uit de zomer met zijn 
tropische regens en het gras is vers en 
groen. Langzaam veranderen de 
kleuren naar goudgeel en het 
bruinrood van het zand. Het wordt 
droog en dor en de omgeving neemt 
de kleur aan van de woestijn. Alleen 
bij de schaarse rivieren is er altijd een 
strook groen.  

Hier is het leven voor mens en dier en dit wordt deze keer ons reisdoel. 
© pieter en ida kersten 

zandduinen 
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Schaakclub! 
De Woonkamer van de Buurt wil dit jaar gaan starten met een nieuwe schaakclub. 
Misschien speel je het al zelf, of met vrienden. Of wil je het schaken graag leren, het kan 
allemaal bij ons! Ook als je op zoek bent naar een ruimte voor jouw schaakclub, dan ben 
je aan het goede adres. 
 

Heb je interesse of nog wat vragen? Naam dan contact met ons op. 
Dit kan door een bericht te sturen of kom gezellig langs. 
 

Woonkamer van de Buurt 
Mozartstraat 117    
0475-212567  @woonkamercomponistenbuurt 
 

   Woonkamer1@ziggo.nl 
 

Knutselen in de Woonkamer! 
 

Op woensdag 21 maart is er weer een  
knutselactiviteit bij de woonkamer.  
 
 
 

Woensdag 7 maart hebben we 
Pollepelpoppen gemaakt! 

Woensdag 21 maart 
gaan we onze handen 
vies maken met klei! 

Deze activiteit is van 14.00 t/m 16.00 voor 
kinderen van 6 t/m 12 jaar bij de 
woonkamer, Mozartstraat 117 te Roermond. 
Ook is het geheel gratis om deel te nemen! JE KOMT TOCH OOK! 
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Als er iemand financieel goed voor stond 
dan heette het: “Die is onder de pannen”. 
Is een rieten dak nu een teken van 
welstand, dat was vroeger wel anders. Het 
maken van een rieten dak was 
arbeidsintensief, maar de dakbedekking 
was goedkoop en kon zo maar in de 
natuur geoogst worden. Niet alle riet was 
van goede kwaliteit. Er waren vaak lekken. 
Om maar te zwijgen over het brandgevaar. 
Was er wat geld over, dan werd een begin 
gemaakt met een pannen dak. Vaak eerst 
de onderste rijen. En ieder keer als er 
weer wat financiële middelen over waren 
kwamen er weer wat pannen bij.  
 
Uiteindelijk was al het riet vervangen door 
pannen. Dan was je letterlijk onder de 
pannen. En onder die oude handgevormde 
pannen was er dan weer plaats voor de 
natuur. Huismussen en gierzwaluwen 
vonden er een plekje voor hun gezinnetje. 
Soms tot vreugde, soms tot verdriet. Want 
niet iedereen was er even blij met de 
medebewoners. Net zo min als iedereen 
blij is met een steenmater onder het 
pannendak….. 
 

Niet alleen afgestorven riet was een veel 
gebuikt bouwmateriaal. Ook levende 
planten speelden een rol in het 
wooncomfort. 
 
Af en toe zien we nog een muur waar de 
klimop weelderig tegenop groeit. Nu is dat 
meestal voor de sier. Voordat we over 
spouwmuren beschikten hielp klimop 
echter de woning droog te houden. De 
dakpansgewijs geplaatste blaadjes hielden 
de slagregen van de muur. De wortels 
drongen binnen in kalk en stenen en 
onttrokken vocht aan de muur.   
 
Als het even kon werden ramen op het 
zuiden geplaatst. Kon de zon lekker binnen 
schijnen. In de zomer had men echter liever 
schaduw. Daarom werden leilinden  
geplant. De weelderige takken hielden de 
felle zon als rolluiken buiten de woning. 
Ouderwetse natuurlijke zonneschermen! In 
de winter werden de leilinden kaal 
gesnoeid. Het winterzonnetje kon weer vrij 
de woning binnendringen. Zo kwam licht en 
warmte in de woning.  

      
     Tja, toen we nog geen 

      bouwmarkten hadden 
      gingen we shoppen in  
      de natuur, lekker      
      goedkoop. 

 

     Met vriendelijke groet, 
 

     Wim Tegels 
 
 
 
 

ONDER DE PANNEN…  
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“Vroeg of laat krijgt elke vrijwilliger 
daarmee te maken” schreef ik in het 
septembernummer van 2017.  
 

Het ging over de beloftes van de 
gemeente en andere instanties en hoe dat 
soms dan daarna heel lang duurt voordat 
die werkelijkheid worden. Intussen 
kwamen we bij de Ontmoetingsruimte een 
ander fenomeen tegen waar 
gegarandeerd ook elke vrijwilliger vroeg of 
laat tegenaan loopt.   
 

Mijn oud-collega Pieter verwoordde het 
zo: “Steeds vaker gebeurt het dat goed 
functionerende vrijwilligers zonder enig 
overleg worden weggehaald om ergens 
anders ingezet te worden, vaak tegen hun 
zin in. Dit verschijnsel bedreigt in hoge 
mate de voortgang van kwetsbare 
vrijwilligersprojecten in de wijk. Bovendien 
heeft het een demotiverend effect  op het 
totaal van het project. Het is een 
onderwaardering van het werk van de 
vrijwilligers. Wat aan de ene kant wordt 
opgebouwd, wordt aan de andere kant 
weer afgebroken.” Zo. Herkent u het al? 
Want het komt op grote schaal voor bij 
alle projecten in onze wijk vrees ik, net als  
 

in de rest van het land – het is al lang aan 
de gang, maar op zekere dag vliegt het je 
aan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Weggehaald”, betekent dus, door het 
UWV of de Gemeentelijke Sociale Dienst. 
Het gaat om mensen die moeten werken 
met behoud van uitkering. De instanties 
geven ze dan zóveel werk dat ze wel bij ons 
moeten stoppen omdat ze anders totaal 
niet meer aan hun eigen leven thuis 
toekomen. Tegen die instanties kunnen/ 
mogen ze geen nee zeggen, maar tegen ons 
wel. Wij zijn zo al een aantal van onze beste 
mensen kwijtgeraakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TE GEK VOOR WOORDEN… 
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Het zijn de z.g. klantmanagers die deze 
nobele taak uitvoeren: deze mensen op 
iets anders zetten.Dit zijn ook de contact-
personen van deze mensen. Let wel: wij 
zijn voor het betaalde werk natuurlijk: hoe 
eerder je weer een echte baan hebt hoe 
beter. Maar deze mensen krijgen er alleen 
maar meer onbetaald werk bij. Ook niks 
tegen ware het niet dat ze dat dus al 
deden en het naar hun zin hadden en je 
ziet ze dan vaak bij het nieuw verzonnen 
baantje wegkwijnen. Is dat dezelfde mens 
denk je dan? Nu wil soms niemand zelfs 
meer graag met hem/haar werken omdat 
het zo’n onprettig mens is geworden, 
omdat hij/zij het niet naar z’n zin heeft op 
die plek. En bij ons vochten ze om met 
hem/haar te werken  en brachten deze 
zelfde mensen dus ook anderen binnen/ 
motiveerden hen om ook bij ons te komen 
werken. Dat valt allemaal in duigen met 
deze acties….. 
 

Wij proberen nu de communicatie op gang 
te brengen tussen die contactpersonen en 
ons. Maar tegelijk voel je je een David  
die het tegen een immense Goliath moet  
opnemen. 
 

Want het is een landelijk fenomeen en dus 
erg groot en wat zouden ze dan wakker 
gaan liggen van een beetje schrikeffect op 
een projectje op ‘n Donderberg ergens in 
een uithoekje van Nederland, Roermond 
genaamd. 
 

En tòch moeten we het proberen; iets 
DOEN. Herkent u zich in deze noodkreet, 
voeg u bij ons: Samen kunnen we meer. 
Wij houden jullie via het Wijkblad op de 
hoogte. Het is al te gek voor woorden… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© hans vas 
 

 
 
 
 
 
 
 

Julianalaan 10, Maasniel 
Tel: 0475-329823 
 

Winkelcentrum 
Donderberg 
Tel: 0475-340508 
 

Maasstraat 2, Baarlo 
Tel: 077-4771228 
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Fietslessen voor volwassenen 
Wilt u graag leren fietsen? Of kent u iemand 
die wil leren fietsen? Nu is de kans om het 
te leren.  
 

Speciaal voor die volwassenen organiseren 
wij fietslessen. In deze cursus leert u 
stapsgewijs de fiets te gebruiken en leert u 
de verkeersregels. U fietst eerst in een veilige 
verkeersvrije omgeving voordat u de weg op 
gaat. 
 

Een fietscursus bestaat uit 10 lessen en kost 
in totaal € 15,00. Lesfietsen zijn aanwezig op 
de locatie. 
 

Elke dinsdag van 09.30 – 11.00 uur. 
Locatie: De Terp,  
Gerrit Verhoevenstraat 14 Roermond 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie en/of inschrijven 
 

Wel.kom Roermond 
Guldane Akkaya  Marjo Vogels-Bongaerts 
M 06 35119932        
E   g.akkaya@welkom.nu   
Marjo Vogels-Bongaerts 
M 06 35119922 
E   m.vogels@welkom.nu 
 

Project Moeders informeren Moeders 
Als je voor het eerst moeder wordt, 
verandert er een heleboel. Je bent blij met je 
baby, maar alles is ook nieuw. Als 
beginnende moeder kan de verzorging van je 
baby vragen oproepen en je onzeker maken. 
Niet iedereen heeft familie of een goede 
vriendin in de buurt waar je dit mee kunt 
bespreken.  
 

Een ervaren moeder geeft ondersteuning aan 
een moeder met haar eerste baby. Als 
aanvulling op het project SUPPORT 
(opvoedings)ondersteuning is er het project 
Moeders Informeren Moeders (MIM), beide 
uitgevoerd door Wel.kom Roermond.  
 

Het doel van Moeders Informeren Moeders is  
• het zelfvertrouwen, de zelfredzaam-

heid en het zelfzorgvermogen van 
moeders met een eerste kind  te 
vergroten;   

 

• moeders toerusten voor dagelijkse 
vragen over de verzorging en opvoeding 
door hun kennis, inzicht en vaardig-
heden te vermeerderen;  

• de sociale netwerken van moeders te 
versterken;  

• moeders informeren over maatschap-
pelijke voorzieningen en hen stimu-leren 
om daarvan gebruik te maken. 

 

Ken je moeders die deze ondersteuning 
kunnen gebruiken, wil je jezelf aanmelden of 
wil je graag andere moeders helpen neem 
dan contact op met Hafida of Eefje via 0475 
345135 of  e.tenhaken@welkom.nu.  
 
We zijn voor dit project ook op zoek naar 
Turks, Marokkaans of Arabisch sprekende 
vrijwilligers. 
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  Lezing: Grenzen,  
goed Dat ze er zijn. Of niet? 

Goed Ouder Worden organiseert in 
samenwerking met seniorenvereniging 
Donderberg 55+ de lezing Grenzen, goed 
dat ze er zijn. Of niet? 
Gastsprekers zijn Piet Hein de Boer en Harry 
Maessen. 
 

Eeuwenlang lag ie er, de grens van het 
Romeinse rijk. Ter bescherming van de 
“Romeinse Vrede”. 28 jaar vormde de 
Berlijnse Muur de grens tussen twee 
werelden. Onwrikbaar, leek het. Maar 
grenzen komen, grenzen gaan, en ze komen 
weer terug. Historicus Piet Hein de Boer 
vertelt over de rol van grenzen in de 
wereldgeschiedenis. Van de Chinese muur, 
drieduizend jaar geleden, tot “Fort Europa” 
in 2018. 
 

Historicus Harry Maasen richt de 
schijnwerpers op Roermond en omgeving. In 
de Munsterkerk ligt graaf Gerard van Gelre. 

In de Caroluskapel zie je de soldaten van 
Willem van Oranje tekeer gaan tegen de 
Kartuizer monniken. Keizerin Maria Theresia 
van Oostenrijk hangt in het Stadhuis. En wat 
doen die Franse teksten op sommige 
gebouwen? Dat heeft alles te maken met 
grenzen, die steeds weer verschoven. Wat 
betekende dat voor de bevolking? Welke 
invloed had dat op hun leven? 
 

Datum  : 22 maart 2018 
Tijd  : van 14:00-16.00 uur 
Locatie  : zalencentrum Donderie 

   (Donderberg) 
Bushalte  : op loopafstand  
Parkeren : gratis, voor of achter de Donderie  
 
Meer informatie 
Wel.kom Roermond 
Julia Aipassa 
M  06 52 56 28 95 
 

Hulp bij belastingaangifte 
Van 5 maart tot en met 30 april 
kunnen inwoners uit de gemeente 
Roermond op onderstaande locaties weer 
hulp krijgen bij hun belastingaangifte door 
vrijwilligers van Wel.kom.  
Dit geldt alleen voor mensen met een laag 
inkomen, in het bijzonder ouderen, mensen 
met een beperking en mensen die extra 
ondersteuning nodig hebben. 
 

• Maandagochtend, woensdagochtend en 
woensdagmiddag in 't Paradies. 

• Donderdagochtend in t Trefpunt. 
• Vrijdagochtend in de Donderie. 

 
 

U kunt een afspraak maken bij de WegWijZer 
van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 
uur via telefoonnummer 0475 345135. 
U ontvangt vervolgens per post een 
bevestiging van de afspraak, met een 
opsomming van de benodigde documenten. 
  
Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden. 
Aanmelden kan vanaf 15 februari. 
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Hoeveel een maatje betekend.. 
Mevrouw Geertje Osinga (rechts op de foto) 
omschrijft de match met vrijwilligster en 
maatje mevrouw Anette Heuvelmans (links 
op de foto) als een succesverhaal.   
 

Mevrouw Osinga kampt sinds een aantal 
jaren met  gezondheidsklachten en een 
verslechterd zicht aan een oog. Na het 
overlijden van haar echtgenoot werd snel 
duidelijk dat een vrijwilliger/maatje die één 
keer per veertien dagen zou komen om 
samen te wandelen naar de stad en een 
praatje te maken erg welkom zou zijn.  
 

“Van Annette weet ik dat ze komt en dat ze 
er voor mij is. Soms loopt een buurtgenoot 
ook even binnen maar zij heeft zelf 
geheugenproblemen en hoewel we soms 
samen de stad in gaan kan ik er nooit 
helemaal op vertrouwen dat we weer 
gezamenlijk thuis komen” 
 

Annette vertelt dat ze bij het 
kennismakingsgesprek met mevrouw 
meteen het idee had dat het goed zat tussen 
hen. Hoewel mevrouw Osinga bang was dat 
ze te veel gebreken had heeft Annette dat 
nooit ervaren. Annette zegt: “Wij zijn samen 
sterke vrouwen en laten dat gewoon op ons 
af komen”. 
Samen gaan ze regelmatig de stad in waar ze 
dan een kopje koffie drinken of een hapje 
eten. Ook dan merkt Annette hoeveel 
obstakels en moeilijkheden er zijn wanneer 
je slecht ziet.  
  

Annette is er ook om de dochter van 
mevrouw Osinga wat te ontlasten door 
bijvoorbeeld mee te gaan naar het ziekenhuis 
als haar dochter niet kan vanwege werk of 
ziekte. Annette springt dan bij en dat is 
heerlijk. Soms bellen ze ook even om wat te 
kletsen. Ze kijken elkaar lachend aan wanneer 
ze het over het bloemenverhaal hebben. 
Toen mevrouw verzuchtte dat ze haar 
kinderen best wel een bloemetje wilde sturen 
om hen te bedanken voor alles wat ze doen 
heeft Annette dat voortvarend opgepakt. 
Samen zijn ze ondanks het minder goede 
weer naar een bloemenwinkel gegaan om 
bloemen te bestellen. En het mooiste is: “De 
kinderen wisten dat ik dit zonder Annette niet 
had kunnen realiseren”. “Leuk toch” vult 
Annette aan.  
 

Meer informatie 
Maatje op Maat 
T  0475 345135 
E  maatjeopmaat@welkom.nu 
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…er in de wijk Donderberg 4 buurten zijn, nl. Sterrenberg - Kastelenbuurt – Vliegeniers-
buurt – en de Componistenbuurt… 
 

…er meer dan 2000 inwoners in de Sterrenberg zijn… 
 

…de Sterrenberg een eigen buurtpreventie whatsappgroep en een eigen facebookpagina 
heeft…  
 

…er voor alle bewoners van de Sterrenberg geregeld een Bewonersoverleg is, gericht op 
een thema dat speelt in de buurt…  
 
…er vorig jaar een werkgroep van 8 personen is gevormd die haar best doet o.a. deze 
Bewonersoverleggen te organiseren…  
 

…dat wij (de werkgroep) graag van bewoners hoort wat er leeft en speelt in de buurt…en 
dat bewoners welkom zijn zich aan te sluiten bij de werkgroep… 
 

…dat deze werkgroep geen vertegenwoordiger is van de buurt, maar wel aandacht vraagt 
voor de belangen van de buurt… 
 

…wij vorig jaar 5 Mopperen-mag-dagen hebben georganiseerd op 8 plekken in de buurt… 
 

…we daar zo’n 55 bewoners gesproken hebben…en er ook wijkpartners aanwezig waren 
(gemeente, BOA’s, jongerenwerk)… 
 

…er zich toen 13 bewoners hebben aangemeld voor de mailing van het Bewonersoverleg… 
 

…we al 172 (email)adressen hebben verzameld, om bewoners op de hoogte te houden… 
 

…we de signalen en problemen waar mensen mee kwamen op de Mopperdagen hebben 
doorgeven aan het wijkteam… en zij vele zaken hebben opgepakt… 
 

...er diverse onderwerpen naar voren zijn gekomen nl. spelen voor kinderen, renovatie 
woningen, infrastructuur , zwerfafval, auto’s die te hard rijden, drugsoverlast en de 
communicatie over belangrijke informatie door professionals … 
 

…we met de gemeente en Wonen-zuid in gesprek zijn gegaan over de communicatie naar 
de buurt… en we het voor elkaar gekregen hebben om een groot informatiebord te 
krijgen, waar informatie op komt over de renovaties in de Sterrenberg… 
 

 …de 1e fase van het renoveren van de infrastructuur gestart is… en wij samen met andere 
buurtbewoners hebben mogen meepraten over de plannen van de renovatie van de 
infrastructuur in de Sterrenberg… 
 

40 



      

 
 
 

MEER DAN LEZEN ALLEEN  
 

Voor al uw:  
 

boeken, tijdschriften, 
wenskaarten, 

kantoorartikelen en 
kansspelen 

 

Winkel Centrum Donderberg 
Kasteel Hornstraat 43 

Roermond  0475-328100  
 

www.roermond.readshop.nl 
  

Twitter : #ReadShopExpress 

…dit allemaal mogelijk is als we ons als  
bewoners samenpakken, door bijvoorbeeld  
naar Bewonersoverleggen te komen… 
 

…wij nog wel een paar leuke ideeën hebben  
voor de buurt - o.a. een straatontbijt, koffer- 
bakmarkt, hondenwandeldag of een kinder- 
activiteit - maar dit alleen tot stand kan komen 
met de hulp van buurtbewoners… 
 

…als je meer wilt weten of mee wilt helpen,  
je het maar hoeft te vragen aan ons… 
 

 

Bewonersoverleg Sterrenberg 
 
Nejla, Lilian, Leon, Linda, Han, Marlène, Miriam en Diana 
(Contact via z.naus@welkom.nu of 06-52562832) 
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De restanten van een gezellig carnaval zijn nog tastbaar aanwezig in het huis.  
Een levensgrote foto van zijn zoon, Ralph 1 de 43ste prins carnaval van de Donderböl, 
kijkt toe hoe Gijs, met een schorre stem, zijn levensverhaal vertelt. 
 
Geboren in ’s Hertogenbosch op 19 oktober  
1956 groeit Gijs op in een gezin met een zus  
en een broer. De vele vakanties die het gezin  
doorbrengt op de camping de Leistert in  
Roggel krijgen voor Gijs al snel een romantisch 
tintje. Daar ontmoet hij op jonge leeftijd zijn  
toekomstige vrouw Ans, een echte Roer- 
mondse. En dat wordt dus pendelen geblazen  
tussen Roermond en Den Bosch.  
 
Op 20-jarige leeftijd gaat Gijs aan de slag als  
tekenaar/werkvoorbereider bij een bedrijf in  
Den Bosch. Een jaar voor hun huwelijk verruilt  
hij het bedrijf in den Bosch voor een klein 
installatiebedrijf in Weert. In 1979 komt er  
een einde aan het pendelen en geven Gijs en  
Ans elkaar hun jawoord. Op zoek naar een  
betaalbare en ruime woning in een prettige  
omgeving belanden ze op de Donderberg en  
hier wonen ze nog steeds. Enkele jaren later  
zet Gijs de volgende stap in zijn carrière in Sint Odiliënberg bij een groot installatiebedrijf 
waarvan hij later directeur wordt. 
 
Het blijft niet lang stil in huize Sars want in de ruime woning klinken nu de vrolijke 
stemmen van hun twee dochtertjes en een zoontje. Betrokken bij het wel en wee van hun 
opgroeiende kinderen worden Gijs en Ans actief bij het schoolgebeuren van de Vincent 
van Gogh school. Ans zet zich in als voorleesmoeder en Gijs wordt lid van de 
oudervereniging en later van het schoolbestuur. En dit is pas het begin van het vele 
vrijwilligerswerk dat Gijs in de komende jaren zal doen: deelname aan Bewonersoverleg 
Vliegeniersbuurt, lid van het algemeen bestuur van de wijkraad Donderberg en bestuurslid 
van de SWAR. 
 
Naast het vrijwilligerswerk stort Gijs zich in 1998 in een nieuw avontuur. Samen met zijn 
vrouw Ans starten zij hun eigen installatiebedrijf Sars. Het technische gedeelte komt voor 
zijn rekening en Ans zorgt voor de administratie. 
 
 

Ontmoetingen(15) Gijs Sars 



  
 
Zijn betrokkenheid bij de carnavalsvereniging de Donderböl is een verhaal apart. Het start 
in 2004 als zijn dochters zich aanmelden bij de dansgarde. En hoe kan het ook anders? Gijs 
gaat verschillende bestuurlijke functies vervullen en wordt in 2005 prins carnaval. Wie had 
ooit gedacht dat 13 jaar later zijn zoon hem zou opvolgen als de 43ste prins carnaval. 
 
Is er sinds 1979 veel veranderd op de Donderberg, vraag ik aan Gijs. 
Hij denkt na en geeft een weloverwogen antwoord: “In de loop der jaren is de Donderberg 
bevolkt met mensen uit andere culturen. Het was en is niet altijd even makkelijk voor 
‘oude’ en ‘nieuwe’ bewoners om elkaar in harmonie te vinden. Maar ook het gescheiden 
bestaan van koop- en huurwoningen leidde soms tot verpaupering. Gelukkig hebben de 
woningbouwverenigingen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en zijn ze 
bezig met een inhaalslag aan onderhoud. De wijk krijgt weer kleur en dat is een goede 
ontwikkeling”. 
 
Naast het vrijwilligerswerk en zijn bedrijf heeft Gijs nog een passie. Eenmaal per maand 
verzamelen 17 mannen van de roeivereniging The Oldies bij Oolder Huuske en gaan het 
water op. Als hij erover vertelt, glinsteren zijn ogen: “Op zondagmorgen, tussen 10 en 12, 
het is stil en dat is voor mij een heerlijke ontspanning”. 
 
Of Gijs nog terug wil naar Den Bosch na al die  
jaren? “Nee, zegt hij, ik heb eigenlijk nooit  
heimwee gehad. Ik heb hier alles wat mijn  
hartje begeert. En ik ben sinds kort voor het  
eerst opa. Een dag per week komt Tess, onze  
kleindochter, bij ons en dat is feest vooral  
voor Ans want zij is dan oppas-oma.  
Inmiddels werkt ook een van mijn dochters  
in ons bedrijf. En ik hoop dat ooit mijn zoon  
het bedrijf zal overnemen”. 
 
Als ik naar huis fiets door de verlaten  
Donderbergse straten, denk ik:  
“Ja, Gijs Sars is een mooi mens: trots op  
zijn familie en op wat hij heeft bereikt,  
maatschappelijk betrokken, zakelijk en  
vooral geen woorden maar daden”. 
 

© ida kersten 
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Na een jaar of twee geen officieel bericht, 
kwamen de aandeelhouders van het 
Donderbergse Centrum – gebeuren weer 
bij elkaar. Zij die zich daartoe geroepen 
voelden althans, op donderdagavond 21 
februari, bij Maximina met een soepje en 
een broodje en een quiz waarvoor ze zelf 
vragen hadden mogen inleveren. 
Aandeelhouders? Denkt u nu. Waar gaat 
dit over. Tsja… Een paar jaar geleden 
hadden we uiteindelijk een bijeenkomst of 
zes met zoveel mogelijk mensen die actief 
zijn in het Centrum van de Donderberg, 
dus aan welke kant van de Donderberg-
weg ook. Dan heb je allereerst allen die 
actief zijn in de Donderie en liefst ook de 
winkeliers uit het Winkelcentrum. 
Vervolgens de overkant, vanaf DB4ALL t/m 
Maximina en alles wat er dus tussenin ligt.  
 

Daarvan was nu zo’n 25 % op komen 
dagen schat ik plus een hele zwik profes-
sionals gewoon onder hun werktijd, 
inclusief Wethouder Pleyte. Een paar jaar 
geleden zijn we geëindigd met een heus 
Manifest, tenslotte ondertekend door 
dezelfde wethouder en het was boeiend 
om te kijken wat er van dit manifest nou al 
zo is terechtgekomen en wat niet en hoe 
nu verder. Dat bestaat dan uit een stuk of 
tien punten van het gezamenlijk blijven 
delen van ideeën t/m  het aantrekken van  
zoveel mogelijk bewoners, dat verder 
uitbouwen en afstemmen en in alle tien de 
punten draait het vooràl om die  gezamen-
lijkheid. Zij die toen ook dat manifest 
tekenden en zich eraan probeerden te 
houden heten dus de Aandeelhouders. 
 

Om kort te gaan: je ziet een bundel vrij-
willigers die allemaal hun beste beentje 
voortzetten in hun respectievelijke 

projecten, allemaal vervolgens tegen 
dezelfde dingen aanlopen, allemaal 
overbelast zijn, tòch allemaal verder willen 
en beter en beter en meer en meer, met als 
voornaamste winstpunt – een heel recente 
doorbraak: de Wijkteamkamer in de Don-
derie is voortaan door alle Donderbergers 
gratis voor niks te gebruiken voor welk 
initiatief ook, in overleg met de leiding van 
de Donderie, dat natuurlijk wel en 
afgestemd op allen die daar ook gebruik 
van willen maken. De vernieuwde leiding 
van de Donderie heeft ook met die 
kentering te maken: er waait echt een 
frisse wind door die plek. Tweedens:  
Maximina met hun grote nieuwe keuken is 
ook een soort dynamo. Die keuken zèlf 
genereerd eindeloos nieuwe mogelijk-
heden. Wat te denken van kooklessen voor 
mannen in dit oorspronkelijk toch vooràl 
beschermde vrouwenbolwerk: revolutio-
nair. Dat is het mooie van wat hier bijeen 
zit op deze avond; iedereen staat mega 
open voor elkaar en voor verrassingen en 
het nieuwe, alles wat zich maar aandient. 
Dus als dit nou de eerste was van een 
nieuwe serie regelmatig bijeenkomen van 
deze mensen en liefst nog meer betrokke-
nen dan geeft dat de hard werkende burger 
moed. Wel meer dan echt gefocust ook op 
iets tot stand willen brengen lijkt me: niet 
alleen maar wat toch behoorlijk vrijblijvend 
quizzen en eindeloos de manifest-punten 
herhalen, maar concreet tot afspraken 
proberen te komen met elkaar in een zich 
alsmaar vernieuwende gezamenlijkheid.  
 

De wil is er, de kracht is er en oh ja: u bent 
er ook nog: DOE MEE, SLUIT U AAN. Het 
heeft alle zin. De aankondiging voor het 
volgende gesprek wordt ongetwijfeld 
overal bekend gemaakt, dus… 
 

Het Centrumspel… 
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Zomaar wat belangrijke bemerkingen van 
deze avond.  
“Mensen willen wel samenwerken, maar 
zijn bang dat ze hun identiteit kwijtraken”. 
“Zonder Wel.kom als steun , hadden we dit 
niet bereikt. Het is belangrijk gebleken dat 
je steeds op hen terug kunt vallen’’. 
“Obstakels verzamelen waar iedereen 
tegenaan loopt’’. 
“De Antillianen vinden zichzelf nog steeds 
in het verdomhoekje. Maar Rodin van de 
Swar biedt de Donderie aan als oplossing. 
Ze gaan praten.” 
“De actieve bewoners zijn heel actief, 
tegelijk doen heel veel bewoners niet mee. 
Hoe krijgen we die mensen erbij? Punt 
voor de volgende keer.”  
“En waarom komen de van oorsprong niet 
Nederlanders zo weinig naar de 
centrumgesprekken?’’ 
“Nieuwe naam voor de Wijkteamkamer in 
de Donderie: de Kraamkamer”.  
“Waar zijn de gewone mensen? WIJ ZIJN 
de gewone mensen”. “Goeie initiatieven 
moeten uitgerold worden. Dat is een 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
modewoord wat al te vaak wordt gebezigd, 
maar het is wel waar”.  
“De maatschappij wordt steeds 
ingewikkelder, de mensen steeds 
ongeduldiger.”  
“Het heeft tijd nodig en die moeten we 
elkaar gunnen”  
“Er zijn toch mensen die de Koningsmarkt 
nieuw leven in willen blazen. Komen  bij 
elkaar. Gaat dit jaar niet meer lukken”. 
Kortom: veel geluk en wijsheid op deze 
avond en hopelijk wordt veel ervan 
zichtbaar in de komende tijd. En pakken we 
echt door. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© hans vas 

45 



  

Ik woon al vanaf augustus 1982 op de 
Sterrenberg. Toen ik hier kwam wonen, 
wilde eigenlijk iedereen hier wel wonen. 
Door de jaren heen is dit echter veran-
derd, waar ligt dit aan……. 
 

Ik denk aan de mensen zelf. Als je vroeger 
om je heen keek, dan zag je dat de buurt 
aan het verloederen was. Eigenlijk best 
wel jammer, het is namelijk een hele fijne 
plek om te wonen. Lekker dicht bij de 
winkels, 10 min. van Duitsland en 15 min. 
van België en dan niet te vergeten dat je 5 
min. van het mooiste en grootste bos in 
Limboland verwijderd bent. Waarom 
verloedert het dan?? Weer denk ik dat het 
aan de mensen zelf ligt. Als ik terug denk 
aan vroeger… We zaten buiten, praatten 
met de buren, de kids speelden met elkaar 
en iedereen kende iedereen. Als er iets 
moest gebeuren dan hielp Jan of Piet en 
andersom hielp Klaas of Kees weer op hun 
beurt. Nu weet je soms niet eens hoe je 
buren heten. Ook ik maak me er schuldig 
aan…. Je ziet de buren bijna niet, dus 
zullen ze wel niet met je willen omgaan…. 
ik ga dus denken voor iemand anders. Als 
ik dan eindelijk de buren aanspreek, blijkt 
dat zij hetzelfde over mij denken….(zal wel 
niet met ons willen praten). Nu die 
drempel overwonnen is, zetten we elkaars 
vuilnis buiten of de bak weer in de tuin, 
melden we het bij elkaar als we b.v. een 
weekend weggaan en letten dan op 
elkaars huis. 
 

Het kan allemaal zo simpel zijn…. Maar je 
moet over die drempel en als je dat dan 
doet blijkt er helemaal geen drempel te 
zijn maar gewoon een misverstand…Denk 
dus niet voor een ander maar vraag wat er 
is!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinds ik vrijwilliger ben bij het bewoners-
overleg en wijkraad kom je vaker bij 
mensen aan de deur en dan gaan je ogen 
open…..je ziet mensen die je b.v. al jaren 
gedag zegt, maar: “O woon je hier?” Dat 
wist je niet, je kende alleen de mensen via 
de hond. Ik heb van iemand eens gehoord 
dat als je op straat gewoon tegen iedereen 
lacht, ze dan opeens gaan teruglachen en 
na een tijd zeggen ze gedag en zijn/zien 
mensen er een stuk vriendelijker uit!! 
Probeer het maar eens…het werkt ook via 
de telefoon. (Nee die zien je niet lachen, 
maar het schijnt dat ze het wel merken als 
je vriendelijk/lachend praat via de tele-
foon). Ook kan het schelen als je positief 
over de buurt bent…. Probeer het maar 
eens… Als iemand dan begint over ….. “ja 
maar het groen is te hoog en ze doen er 
niets aan” vertel dan “nou hier op de 
Donderberg doen ze nog 2 x per jaar iets 
aan het groen, ergens anders doet een 
Gemeente helemaal niks meer”.  Of: “mijn 
huis tocht zo erg, moet een handdoek voor 
de deur doen”. Vertel dan eens dat er 
huizen zijn waar de voordeur niet eens 
meer dicht kan omdat het huis scheef 
zakt!! Wat ik hier mee bedoel is, het kan 
altijd erger, probeer het eens groener te 
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OPLOSSING SUDOKU NR. 107 

 
 
 
 
  

zien… Het gras bij de buren is groener, nee 
de buren geven het meer water dan 
jij…..Dus verzorg je eigen gras en kijk eens 
wat je zelf allemaal hebt. 
 

Maar sinds een tijd zie je dat het weer gaat 
veranderen, de mensen worden weer wat 
positiever en het begint met de voortuin…. 
Het heeft een sneeuwbal effect….  De één 
doet iets aan de tuin en de ander denkt dat 
is leuk dat wil ik ook en begint. Of als het 
niet meer lukt, bel je de Woonzorgbrigade 
en dan komt er iemand je helpen. (Samen 
staan we sterk.) Langzaam verandert  
het wel. Soms gaat het met slechts kleine 
stapjes vooruit, maar het gáát vooruit. 
 

Natuurlijk wil je dat  
alles ineens beter is,  
maar dat lukt niet  
ineens…. Dus vergeet  
niet: blijf lachen, er  
komt een dag dat je  
zegt...”zie je daar heb  
ik aan mee gewerkt.” 
 

Wat ik eigenlijk wil  
zeggen is:  kijk niet om je heen wat 
iedereen heeft of kan, maar geniet van wat 
je zelf hebt en kunt. 

© diana bolk 
 
 
 

Hier de oplossing van de 
SUDOKU van het wijkblad 

van januari. 
 

Er hebben zich slechts 2 
deelnemers met de goede 

oplossing gemeld. 
 

Beiden ontvangen een 
dinerbon voor 2 personen 
op een van de Aan Tafel 

maaltijden die  
2 wekelijks plaatsvinden 
bij de Woonkamer v/d 

Buurt. 
 

Op www.woonkamer 
vandebuurt.nl vindt u de 

datums en kunt u  een 
menu kiezen. 

Wel even aanmelden!! 
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ZWEEDSE PUZZEL!!  
Blijkbaar was de Sudoku in ons vorige nummer toch te moelijk. Daarom deze keer een 
Zweedse Puzzel. De oplossing met vermelding van naam en adres of telefoonnummer 
uiterlijk 30 maart a.s. inleveren bij Hans Vas in de Ontmoetingsruimte in de Donderie. 
Onder de goede inzendingen wordt wederom een dinerbon voor 2 personen van de 
Woonkamer v/d Buurt verloot!! 
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Wil je voor je 
buurt, straat, 
pleintje of flat 
een activiteit  
organiseren? 

 

Informeer dan 
eens wat  

Kleur je Wijk 
voor je kan 
betekenen. 

 

Kleur je Wijk kan 
je bij tal van 
activiteiten 
financieel  

ondersteunen. 
 

Je hoeft alleen 
maar een 

aanvraag in te 
dienen!! 

Kleur je wijk is een onderdeel van het  
Wijkontwikkelingspan Donderberg. 

 

Hierin wordt in fase 2 (2017-2020) voor bewonersbudgetten jaarlijks een 
bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld voor initiatieven vanuit 

bewoners – voor bewoners van de Donderberg. 
 

De aanvragen worden beoordeeld door een commissie bestaande uit 
wijkbewoners. Per aanvraag wordt maximaal € 2000 toegekend. 

 

Wil je een aanvraag indienen, neem dan contact op met Sami Sezin van 
Wel.kom. Tel. 06-52562896 of E-mail s.sezin@welkom.nu 



  Gemeente Roermond 
Wijkcoördinatie Donderberg: 
Postbus 900 6040 AX Roermond  
Tel. 0475-359999 
Stadstoezicht: Tel. 0475-359101 
 

Servicelijn Gemeente 
Voor klachten/meldingen over onderhoud 
openbare ruimte, verhardingen, 
rioleringen, ongedierte, reiniging, 
afvalinzameling, gladheidsbestrijding, 
openbare verlichting en groenvoorziening. 
Tel: 140475 (landelijk nr. ook voor GSM) 
 

Wijkteam Donderberg 
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond  
Dagelijks te bereiken via opbouwwerk 
Tel. 06-52562896 
 

De WegWijZer Donderberg  
Donderbergweg 47 6043 JA  Roermond   
Tel. 0475-345135  
Openingstijden: Ma-do: 13.30-16.30uur 
Di-vr: 9.00-12.00uur 
woensdag geen spreekuur 
E-mail: info@wegwijzerroermond.nl 
Website: www.wegwijzerroermond.nl 
 

Wel.kom 
Wijkgericht werk 
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond 
Tel. 0475-345135 
Website: www.welkom.nu 
 

Huisartsenpost Roermond 
Alleen ’s avonds en in het weekend 
Nassaustraat 79  Roermond 
Tel. 0475-771771 
 

Dienstapotheek Roermond 
(Gevestigd in het Laurentiusziekenhuis) 
Oranjelaan  Roermond  
Tel. 0475-383030 
 

Politie 
Dringende zaken: Tel. 112 
Overige zaken: Tel. 0900-8844 
Drugsoverlastlijn :Tel.0900-8844  
Spreekuur: Donderbergweg 47 (wijkagent) 
Ma. 14.00 - 16.00uur. 
 

Slachtofferhulp Regio Limburg 
Om de Toren 4 - 6191 KZ Beek (L)  
E-mail: Regio-Limburg@Slachtofferhulp.nl  
Tel. 0900-0101 (lokaal tarief) 
Website: www.slachtofferhulp.nl 

Stichting Algemeen Maatschappelijk 
Werk Midden-Limburg 
Bredeweg 239d – 6043 GA – Roermond,  
Tel. 088-6560600 
 

Centrum voor Jeugd en Gezin  
Midden-Limburg 
Bredeweg 239d - 6045 GA - Roermond, 
Tel. 088-43 88 300 
Inloopspreekuren: 
Woensdag 10-12 uur Bredeweg 239d 
Vrijdag 10-12 uur Donderie, 
Donderbergweg 47-49K 
 

Kringloopwarenhuis het goed 
Dr. Philipslaan 49b - 6042 CT Roermond 
Tel. 0475-331335 
 

Vincentiushuis 
Burg. Brouwersstraat 1- 6043 BJ Roermond 
Tel. 0475-336052 
 

Dierenambulance Midden-Limburg 
Tel. 06-11295306 
 

Stichting Wijkraad Donderberg  
Secretariaat: Kast. Daelenbroeckstraat 73 
6043 XN Roermond 
E-mail: wijkraaddonderberg@gmail.com 
 

Stichting Sterrenberg  
Lunastraat 1- 6043 VE Roermond 
Tel. 06-27336571 
Website: www.sterrenbergroermond.nl 
 

Wijkgebouw de Donderie  
Donderbergweg 47/49 - 6043 JA Roermond 
Tel. 0475-350381 
 

WzB Burenhulp (Donderie) 
Elke donderdag van 10:00 t/m 15:00 uur 
Tel: 06-57348964 
 

Ontmoetingsruimte (Donderie) 
Elke werkdag geopend  
van 10:00 t/m 12:00 uur 
Gezellig kopje koffie of thee met de krant 
of een praatje 
 

Maximina 
Donderbergweg 34 - 6043 JH Roermond 
Tel. 0475-323388 
Website : www.maximina.nl 
E-mail: info@maximina.nl 
Openingstijden:Ma-di-do-vr 9.30-15.30 uur 
Wo 9.30-11.30 uur  
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Woonkamer van de Componistenbuurt 
Mozartstraat 117 - 6044 RH Roermond 
Tel. 0475-212567 
Website: www.woonkamervandebuurt.nl 
E-mail: woonkamer1@ziggo.nl 
 

Seniorenvereniging Donderberg 55+ 
Info: dhr. Jan Raeven. Tel: 0475-324474 
 

Stichting Multi Koken & Bewegen 
E-mail: bestuurmultikoken@outlook.com 
Website: multikoken-bewegen.nl 
FB: Multi Koken Bewegen 
 

Bij Bosshardt 
Jupiterstraat 44 
6043 XD Roermond - Tel. 0475-322260 
 

Stichting Vrienden van Kind en Dier 
inzake Kinderboerderij 
Mozartstraat 37 - 6044 RE Roermond 
Beheerder: Jo Opbroek, tel. 06-41444989 
 

Wonen Zuid  
Buitenop 9 - 6041 LA Roermond 
Tel. 088-6653653 
E-mail: wonen-zuid@wonen-zuid.nl 
  

Wonen Limburg 
Bezoekadres: Willem II Singel 25, 
Roermond 
Ma – vr open van 8.30 – 17.00 uur,  
Postadres: Postbus 1254, 6040 KG 
Roermond of  
post @wonenlimburg.nl 
Tel: 088-385 0800 (ma–vr van 8.30 – 
17.00 uur) 
 

Startersspreekuur  
“Starten als ZZP’er/eigen bedrijf” 
Via de website www.starterscentrum.nl kan 
men zelf een adviesgesprek inplannen. 
Telefonisch bereikbaar op 06-29058300 of 
per mail info@starterscentrum.nl  
Contactpersoon: Ger Smith. 
 

De kansmakelaar is ook regelmatig in  
de Donderie te vinden. Afspraak maken?  
Dat kan. Bel 088- 385 0233 of mail 
kansmakelaar@wonenlimburg.nl 
 

DB4ALL 
Donderbergweg 36b 
6043 JH Roermond 
Tel: 06 84 02 82 65 
E-mail: c.ramdani@tigersroermond.nl 
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Bert Pansters
Stempel
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