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Hallo lezers, 

Ook deze keer mochten wij weer 
een donatie ontvangen. Onze 
dank hiervoor. Maar we hebben 
toch nog geld nodig om het blad 
een heel jaar uit te brengen. 

Dit is dan ook de reden waarom 
het blad (dat normaal elke 2 
maanden uitkomt) in Juli niet 
rondgebracht wordt.  Hier is 
voor gekozen omdat dan toch 
veel mensen op vakantie zijn. 

Maar we hebben al veel 
abonnees en sponsors die toe 
hebben gezegd voor volgend jaar 
dus …… ook in 2024 krijgt U weer 
van ons het wijkblad. 

Mocht U bv een leuk verhaal 
hebben voor in het blad. Stuur 
het dan naar ons. Wel graag met 
U volledige naam of mailadres.  
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De wijkraad 

De helft van het jaar zit er alweer op. 

Maar wees gerust de wijkraad zit niet stil. 

Er komt weer een rommelroute aan dus verzamel U spullen en 
maakt van U tuin een klein winkeltje. Hou FB in de gaten!!! 

Maar wat dacht U van de wijk BBQ ook die komt ook weer. 

En dan ja ook de wijkraad heeft recht op vakantie, dus in Juli is er 
geen wijkraadvergadering maar het dagelijks bestuur is altijd 

bereikbaar. 

En dan is het alweer tijd voor Sint-Maarten, wat gaat de tijd toch 
snel. 

Dus lieve lezers zoals jullie zien ..… ook al zien jullie ons niet 
……...we zijn er wel altijd. 
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www.drukkerij-koenen.nl

Schaapweg 22 • Vlodrop • T. 0475 - 406 406

Het adres voor UW
geboortekaartje
Wij staan bekend om onze goede service
Grote keuze, goedkoop en snelle levering
Vraag naar de mogelijkheden
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Dit jaar was Salada Ali Malin woonachtig in de Sterrenberg gekozen tot 
verschilmaker. Een verschilmaker is iemand die op zijn of haar manier strijdt 
voor vrijheid. Alle provincies sturen een verschilmaker naar Wageningen om 
het vuur van de vrijheid te starten. 
 

In ‘Hotel de Wereld’ vonden de onderhandelingen plaats na de overgave van de 
Duitse bezetters in 1945. Hotel de Wereld ligt aan de 5 Mei Plein in Wageningen. Er 
was landelijk aandacht voor deze ceremonie die plaatsvond aan de 5 Mei Plein. Deze 
viering werd live uitgezonden op televisie. We herdenken de slachtoffers die sinds 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door geweld zijn omgekomen.  
 

Elk jaar wordt vanuit Wageningen door 
duizenden hardlopers het vrijheidsvuur 
vlak na Dodenherdenking opgehaald 
door vuurdragers. Het tijdstip van het 
starten van het vuur, staat symbool 
voor de overgang van herdenken van 
doden op 4 mei naar vrijheid vieren op 
5 mei. De lopers brengen het vuur naar 
hun eigen provincie. Dat gebeurt altijd 
in de nacht van 4 op 5 mei. 
 

De verschilmaker Salada bracht op 5 mei de fakkel mee naar de Bevrijdingsfestival in 
Roermond, bij de Arlo flat. Met het vuur van de hardlopers heeft Salada de fakkel 
aangestoken en overhandigd aan burgemeester Onno Hoes. 
We zijn samen verantwoordelijk om de vrijheid te koesteren.  

 @Tülay Arslan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vuur van de vrijheid  
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Genieten jullie ook van alle groen dat uitspringt? 
Het is weer volop lente. Alles groeit goed dit jaar. 
Met afwisselend zon en regen schiet het de 
grond uit. Een aantal planten zitten al in de knop, 
klaar voor de bloei zoals de klaproos.  

In de Donderse Moestuin wordt de grond gevoed 
met zelfgemaakte compost. Er wordt gezaaid en 
gepoot. Iedereen draagt een steentje bij.  Elke 
zaterdag tussen 12.00-13.30 uur is het Tuinhuis 
geopend voor koffie en thee, het uitwisselen van 
ervaring of wordt er gebabbeld over jouw manier 
van tuinieren. Zo leren we van elkaar. Ook kan je 
dan plantjes en zaden ruilen.  
De laatste zaterdag van de maand komen we bij 
elkaar en eten we gezellig samen een soepje in 
de tuin.  
 
Op zondag 2 juli is er in de Moestuin muziek.  
We doen mee met Gluren bij de Buren. Kom dan gerust een kijkje nemen. 
Zie hiervoor op www.glurenbijdeburen.nl 
 
Wil je meer weten over de Moestuin dan kun je contact opnemen met: 
stichtingdondersemoestuin@gmail.com 
  

Tuinieren houd je gezond en het kan dichtbij: “de Donderse Moestuin”. 
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Al heel wat jaartjes ben ik bewoonster van deze wijk. Fijn om veel winkels in 
de buurt te hebben en gelukkig mooie parken om ons heen, waar ik graag 
vertoef. Het is weer lente en met ZON! 

Toch moet mij iets van het hart. Ik zit namelijk in een scootmobiel en bijna 
overal zijn de fietspaden waardeloos. Het is één en al gehobbel, als chronisch 
rug patiënt is dat echt vreselijk. Nog meer niet te spreken ben ik over de 
Koninginnelaan. Hele stukken asfalt ontbreken en er zitten gaten in de straat. 
Af en toe heb ik het gevoel dat mijn organen eruit vliegen vanwege deze 
obstakels. Ik weet ‘donder(berg)sgoed’, dat er veel ernstigere zaken zijn, 
maar als ervaringsdeskundige van een scootmobiel is dit echt niet fijn.      
Soms moet ik onderweg even stil gaan staan om tot rust te komen. Stikstof, 
toeslagenaffaire, huisvestingsproblematiek, migratie en natuurlijk als je 
ongeneselijk ziek bent, is nog veel erger. Toch, een pijnlijke rug gun ik ook 
niemand. Ik wens u toch een fijne zomer toe voor fietsers, scootmobiel, 
rolstoelen enz.  

Er blijft toch nog genoeg over om wel van te genieten. Eekhoorntjes, 
konijnen, eenden en vogels in de parken en niet te vergeten aardige mensen, 
waar je een praatje mee kunt maken. Ja die zijn er nog hoor!! 

@ Patricia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo Donderbergers! 
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Op zaterdag 17 juni van 14.00 tot 16.00 uur bruist het aan en rond de 
Lunastraat 1. Er staat een springkussen voor de kids en er wordt gezorgd 
voor een hapje en een drankje. Stichting Sterrenberg houdt open huis deze 
dag. 

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan muurschilderingen in en rond 
het pand. Kinderen uit de buurt hebben onder aanvoering van kunstenares 
Amy de muren voorzien van bijzonder mooie tekeningen. Ook de buitengevel 
is daarbij niet vergeten. Op 17 juni worden de muurschilderingen officieel 
onthuld en is iedereen van harte uitgenodigd deze te komen bewonderen. 

Ook viert stichting Sterrenberg haar 33-jarig bestaan. Reden genoeg dus voor 
een knus en reuze gezellig feestje voor de buurt. Kom naar het pleintje bij de 
Lunastraat 1 en vier met ons mee! Tot dan! 

  

Jij komt toch ook? 
Zaterdag 17 juni is het volop feest aan de Lunastraat 
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HEE jij daar .. ????
Je bent m’n allerbeste vriend,
Zo goed als jij bent man...,
Jij KUNT er echt wat van,
Hoe heb ik dat ooit verdiend!

Je bent mijn alle tofste maat,
Wat er ook gebeurt,
Nergens meer over gezeurd...
Jij ben het die nog altijd voor me
gaat!

Je bent m’n beste makker,
Ik weet het jij vindt dat niet bijzonder,
Toch is het ook een soort van wonder,
Want jij houdt mij bij de les en
wakker!

Ach, denk je misschien,
Ik ben toch maar een kennis,
Er is niks speciaals aan te zien,
Kan wel zijn, maar wat zich ook
voordoet, jij maakt geen stennis!

Nee mens, je bent meer dan een 
goeie bekende,
Want jij bent nooit onbereikbaar,
Ook al lijk ik nog zo de sigaar,
Zelfs niet in zoiets als de grootste
ellende.

Goed, je bent soms alleen een soort
collega,
Jouw steun door dik en dun,
Jij zegt: ‘dat is wat ik jou zo gun!’
Is er nog steeds en wel degelijk en 
zonder weerga.

Luister eens rakker, ouwe buurman
dan,
Blijf voor altijd hier komen alsjeblieft,

Maar ik voel me over jouw wegblijven
nooit gegriefd,
En jij zult nooit zeggen: ‘wat ben je
nou weer van plan!’

Ouwe gabber van m’n hart,
Jij bent er van ‘s morgens vroeg tot
‘s avonds laat,
Opeens ben jij het die hier weer voor
de deur staat,
Bij elk einde en elke nieuwe start.

Je bent mijn grootste kameraad,
Ook al kom ik middenin de nacht,
Dan had je me toch altijd soort van
verwacht,
Voor jou is het nooit te laat.

Nou het is maar dat je het weet,
Want ik heb je toevallig leren kennen,
Jij kunt mij steeds weer onverwachts
verwennen,
Jemig je lijkt wel ‘n allerbeste date!

M’n broeder, m’n buddy, m’n beste
kornuit...
M’n geliefde, m’n man, m’n vrouw, of
wat ik hier nog meer uitkraam...
Er zijn eigenlijk geen woorden voor
jou, ouwe schavuit,
Alles wat ik aan liefde te geven heb:
JIJ bent m’n enige erfgenaam!

Oh Lieverd die je bent!

@ Hans
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De Donderberg is in de afgelopen tien 
jaar flink veranderd. Veel woningen in 
de wijk zijn opgeknapt en vernieuwd. 
Ook zijn diverse straten aangepakt, 
zoals in de Kastelenbuurt en de 
Donderbergweg. Gemeente Roermond, 
Wonen Zuid, Wonen Limburg en 
Provincie Limburg hebben samen met 
bewoners en andere partners hard 
gewerkt aan deze veranderingen. Maar 
we zijn er nog niet. Ook de komende 
jaren blijven we ons inzetten om het 
wonen en leven in de wijk nog 
prettiger te maken.

Donderhof
Wat dacht je bijvoorbeeld van het 
woonzorgcentrum Donderhof dat op 
de hoek van de Donderbergweg en 

Kasteel Hornstraat komt. Dit wordt een 
klein zorgcentrum in het hart van de 
wijk, waar rekening wordt gehouden 
met de taal, eetgewoonten, rituelen en 
gebruiken die passen bij de bewoners. 
Op de eerste en tweede verdieping 
komen sociale huurappartementen. 
Een mooie aanwinst van de buurt. 

Woningen
Wonen Zuid heeft veel woningen in de 
wijk al opgeknapt. Er zijn ook huizen 
gesloopt en vervangen door nieuw-
bouwwoningen. De komende jaren 
worden nog meer woningen aange-
pakt. De straten gaan er anders uitzien 
en er komen ook meer verschillende 
woningen. Daardoor ontstaat er meer 
afwisseling in de buurt. 

De schouders zetten onder 
de wijk

Enkele weken geleden is Jan Pieter 
Bovendorp gestart als nieuwe 
programmamanager voor het Wijk-
ontwikkelingsprogramma Donderberg. 
Hij volgt Rob Bogaarts op. Wie is Jan 
Pieter en wat spreekt hem aan in het 
wijkontwikkelingsprogramma Donder-
berg? We stellen hem enkele vragen.

1. Kun je jezelf kort even voorstellen?
Mijn naam is Jan Pieter Bovendorp en 
woon in Brunssum. Daar geniet ik 
vooral van het buitenleven met mijn 
vrouw en 3 jongens. Ik hou van sporten 
en van lekker eten. 

2. Je werkte hiervoor bij een 
woningcorporatie. Wat deed je daar en 
waarom ga je nu iets anders doen?
Ik was wijkregisseur voor een woning-
corporatie in Kerkrade en Landgraaf. 
Ik was bezig met de verbinding tussen 
bewoners, projectgroep, bestuurders 

en externen. De laatste drie jaar was 
ik betrokken bij grootschalige wijk-
ingrepen. Een vaak heftige periode 
voor bewoners. Uiteindelijk zie ik ook 
dat een vernieuwing in de wijk veel 
goeds brengt, ook op andere vlakken. 
Omdat ik 17 jaar bij de woning-
corporatie werkte, vond ik het tijd voor 
een nieuwe omgeving met nieuwe 
mensen. Toen ik de kans kreeg om bij 
BMC (adviesbureau) aan de slag te 
gaan heb ik de knoop doorgehakt. 
Nu werk ik dus 2,5 dag op de 
Donderberg. 

3. Wat spreekt je aan in de functie van 
programmamanager?
Ik wil graag de samenhang tussen de 
verschillende projecten verbeteren. Dat 
spreekt me aan. Dit klinkt natuurlijk nog 
vaag maar de komende tijd wordt dit 
zeker duidelijk. De eerste weken hoor ik 
al zoveel enthousiasme vanuit de wijk. 

Jan Pieter Bovendorp 
nieuwe Programmamanager 

Buurtonderneming
Het is niet alleen erg belangrijk om de 
huizen en de straten aan te pakken. 
Het is net zo belangrijk dat mensen 
zich (nog meer) thuis voelen in de wijk.  
Al eerder kon je lezen over het opzetten 
van een buurtonderneming. Een 
onderneming van en voor de buurt. 
We wilden graag snel beginnen met 
een klusbus en een buurtrestaurant, 
dit is toch iets lastiger. De buurtonder-
neming heeft dus nog iets meer tijd 
nodig. Het goede nieuws is, dat de 
onderneming er wel komt. Een nieuwe 
stichting, met bestuursleden uit de wijk, 
heeft er veel zin. Ze werken hard om de 
buurtonderneming goed op te zetten.

Trots op de wijk
Het is natuurlijk geweldig als steeds 
meer mensen zich thuis voelen op de 
Donderberg en trots zijn op de wijk.
Want als mensen zich prettig voelen 
in hun straat en wijk, dan bloeit de wijk 
op. De Donderberg is een wijk waar 
veel wijkinitiatieven zijn. Dit laat zien 
hoe de wijk bruist. De komende jaren 
bouwen we daarom samen verder 
aan de wijk, zodat het straks nog fijner 
wonen en leven is op de Donderberg 
voor de huidige inwoners én voor 
nieuwe bewoners.
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Natuurlijk kunnen er altijd dingen beter. 
Die hoor ik vast nog.  

4. De Donderberg is ook een bruisende 
wijk waar veel initiatieven worden 
opgepakt. Hoe kijk jij aan tegen samen-
werking met verschillende mensen en 
initiatieven? Wat is jouw verwachting?
Wat me direct opvalt zijn inderdaad de 

vele initiatieven. Wat ik nog niet zie is 
de verbinding daartussen. Belangrijk is 
om van elkaar te weten wat iedereen 
doet en hoe we kunnen samenwerken. 
Daardoor begrijp je elkaar beter.  

5. …en wat mogen mensen van jou 
verwachten? 
Ik wil de komende weken gebruiken 
om te kijken wat nodig is. Wat heeft als 
eerste aandacht nodig? Daarna zal ik 
dit bespreken zodat de focus duidelijk 
wordt.

Ik wil samen met iedereen eraan 
werken om de Donderberg sterker en 
mooier te maken. Anderen zien mij 
vooral als netwerker en verbinder in de 
wijk en daar voel ik me erg prettig bij. 
Werken met professionals en inwoners 
aan de wijk. Vooral dat doen waardoor 
het wonen, leven en werken in de wijk 
voor de inwoners nog prettiger wordt. 
Daar ga ik voor.

Jan Pieter, heel veel succes op de 
Donderberg!

Heb je een leuk verhaal, of ken je iemand die iets leuks 
weet te vertellen? Dat kan een bijzondere hobby of een 
unieke verzameling zijn. Misschien wel iemand die al zijn 
of haar leven op de Donderberg woont en er nooit meer 
weg wil. Laat het ons weten door een mail te sturen naar 
info@donderbergroermond.nl 

Zo lees je nu de verhalen over Corrie, Jeffrey, Jan en Petra. 
Op de volgende pagina lees je het verhaal van Miriam en 
Ron. Heb je geen Instagram? Volg ons op Facebook of kijk 
op de website www.donderbergroermond.nl.
Foto’s: John Peters Fotografie

Volg Donderberg 
op Instagram
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Ron laat net zijn vier hondjes uit op 
het veldje achter zijn huis. Nadat de 
hondjes zijn uitgeraasd, verdwijnen ze 
achter de tuindeur. Ron heeft nu even 
tijd voor een praatje. 

Samen met zijn vrouw Miriam woont 
Ron al ruim twintig jaar op de Donder-
berg. “Ik ben geboren in Asenray, 
toen ik één jaar oud was zijn we naar 
Maasniel verhuisd. Daar ben ik 
opgegroeid”.

Dan komt zijn vrouw Miriam aanlopen. 
”Ik hoorde mensen praten en was 
nieuwsgierig wie dat was”, zo legt ze 
met brede glimlach uit. Miriam en Ron 
vertellen dat ze het erg naar hun zin 
hebben in de wijk. Met name Miriam is 
bijzonder actief als vrijwilliger op de 

Donderberg. Zo heeft ze de ruilwinkel 
Dondersgoed spul opgezet, is ze 
bestuurslid van de wijkraad en is ze 
medeorganisator van kinderactiviteiten 
in de wijk.  

De hobby van Ron is biljarten. Dat doet 
hij in Maasniel en sinds kort ook in 
Montfort. Kortgeleden heeft hij een 
frituur overgenomen in Montfort. Hij 
vindt het belangrijk om een binding 
met het dorp in Roerdalen te krijgen. 
“We blijven natuurlijk op de Donder-
berg wonen. Hier voel ik me erg thuis”, 
zo benadrukt Miriam stellig. Ron kijkt 
haar aan, glimlacht een keertje en 
bevestigt haar reactie.

Hun tuin grenst aan het terrein dat ook 
wel het Engels pleintje wordt genoemd. 
Het veldje vormt de grens tussen 
Sterrenberg en Hoogvonderen. “Hier 
zijn regelmatig jongeren te vinden. We 
houden het dan wel een beetje in de 
gaten. Als er afval wordt achtergelaten, 
dan spreken we de jongeren daarop 
aan. Meestal ruimen ze het wel op. Het 
gaat er maar net om hoe je het vraagt. 
Doe je dat op een nette manier, dan 
reageren de meesten ook netjes”, 
zo is hun ervaring.

We blijven natuurlijk op de 
Donderberg wonen

Mensen van de Donderberg

donderbergroermond.nl
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Vijf: jouw aanspreekpunt in de wijk  
 
Misschien heb je al eens kennisgemaakt met de leef coaches van Vijf. 
Je kunt ons namelijk zomaar tegenkomen in de wijk! We helpen je 
graag verder als je een vraag hebt voor jezelf of een naaste. Of 
wanneer je als actieve burger of vrijwilliger het verschil wilt maken 
voor je medemens of buurt.  
 
Je kunt bij ons terecht met alle vragen die te maken hebben met hoe 
het met jou gaat en hoe je het leven in je wijk ervaart. We kunnen je 
bijvoorbeeld helpen wanneer je: 

 

• meer contacten wilt leggen in de buurt; 
• iets voor elkaar wilt krijgen in de wijk (je wilt bijvoorbeeld iets 

organiseren); 
• behoefte hebt aan ondersteuning bij 

het zelfstandig leven; 
• een zinvolle dag invulling zoekt 

voor jezelf of een naaste;  
• leeft met (de gevolgen  

van) een beperking, een 
(psychische) aandoening  
of een verslaving;  

• ondersteuning nodig hebt bij je 
administratie en financiën; 

• vragen hebt op het vlak van wet- en 
regelgeving en voorzieningen;  

• je geen idee hebt waar je met je vraag naartoe moet.  

 

Zomaar een greep uit de vragen waarmee je bij ons terecht kunt! Geen 
vraag is ons te gek. In elke wijk zijn leef coaches met verschillende 
expertises aanwezig. Er is altijd wel iemand die kan helpen of de weg 
kan wijzen.  
 
 



1716 
 

Vijf: jouw aanspreekpunt in de wijk  
 
Misschien heb je al eens kennisgemaakt met de leef coaches van Vijf. 
Je kunt ons namelijk zomaar tegenkomen in de wijk! We helpen je 
graag verder als je een vraag hebt voor jezelf of een naaste. Of 
wanneer je als actieve burger of vrijwilliger het verschil wilt maken 
voor je medemens of buurt.  
 
Je kunt bij ons terecht met alle vragen die te maken hebben met hoe 
het met jou gaat en hoe je het leven in je wijk ervaart. We kunnen je 
bijvoorbeeld helpen wanneer je: 

 

• meer contacten wilt leggen in de buurt; 
• iets voor elkaar wilt krijgen in de wijk (je wilt bijvoorbeeld iets 

organiseren); 
• behoefte hebt aan ondersteuning bij 

het zelfstandig leven; 
• een zinvolle dag invulling zoekt 

voor jezelf of een naaste;  
• leeft met (de gevolgen  

van) een beperking, een 
(psychische) aandoening  
of een verslaving;  

• ondersteuning nodig hebt bij je 
administratie en financiën; 

• vragen hebt op het vlak van wet- en 
regelgeving en voorzieningen;  

• je geen idee hebt waar je met je vraag naartoe moet.  

 

Zomaar een greep uit de vragen waarmee je bij ons terecht kunt! Geen 
vraag is ons te gek. In elke wijk zijn leef coaches met verschillende 
expertises aanwezig. Er is altijd wel iemand die kan helpen of de weg 
kan wijzen.  
 
 

17 
 

Denken in mogelijkheden  
Bij Vijf denken we graag in mogelijkheden, samen met jou. Tijdens 
onze kennismaking verhelderen we je vraag. Vervolgens kijken we 
samen wat er mogelijk is. Daarbij kijken we eerst naar de 
mogelijkheden en voorzieningen dicht bij huis en in je eigen netwerk. 
Vaak blijkt de oplossing veel dichter bij huis dan gedacht! Waar nodig 
kunnen we helpen iets nieuws te organiseren in de wijk. Is zorg of 
hulpverlening nodig? Ook dan kijken we samen met jou naar de beste 
oplossing.  
 
Ideeën welkom!  
Onze leef coaches zijn er niet alleen voor vragen, maar ook voor 
ideeën! Heb je bijvoorbeeld een mooi idee voor je wijk en kun je 
hierbij hulp gebruiken? Deel het dan met onze leef coaches. Zij 
denken graag met je mee en brengen waar nodig mensen en partners 
bij elkaar. Wellicht komt er zo een project van de grond waarmee je 
jouw buurt kunt verrijken en iets heel moois voor je buurtgenoten 
kunt betekenen.  
 
Meer weten?  
Kijk eens op www.vijf.nu of neem contact op via:  

TT: 0475-38 46 39 (algemeen telefoonnummer), ma t/m do bereikbaar 
tussen 9.00 en 16.30 uur, op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur) 
EE: info@vijf.nu (algemeen e-mailadres) of donderberg@vijf.nu (e-
mailadres voor de wijk) 
 
Of volg ons op sociale media:  
 
Facebook: facebook.com/samenzijnwijvijf 
Instagram: instagram.com/samen_vijf  
LinkedIn: linkedin.com/company/wijzijnvijf 
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Dat je denkt: ‘oh ik zou best wat voor dat Wijkblad willen schrijven, zeker, ik weet 
genoeg, ga ik doen, straks…’ en het komt er vervolgens nooit van? (heb ik dus iets 
minder last van – dit tot ergernis van sommigen en vreugde van anderen…!) 
 

Dat u het IEDEREEN naar de zin wilt maken, maar dat dat vervolgens altijd net weer 
niet lukt? 
 

Dat u bij de kassa van de supermark staat en het gaat sowieso weer ‘s langzaam, dat 
u dan denkt: ‘waarom gaat die persoon voor me nou niet IETSJE aan de kant zodat ik 
tenminste mijn boodschappen al op die band kan leggen en waarom legt ie nou niet 
alvast zo’n ‘stopbalkje’ (hoe heet zoiets eigenlijk?) achter zijn/haar boodschappen?’ 
 

Dat u dan denkt; ’luie flikker’, terwijl u dat eigenlijk niet wilt denken… 
 

Dat u ’s morgens na uw eerste koffie gelijk moet poepen?  
 

Dat u denkt: ‘waar zijn die eekhoorns gebleven op de Donderberg? De laatste jaren 
zag je ze nooit meer in het bos, maar wel hier in de wijk overal. Maar nu? 
 

Dat u uzelf erop betrapt dat u alweer ’s een keer niet ziet HOE ONTZETTEND MOOI 
die plantenbakken langs de Donderbergweg eigenlijk geworden zijn? Nu ook in de 
lente, wow, alles loopt weer prachtig uit. Dat je dat door de gewoonte gewoon niet 
meer ziet? 
 

Dat u denkt dat u niet verslaafd bent ergens aan, maar dondersgoed weet dat dat 
wel zo is, hieraan of daaraan, doet er niet toe, maar u blijft net doen alsof dat niet zo 
is, jaar in, jaar uit? 
 

Dat u vindt dat alles zo SNEL gaat, veel sneller dan vroeger? Dat bv Sinterklaas en 
Kerst vroeger maandenlang uit elkaar leken te liggen terwijl het nu bijna samenvalt, 
zo dicht zitten de sint en de kerstman mekaar op de hielen? 
 

Dat u bij het eerste het beste pijntje waar ook in uw lijf, gelijk het allerergst denkt? 
Zal wel kanker zijn of op zijn minst iets anders ongeneselijks? Dat u wel heeft geleerd 
daar niet in mee te gaan, want het is onzin natuurlijk. 
 

Dat uw beste vriend/vriendin belt en dat u heel blij doet, maar dat u feitelijk denkt: 
‘Hé, nu even niet?’ 
 

Dat u best altijd eerlijk wilt zijn tegen uw medemens en dat dat niet altijd gaat en dat 
u uw zwijgen dan als een soort van ‘leugen’ ervaart? Wat ook niet zo is natuurlijk. 
Het is vaak beter, dat u dat dan verzwijgt, maar toch… 
 
Dat u in de wachtkamer van de dokter zit en u denkt; ‘ik zal hem dit of ik zal haar dat 
nu toch ’s een keer’. (Of ‘erger’: ‘ik zal hem/haar de oren ’s wassen’ of ‘ik trek 

Heeft U dat ook ?? 
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hem/haar over zijn/haar bureau…’) en dat u weer buiten staat zonder dat 
gezegd/gedaan (gelukkig!) te hebben? 
 

Dat u de totaal verkeerde kruiden in een gerecht doet (niet te eten!) of helemaal niet 
goed wordt van alles wat erin moet, want dat u dat toevallig niet in huis hebt en 
weer een vermogen aan ingrediënten uitgeeft, die u vervolgens nooit meer gebruikt? 
 

Dat u uw gasten stiekem een drankje wat over de datum is voorzet en dat u zich later 
verbaast: ’zie je wel? Allemaal onzin. Ze proefden/merkten niks’! 
 

Dat u denkt dat u gek bent en dat de hele wereld dat over u denkt, maar dat ze dat 
alleen niet tegen u durven te zeggen? 
 

Dat u zich zomaar opeens zonder aanwijsbare oorzaak, happy voelt en dat u dan wel 
124 wilt worden?  
 

Dat u niet zo’n janker bent, eigenlijk huilt u nooit, maar bij een bepaald muziekje in 
bepaalde omstandigheden, plotseling ‘breekt’? 
 

Dat u wel zou willen roepen: ‘kassa bij!’ Maar dat u dat heel brutaal vindt als een 
ander dat wèl gewoon doet? 
 

Dat u ontzettend nodig moet plassen en het vervolgens er niet van komt en dat dat 
geen punt is, u VERGEET  het gewoon, maar als u dan na UREN toch bij een wc komt, 
moet rennen of het is net te laat? 
 

Dat u uzelf ‘fuck’ en/of ‘kut’ hoort zeggen, terwijl u dat nooit ZOU zeggen, maar u 
neemt het gewoon over en zegt/denkt het toch. Aiai! 
 

Dat u denkt bij alweer een overlijden in uw omgeving: ‘maar ik nog niet gelukkig!’ 
 

Dat u zich midden uw leven soms zomaar ondersteunt of geholpen voelt en u snapt 
er niks van, want zo gelovig bent u nou ook weer niet, maar u heeft alweer ‘geluk’ 
gehad… 
 

Dat uw kinderen de meest vreselijke dingen doen en dat u dat niet begrijpt, want u 
bent altijd zo ontzettend goed voor ze geweest. Kan toch niet? Wel dus. Dat u dan 
met lege handen staat? 
 

Dat u heel beroemd wou zijn? En dat u dan overal de keerzijde van die roem ziet en 
denkt: ‘laat ook maar...’ 
 

Dat u iets gaat halen op een plek in uw huis en vervolgens, daar aangekomen, niet 
meer weet wat u wou gaan halen? 
 

Dat u dit een onnozel stukje vindt, (‘alleen maar bladvulling…’) maar toch wel leuk en 
denkt; ‘ja zo weet ik er nog wel 1000, dat kan ik ook!’ 
En vervolgens…. 

@ Hans 
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GFT               is met de            
Groene deksel 
PMD             is                          
plastiek 
Restafval     is met de            
Zwarte deksel 

Wat wel en wat niet ????? 



21
20 

 

 

  

21 
 

 

  

GFT               is met de            
Groene deksel 
PMD             is                          
plastiek 
Restafval     is met de            
Zwarte deksel 

Wat wel en wat niet ????? 



2222 
 

  

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-
Limburg 
Bredeweg 239d - 6045 GA - Roermond,   
Tel. 088-43 88 300 Inloopspreekuren:  
Vrijdag 10-12 uur Donderie,  
Donderbergweg 47-49K  
 

DB4ALL 
Donderbergweg 36b 6043 JH Roermond  
Tel: 06 84 02 82 65  
E-mail: c.ramdani@tigersroermond.nl 
 

De kansmakelaar  
is ook regelmatig in  de Donderie te vinden. 
Afspraak maken?  Dat kan.  
Bel 088- 385 0233 of  mail 
kansmakelaar@wonenlimburg.nl 
 

De WegWijZer Donderberg 
Donderbergweg 47 6043 JA  Roermond    
Tel. 0475-345135 Openingstijden:  
Ma-do: 13.30-16.30Di-vr: 9.00-12.00uur  
Woensdag geen spreekuur  
E-mail: info@wegwijzerroermond.nl 
Website: www.wegwijzerroermond.nl 
 

Dienstapotheek Roermond 
(Gevestigd in het Laurentiusziekenhuis) 
Oranjelaan Roermond   
Tel. 0475-383030  
 

Dierenambulance Midden-Limburg 
Tel. 06-11295306  
 

Donders Goed Spul 
Donderie zaal 3   
Woensdag 13:30 – 16:00 uur  
Algemene info: Tel. 06-14120514  
E-mail: dondersgoedspul@gmail.com 
 

Donderse Moestuin 
Donderbergweg 32 6043 JH Roermond  
stichtingdondersemoestuin@gmail.com 
Geopend elke zaterdag van 11 – 13:30 
Elke woensdag o.v.b. van 19 – 20 uur 
 

Gemeente Roermond 
Postbus 900 6040 AX Roermond   
Tel. 14 0475 
Stadstoezicht: Tel. 0475-359101  
 

Huisartsenpost Roermond 
Alleen ’s avonds en in het weekend 
Nassaustraat 79 Roermond  
Tel. 0475-771771  

Kringloopwarenhuis het goed 
Dr. Philipslaan 49b - 6042 CT Roermond  
Tel. 0475-331335 
 

Maximina 
Donderbergweg 34 - 6043 JH Roermond  
Tel. 0475-323388  
Website : www.maximina.nl 
E-mail: info@maximina.nl 
Openingstijden: Ma-di-do-vr  
9.30-15.30 uur Wo 9.30-11.30 uur  
 

Ontmoetingsruimte (Donderie) 
Maandag en vrijdag 10:00 tot 12:00 
Woensdag 10:00 tot 13:30 
Dinsdag en Donderdag 10:00 tot 15:00 uur 
 

Politie 
Dringende zaken: Tel. 112  
Overige zaken: Tel. 0900-8844 
Drugsoverlastlijn Tel.0900-8844   
Spreekuur: Donderbergweg 47 (wijkagent)  
Ma. 14.00 - 16.00uur  
 

Startersspreekuur “Starten als 
ZZP’er/eigen bedrijf” 
Via de website www.starterscentrum.nl   
kan men zelf een adviesgesprek inplannen. 
Telefonisch bereikbaar op 06-29058300   
of per mail info@starterscentrum.nl 
Contactpersoon: Ger Smith.  
 

Seniorenvereniging Donderberg 55+ 
Info: dhr. Jan Raeven.  
Tel: 0475-324474   
 

Servicelijn Gemeente Voor 
klachten/meldingen over onderhoud     
openbare ruimte, verhardingen, rioleringen, 
ongedierte, reiniging, afvalinzameling, 
gladheidsbestrijding, openbare verlichting en 
groenvoorziening. Tel: 140475  
(Landelijk nr. ook voor GSM) 
 

Slachtofferhulp Regio Limburg 
Om de Toren 4 - 6191 KZ Beek (L)   
E-mail:Regio-Limburg@Slachtofferhulp.nl 
Tel. 0900-0101 (lokaal tarief)  
Website: www.slachtofferhulp.nl 
 

Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk 
Midden-Limburg 
Bredeweg 239d – 6043 GA – Roermond,   
Tel. 088-6560600  
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Volgende uitgave  
is eind 

September 
 

Kopij inleveren  
t/m 

15 sept. 

Stichting Vrienden van Kind en Dier 
Kinderboerderij 
Kast. Daelenbroeckstraat 73, 6043 XN 
Beheerders: Silvia en Maikel 
06-10203742/06-81112108 
kinderboerdrijdonderberg@gmail.com 
 

Stichting Sterrenberg 
Lunastraat 1- 6043 VE Roermond  
Tel. 06-27336571  
Website: www.sterrenbergroermond.nl 
 

Stichting Wijkraad Donderberg Secretariaat: 
Kast. Daelenbroeckstraat 73 6043 XN 
Roermond  
E-mail: wijkraaddonderberg@gmail.com 
 

Tandartspraktijk Kiknadze 
Kasteel Aldenghoorstraat 7 
6043 XH Roermond 
Tel. 0475-323680 
www.tandarts-roermond.nl 
 

Vincentiushuis 
Burg. Brouwersstraat 1- 6043 BJ Roermond Tel. 
0475-336052  
 

Wel.kom/VIJF 
Wijkgericht werk Donderbergweg 47 6043 JH 
Roermond Tel. 0475-345135  
Website: www.welkom.nu of info@vijf.nu 
 

Wijkgebouw de Donderie 
Donderbergweg 47/49 - 6043 JA Roermond Tel. 
0475-350381  
 

Wijkteam Donderberg 
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond   
 

Wonen Limburg 
Bezoekadres: Willem II Singel 25, Roermond 
Ma–vr van 8.30 – 17.00 
Postadres: Postbus 1254, 6040 KG Roermond of 
post@wonenlimburg.nl 
Tel: 088-385 0800   
(ma–vr van 8.30 – 17.00 uur)  
 
  
  
  
. 
  

Wonen Zuid 
Buitenop 9 - 6041 LA Roermond  
(ma-vr 8:30-14:00 daarna alleen op 
afspraak) Tel. 088-6653653  
(Ma-vr 8:30-17:00 uur) 
E-mail: info@wonen-zuid.nl 
Website: wonen-zuid.nl 
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Mozartstraat 117 – 6044 RH 
Roermond 
Tel:0475-212567 
www.woonkamervandebuurt.nl 
E-mail: woonkamervdbuurt@ziggo.nl 
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Volgende uitgave  
is eind 

September 
 

Kopij inleveren  
t/m 

15 sept. 

Stichting Vrienden van Kind en Dier 
Kinderboerderij 
Kast. Daelenbroeckstraat 73, 6043 XN 
Beheerders: Silvia en Maikel 
06-10203742/06-81112108 
kinderboerdrijdonderberg@gmail.com 
 

Stichting Sterrenberg 
Lunastraat 1- 6043 VE Roermond  
Tel. 06-27336571  
Website: www.sterrenbergroermond.nl 
 

Stichting Wijkraad Donderberg Secretariaat: 
Kast. Daelenbroeckstraat 73 6043 XN 
Roermond  
E-mail: wijkraaddonderberg@gmail.com 
 

Tandartspraktijk Kiknadze 
Kasteel Aldenghoorstraat 7 
6043 XH Roermond 
Tel. 0475-323680 
www.tandarts-roermond.nl 
 

Vincentiushuis 
Burg. Brouwersstraat 1- 6043 BJ Roermond Tel. 
0475-336052  
 

Wel.kom/VIJF 
Wijkgericht werk Donderbergweg 47 6043 JH 
Roermond Tel. 0475-345135  
Website: www.welkom.nu of info@vijf.nu 
 

Wijkgebouw de Donderie 
Donderbergweg 47/49 - 6043 JA Roermond Tel. 
0475-350381  
 

Wijkteam Donderberg 
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond   
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Oplossing was: Ontsporen 
Winnaar vorige uitgave: Teuntje Maas   Gefeliciteerd. 

 
 

Meld je bij wijkbladdonderberg@gmail.com 
 

 

Oplossing sturen naar: wijkbladdonderberg@gmail.com 
 

Puzzel  Wedstrijd 


